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SUNUŞ 


Bu sayımızla birlikte dergimiz ilk altı ayını doldurmuş bulunuyor. Yine bu sayımızla birlikte, dergimizde kimi yeni düzenlemeler de gerçekleştiriliyor. Bu yeni düzenlemelerin, yakın bir gelecekte yapılacak daha geniş yeniliklerin bir habercisi olduğunu belirtmeliyiz. 


Geçtiğimiz ay içinde TBKP'nin kuruluş kongresinin toplandığı açıklandı. Dergimiz bu olayın Türkiye solu ve demokratik kamuoyu açısından önemli olduğunu düşünerek, konuya ilişkin bir soruşturmayı başlatmaktadır. Önümüzdeki sayımızdan başlayarak da, söz konusu. soruşturmaya ilişkin olarak elimize ulaşacak. yanıtları yayınlamaya geçiyoruz. 


Ayrıca, TBKP'nin kuruluşunun açıklanması ve TBKP kurucularından, TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın ölümünün 1. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir toplantıda, TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşmayı bu sayımızda bir belge olarak basmaktayız. 


M.Karaca, okurlarımıza, bu sayımızda yalnızca bu belgeyle değil, “Birlik, Yenilenme ve Yasallık” başlıklı yazısıyla da seslenmektedir. Üç temel politik etkinlik doğrultusunu yasallık, birlik ve yenilenme olarak belirleyen M.Karaca, şu noktaların altını çiziyor: “Eğer bir politik akım yasaksa, şiddet altında tutuluyorsa, bütün politik akımlar da bir ölçüde aksar. 
Zarar, yalnızca söz konusu akımın politik sahnede eksikliğinden değil, bütün politik akımların bir anlamda topallamasından ileri gelir. İşte şimdi, Türkiye'de tam da böyle bir durum vardır. 


“Politik karşıtlıklar, potitik çok renklilik her zaman yararlıdır. Komünist partisinin özgür olduğu, ama karşıtlarının olmadığı, farklı düşüncenin bulunmadığı bir otam da aksayan bir ortamdır.” 


“Komüniste işkence yapılabiliyor, hapsedilebiliyorsa, sendikacıya da yapılabilir, Kürt yurtseverine de, öğrenci liderine de, hatta sosyal demokrata da, aydına da!.. Bunun tersi de doğrudur” 


Komünistlerin özgürlüğünün “herkes için daha fazla özgürlük” anlamına geleceğini belirten Karaca, birlik ile yasallık arasındaki ilişkinin doğrusallığını dile getirmekte ve birliğin önsel olarak sınırlandırılamayacağını vurgulamaktadır. 


M.Karaca'nın yazısında, devamla, yenilenme sürecinin hem öncülük anlayışında, hem de demokrasi anlayışında irdelenmesi yapılmaktadır. 


Z.Dilmen ise, “İki Politika Anlayışı” na ayırdığı yazısında, gelişmenin öznesinin parti değil, tüm halk olduğunu anlatiyor. Halkın toplumsal gelişmenin öznesi olmasıyla, bunu en sancısız biçimde gerçekleştirmeye yönelik bir öncülük rolünün nasıl uyumlandırılması gerektiği konusu, yazarın buradaki asil sorununu oluşturuyor. Yazara göre, idealden değil, gerçeklikten hareket etmek, halkla birlikte örgütlenmek, dilimizi ve söylemimizi monologdan diyaloga dönüştürmek, parti içi demokrasiyi canlandırmak ve dışa açılmak bu sorunun kilit noktalarıdır. 


Siyasette yeni düşüncenin, karşıtın meşru çıkarlarını gözönüne alabilmeyi ve buna uygun davranabilmeyi gerektirdiğini belirten C.Çulfaz da aynı sorunun başka özgül yönleri üzerine eğiliyor. Siyasetin ahlak üzerine dayandırılması ve böylece, siyaset yapmanın “kirli bir iş” gibi gösterilme çabalarının boşa çıkarılması zorunlu görülmektedir. Bu bakımdan, siyasette yenilgiyi kabullenmek de bir olgunluktur. G.Çulfaz, bu kuramsal sonuçları önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri bazında irdeleme yönünde bir girişimde bulunmakta ve bunun genel bir sınav olacağını söylemektedir. Çulfaz'ın çözümlenmesine göre, Mecliste yüzde 36 oyla yüzde 65'lik bir çoğunluğa kurulan ANAP'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olması meşru bir hak sayılabilecek midir? Oysa, siyaset kültürü ile ahlak arasında düzgün bir ilişki kurmak gereğinden hareket ederek, böylesi bir seçimden önce bütün partilerin uzlaşacağı yeni ve adil bir seçim yasasıyla genel seçimlere gitmek daha mantıklı, daha dürüst bir davranış olmayacak mıdır? 


A.Güler'in yazısına gelince, bu çalışma daha ayrı bir sorun üzerinde odaklaşmaktadır: Barış ve insanlık ailesi içindeki ilişkiler sorunu. Yazar bu çalışmasında, devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve var olan sorunların giderilmesi için gözönünde tutulması gereken ilkeleri sıraladıktan sonra, Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin yargılanmalarının bu bakımdan taşıdığı çelişkiye işaret etmekte ve 141-142. maddelerin, başka şeylerin yanısıra, Türkiye'nin dünyada saygın bir yer almasını da engellediği sonucuna varmaktadır. 
A.Güler, yazısında ayrıca, insanlık ailesi içindeki ilişkilerin geliştirilmesi için var olan sosyopsikolojik öğelerin de değiştirilmesi gerektiğini dile getirmekte ve bu tür öğeleri kaldırmak için, farklı ülkeler insanlarının birbirini daha iyi tanımasının zorunluluğuna işaret etmektedir. 


Sendikal hareketin sorunlarını işleyen R.Güler, işçi sınıfının toplumsal rolünü artırmak gereğinden yola çıkarak, sendikal ve politik birlik olmadan işçi sınıfının toplumsal ve politik gelişmelere müdahale etme olanaklarının çok kısıtlı kalacağını ileri sürüyor. Konuyu olumlu bir çözüme kavuşturmak için yazarın önerdiği sonuçlar arasında Türk-İş'te birliği sağlamak, sendikal demokrasiyi, demokratik sendikacılık anlayışını geliştirmek ve uygulamak, DİSK'in açılmasını ve mal varlığının iadesini sağlamak, demokratik bir rejim ile sendikal özgürlükler arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve buradan hareketle, sendikaların demokratik istemlere sahip çıkmasını gerçekleştirmek özel bir yer tutmaktadır. 


Çeviri bölümümüzde yer alan V.Zagladin'in yazısı, geçmişteki yaraların açığa çıkarılması yolundaki çabaların perestroyka'ya ve sosyalizme zarar vereceğinden kaygılanan bir dosta sesleniyor. Yazar burada, ders almak için geçmişin iyice netleştirilmesi gereğini ve ayrıca, olumlu şeylerin zaten bilindiğinden hareketle, olumsuzlukların görece daha fazla vurgulanmasının doğal olacağını anlatmaktadır. Üstelik, olumsuzlukların ortaya konulması, olumlulukların açığa çıkarılmasına hizmet etmeye de yarıyor. Ne var ki, burjuva basını bu olumlulukları genelde gözardı etmektedir. 


Zagladin'in de belirttiği gibi, bu konuda kuşkusuz aşırı davranışlar da oluyor. Bunlar anlaşılır nedenlerle bile yapılsa, sağduyu ve nesnellik sınırlarının aşılmasına yol açmamalıdır. Henüz tartışılan noktalarda, tartışmaya sunulan tüm görüşleri aktarmaya özen gösterilmesi gerekiyor. f 


Bu sayımızda yer alan başka çeviri yazısı da Diligenski'nin yazısı. Diligenski'nin önerdiği yeni yöntembilimsel yaklaşıma göre, geçmiş sosyalist devrimlerin tarihsel-somut deneyimleri gözönüne alınmakla birlikte, bunların sosyalist devrimin amaç, değer ve ilkeleri açısından taşıdığı anlamın irdelenmesi de gerekmektedir. Bu ise, idealizasyondan uzak durulmasını gerektiriyor. Yazar, bu yaklaşımı sosyalizme geçişin itici güçleri ve somut önkoşulları ile, devrimci dönüşümlerin somut içeriği sorunlarına uygulamayı deniyor. 


Bu sayıda yer vermeye başladığımız “Postamızdan” köşesi, anlaşılabileceği gibi, okurlarımizın görüş ve önerilerinin derlenmesinden oluşmaktadır. Bu köşenin, mutlaka her sayımızda değil, de, elimize ulaşan mektuplar belli bir yoğunluğa ulaştığı zamanlarda düzenlenmesi planlanmıştır. Buna karşılık, kimi mektuplardan bölümler aktardığımız bir sütun da bu köşede yer alacak ve bu sütun, olanaklar elverdiği ölçüde, her sayıda belli bir yer tutacaktır. 


Ayrıca, yukarda anılan soruşturmaya gelen yanıtlarla başlayacağımız, farklı görüşleri ya- 
- yınlama girişimimizi ayrı bir bölüm olarak, "'tartışma'' köşesi çerçevesi içinde sürdürmeyi düşünüyoruz. Böylesi soruşturmalar bu köşede yer alabileceği gibi, bizden farklı değerlöndirmeler geliştiren, ancak belli bir düzeyi içeren yazılar da burada okurlarımızın bilgisi- ne sunulacaktır. 


Yeni Açılım, görüşlerin farklı olmasından ve bu farklı görüşlerin açıklanmasından değil, bunların susturulmaya çalışılmasından ve sonuçta, boğulmaya kalkışılan bu görüşlerin bizlere yâbarncılaşmasından kaygı duyacağını böylelikle anlatmış olmaktadır. 


Dostlukla. 


Düzeltme: Ekim 1988 tarihli 6. sayımızda, R.Nuri İleri'nin 10 Eylül Konuşması'na ilişkin olarak yazılan dipnotta (s.53), teknik nedenlerden ileri gelen bir karışıklık olmuştur. Doğrusu şöyle olacaktır: ““10 Eylül tarihinde düzenicnen Günümüzden Tarihe Bakış konulu konferansta, R.N.İleri'nin yaptığı konuşmayı kimi kısaltmalarla yayınlıyoruz.” Düzeltir, özür dileriz. 


BİRLİK, YASALLIK, YENİLENME 


Mehmet Karaca 


Demiöktasi mücadelesinin yeni bir dönemine ayak basmış bulunuyoruz. 25 Eylül referandumu ile başlayan bu dönemde, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar çok şey değişebilir. 12 Eylül koşullarını bütün olumsuz sonuçlarıyla birlikte geride bırakmak olanaklı olabilir. 


Refcrandumu Mart 1989'da yapılacak yerel seçimler izleyecek. Başbakan Özal, ANAP'ın parlamentoda yaklaşık üçlc iki çoğunluğa sahip olmasını önc sürerek, daha dört yıl iktidarda kalacaklarını söylemektedir. Ama buna kendisinin de inandığı kuşkuludur. Çünkü son referandum da, ANAP'ın seçmenlerin ancak üçte birinin oyuna sahip olduğunu, seçmenlerin üçte ikisinin isc kararlı bir şekilde bu hükümctin görevden ayrılmasını istediğini ortaya koymuştur. Hükümetin bu iradeye karşı direnmesi, yalnızca politik istikrarsızlığı daha da artırır. Bu durumda genel seçimlerin öne alınması şaşırlıcı olmayacaktır. 


Gerçekten de genci seçimler öne alınmalı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce uygun bir tarihte yapılmalıdır. Türkiye'nin uygar ve sivil bir cumhurbaşkanına, bütün politik güçlerin saygısını kazanacak, parlamenter demokrasinin kurallarına bağlı bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardır. Mevcut parlamento halkın gerçek iradesini yansılmadığı için, kendi içinden böyle bir cumhurbaşkanı çıkaramaz. Cumhurbaşkanının yenilenmesi için önce parlamento yenilenmelidir ve bu adil, demokratik, eşitlikçi bir seçim yasası temclinde olmalıdır. 


Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreç böylesi önemli dönüm noktalarını içinde barındırmaya adaydır. Bu, güçler oranının küçümsenmeyecek değişiklikler göstercbilceceği, demokrasi güçlerinin genişleyip konumlarını artıracağı bir dönem olabilir. 


Komünist partisinin Icgal olarak kurulması için mücadelenin bundan bir yıl önce başlatılmış olmasının nc kadar yerinde olduğu şimdi bu koşullarda daha iyi görülcebilir. Bu bir yılda ülkemizde insan hakları için, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için, gerçekten çoğulcu bir politik rejim için mücadele eskiye oranla oldukça gcnişledi. Kamuoyu legal bir komünist partisi fikrinc giderek alıştı. Gerek genci kamuoyunda, gerek sol içinde bu sorun şimdi açık açık tartışılabiliyor. Ülkemiz politik kültüründe demokratikleşme, uygarlaşma doğrultusunda önemsiz sayılamıyacak değişiklikler var. Ülkemizdeki politik rejimin belirlenmesine Marksistlerin kendi katkılarını yapmaları şimdi her zamankinden daha olanaklı. Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık kritik döneme bu koşullarda girmemiz önemli bir avantaj. Bunu değerlendirebilmek için her çabayı göstermemiz gerekiyor. 


Geride bıraktığımız bir yıl, yasallık doğrultusunda atılan adımların yanısıra, TİP ile TKP'nin birleşmesinin noktalandığı ve yeni birliklerin yolunun açıldığı bir yıl oldu. Türkiye komünistlerinin birliğinin, giderek genişlemeye aday bu birliğin, gerek ülke çapında, gerekse uluslararası alanda önemli cikileri olacağını düşünüyoruz. Onun için, bu birliğin titizlikle korunup geliştirilmesi gerekmektedir. 


Hareketimiz aynı zamanda bir yenilenme sürecindedir. Bu, çok yönlü, çok boyutlu bir yenilenmedir. Programatik yaklaşımlarımız, geçmişi değerlendirmemiz, geleceğc bakışımız değişmekte, çağın koşullarıyla uyum içinde bir politika oluşturulma- ya çalışılmakta, günlük çalışma tarzı, örgüt anlayışı, birbirimizle ve dışımızdaki güçlerle ilişkilerimiz yeniden düzenlenmektedir. 


Türkiye'nin yenilencbilmesi için, öncelikle politik güçlerin, özellikle de kendimizin yenilenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bir seferde olup bitecek bir şey değildir. Sürekli bir uğraştır, gerçekçilik temelinde yığınlarla iç içe gclişebilme sorunudur. 


Bu üç doğrultu, yani yasallık, birlik ve yenilenme doğrultuları birbiriyle bağlı, karşılıklı birbirini etkileyen, iç içe geçen, birbirinin karşısına konamayacak ve hep birlikte geliştirilmesi zorunlu olan üç temei politik faaliyet doğrultusudur. Bunlar bir ve aynı olgunun, çağdaş, demokratik, kitlesel bir parti yaratma uğraşının ayrı ayrı görünüm biçimleridir. 


Geride bıraktığımız dönemde, bu üç doğrultuda atılan adımlarla cski durum terkedilmiştir. Eski varlık koşullarında köklü bir değişiklik gerçekleşmiştir. Yeni nitelikscl durum isc henüz tam oluşmamıştır. Bir geçiş dönemindeyiz. 


Her geçiş dönemi sayısız sorun demektir. Eski durum terkedilmiş olmakla birliktc, eski dönemin alışkanlıkları, o dönemin koşullarına uygun, ama yeni koşullarla bağdaşmayan tarzlar hemen yok olmamaktadır. Belli bir atalet eşyanın doğasında vardır. Yeni, birçok bakımdan henüz bütün boyutlarıyla belirginleşmiş değildir. Birçok şey daha aranmak, üzerinde tartışılmak, kollektif geliştirilmek, yeniden tanımlanmak, tekrar tekrar yeniden cle alınmak durumundadır. Bütün bunlar karşımıza yeni yeni sorunlar çıkarmaktadır. Sorunların bilinçlerde yansıması da farklı farklı olmaktadır. Bütün bunlar doğaldır, geçicidir, yeninin doğum sancılarıdır. 


Nereden nereye geçiyoruz? Neyi terkediyor, nereye yöncliyoruz? Komünistlerin, Marksistlerin ayrı ayrı, birbirine karşıt illegal parti ve gruplarda kümelendikleri, bunların her birinin hakikatin tekelinin kendinde olduğunu, kendisinin öncü parti oldu-Bunu iddia ettiği, sektor, yaşamın çelişkili, karmaşık, çok renkli, çok boyutlu gerçeklikleriyle bağdaşmayan politikaların peşinde sürüklenildiği, çok sayıda komünistin kendi başına kaldığı bir durumu terkediyoruz. Bu durumu geçmişe gömmek istiyoruz. 


Bütün komünistleri, giderek Türkiye'nin bütün Marksistlerini çatısı altında birleştiren, hiç kimscnin damgasını taşımayan, gerçekçi politikalara sahip, yığınlarla iç içe, toplumsal yaşamın her alanını cikileme yeteneğinde yasal bir partiye, çağdaş, demokratik bir komünist partisine ulaşmak istiyoruz. Yasallık mücadelesi, birliği geliştirme çabaları, yenilenme uğraşı bu amaca yöneliktir. 


Karşılaşılan sorunları aşmanın yolu da budur; bu üç temel doğrultuda kararlılıkla ilerlemektir. Terketmek istediğimiz cski durumun hala üzerimize yüklenen gölgesinden olanaklı olduğu kadar çabuk kurtulmak, kitlesel ve politik güce sahip, ctkili, sonuç alıcı, ülkenin kaderinde rol oynayabilecek bir partiye ulaşmak için yasallıkta, birlikte, yenilenmede ısrar etmek ve hızlanmak gerekmektedir. 


Yasallık Doğrultusu 


Son yıllarda şu artık daha açık görülüyor: İnsanlık artan bir çeşitliliğe doğru cvrim gösteriyor. Ülkemiz de bu değişikliğin dışında değil. Üstelik bizde çok daha renkli bir çeşitlilik söz konusu. Daha henüz sanayileşmeyi tamamlamamış, sanayileşmenin bir-örnekleştirmesini, tam anlamıyla yaşamamış Türkiye'miz, şimdi evrensel bilimselteknik gelişmenin artan çeşitlendirmesini, çok-tarzlılaştırmasını yaşamaya başlıyor. 
Karasabanın yanında bilgisayar, geleneksel şalvarın yanmda son moda şalvar beliriyor. Ve arada düzinclerle başka renkler, başka tarzlar... 


21.yüzyılın eşiğinde tanık olduğumuz yalnızca artan bir çeşitlenme değil, aynı zamanda artan bir uluslararasılaşmadır. Üretimde, dolaşımda, kültürde, yaşam tarzında hızlı bir uluslararasılaşma var. Dünya küçülüyor. Ankara'da tclevizyonlarımızdan, ABD'nin iki başkan adayının tartışmasını izliyebiliyoruz. Kuzey Denizi'ndeki fok balıklarının ölümü İzmir'deki yurttaşımızı da artık ilgilendiriyor. 


Üretimden kültür yaşamına, günlük ilişkilere kadar her alanda hızla artan çeşit-Içme ve uluslararasılaşma, günümüzde tek tek bölgelerin, tek tek ülkelerin önüne her aşamada birçok seçenek çıkarıyor. 


Türkiye'nin dış ilişkiler sistemini cle alalım. Bugün burada bir tek gelişme olasılığı olduğunu kim iddia cdebilir. Değil çeşitli sınıf ve katmanlar açısından, tek bir sınıfın çıkarları açısından bile birçok farklı seçenekler sözkonusu olabilir. Örneğin Türkiye'nin AT dışında kalması savunulabilir, bunun tersi de yararlı görülebilir. Daha ilginci, AT üyesi olacak bir Türkiye'nin, AT içinde ve AT dışında, her bir durumda çok farklı ilişki sistemleri gerçekleştirmesi olanaklı olabilir. Dünyadaki her yeni gclişme bu alanda birçok yeni seçeneği yeniden gündeme getircbilir... 


Gerek genel olarak insanlık, gerek tek tek ülkeler ve doğal olarak tek tck partiler ve öteki toplumsal kuruluşlar önümüzdeki yıllar ve ouyıllarda sürekli yeni tercihlerle karşı karşıya kalacak, sürekli yeni kararlar almak, yeni yollar seçmek zorunluğuyla karşılaşacaklardır. 


İşle, günümüzde çoğulcu politik sistemlerin zorunluluğu buradan çıkmaktadır. Diktatörlüklerin, otoriter rejimlerin yaşama şansı bu nedenle tükenmektedir. Demokrasi çağımızın nesnciliğidir. 


Komünist partisinin legal olarak kurulmasını gerçekleştirme mücadelemiz, dolayısıyla gerçekten çoğulcu bir politik sistemi yaratma çabamız böylesi bir nesnellik üzerinde yükselmektedir. Önümüzdeki hedef, o nedenle de gerçekçidir. 


Komünist partisini de içeren çoğulcu bir rejim, ülkenin sık sık karşılaşacağı çokseçenekli durumlarda (ki bu toplumsal yaşamın her alanında geçerlidir), toplumsal gclişmenin çıkarlarına cn uygun tercihin yapılabilmesi için zorunludur. 


Eğer özgür bir tartışma ortamı yoksa, böylesi durumlarda cn elverişli tercih yapılamaz. Somut bir örnek: Şimdi yeniden seçim yasası tartışılıyor. Mevcut seçim yasasının, ANAP'a hakedilmemiş koltuklar kazandırmaya yetmesinc karşın, politik istikrara yetmediği ortaya çıktı. Şimdi kim iddia edebilir ki, bugünkü politik rejim koşullarında bütün ulusun katıldığı özgür bir tartışma yapılabilir ve en yararlı seçim sistemine ulaşılabilir? 


Bunun komünist partisinin yasallığı ile nc ilgisi var, diye düşünülebilir. Eğer bir politik akım yasaksa, şiddet altında tutuluyorsa, bütün politik akımlarda bir ölçüde aksar. Zarar, yalnızca söz konusu akımın politik sahnede cksikliğinden değil, bütün politik akımların bir anlamda topallamasından ileri gelir. İşte şimdi, Türkiye'de tam da böyle bir durum vardır. i 


Politik karşıtlıklar, politik çok-renklilik her zaman yararlıdır. Komünist partisinin özgür olduğu, ama karşıtlarının olmadığı, farklı düşüncenin bulunmadığı bir ortam da aksayan bir ortamdır. 


Biz istikrarlı, toplumsal gelişmeye temel olacak bir politik sistem için her zaman çoğulculuğu savunacağız. Ancak çoğulculuk koşullarında doğruyu bulmak, sorunların çözüm yollarını araştırıp ortaya çıkarmak, kendini ölçmek, yanlışları gidermek, hakikate ulaşmak olanaklı olabilir. 


Bunun yanısıra günümüzün bir özelliği de, şimdi artık yalnızca halkın çoğunluğunun mutabakatı temelinde gelişmenin olanaklı olmasıdır. Üstelik çoğunluk artık “yüzde clli artı bir” demek de değildir. Büyük çoğunluğun mutabakatıdır gerekli olan. 


Tek bir parti böylesi bir mutabakatı sağlayabilir mi? Bu belki çok olağanüstü dönemlerde ve görcec kısa bir süre için olanaklı olabilir. Ama olağan koşullarda ve uzun süre bu olanaksızdır. 


Son yirmi yıldır Türkiye'de hiçbir seçimde hiçbir parti oyların mutlak çoğunluğunu alamadı. Bu bir rastlantı mı? Demokratik bir rejimde, artacak politik çokrenklilikte oylar daha da bölüncccektir. Bu dağılma, ulalanma, parçalanma anlamına mı geliyor? Yoksa, gerçekliği aslına daha uygun biçimde yansıtma anlamında mı alınmalı? 


Eğer diktatörlükleri reddediyorsak, çare demokrasidedir diyorsak, sorunların çözümü için her zaman farklı güçlerin mutabakatını arayacağız, çoğunluğu bu temelde birleştirmeye çalışacağız. 


Türkiye'de Marksistlerin etkisinin giderek artması kaçınılmazdır. Marksizmin ctkisini 12 Eylül rejimi bile yok cdemcdi. Marksizm meşruiyetini bileğinin hakkıyla elde cimiştir. Çoğunluk içinde belli bir etkisi her zaman olacak ve bize göre bu etki azalmayacak, artacaktır. ' 


Çoğunluğun mutabakatında Türkiye Marksistleri de bir taraftır. Bu reel bir durumdur, O nedenle Marksistlerin de kendi politik örgütlerini serbestçe kurabilmeleri zorunludur. Tersi durumda ülkenin sorunlarına çözüm yolları bulunması nasıl mümkün olacaktır? Demokratik çözümler nasıl gerçekleştirilecektir? 


Komünist partisinin yasak tutulması, sürekli bir şiddet kaynağıdır. Komünistler, Marksist parti ve kuruluşların üyeleri koğuşturulmakta, tuluklanmakta, poliste ve cczacvinde işkenceye tabi tutulmakta, cn azından hapis edilmektedir. Yasak şiddeti 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kışkırtmaktadır. 


Bir ülkede bir politik akımın şiddet uygulamalarına hedef olması şiddetin genelleşmesi, bütün politik yaşamın zehirlenmesi için yeterlidir. Komüniste işkence yapı-İabiliyor, hapscdilcbiliyorsa, sendikacıya da yapılabilir, Kürt yurtseverine de, öğrenci liderine de, hatta sosyal demokrata da, aydına da!.. Bunun tersi de doğrudur. 12 Eylül döneminin pratiğinde bunun kanıtları sayısızdır. 


Komünist partisinin serbestçe kurulup, özgürce çalışabildiği koşullar, kaba şiddetin yaşamın dışına itilmesinin olanaklı olabileceği koşullardır. 


Günümüzde politik yaşam şiddetten ve şiddet tchditinden arındırılmadığı sürece, Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemez. Bunun altını çizmeliyiz. 12 Eylül'ün hemen öncesini ve hemen sonrasını hatırlayalım. O yıllar Türkiye'ye, hepimize neler kaybettirdi? Şimdi, yıllar geçtikçe şu daha da belirginleşiyor: Bütün bunlardan, bu akıldışılıklardan kimse birşey kazanabildi mi? 


Böylesi dönemlerin bir daha yaşanmasını bu ülkede hemen hiç kimse istemiyor. 
Komünist partisinin yasallığı, şiddetin yasadışılığı için iyi bir temel olacaktır. 


TUSİAD, son bir açıklamasında derneklerin özgürce çalışabilmesini, dernek yogunlaşmasının artmasını, katılımın gelişmesini talep etti. Bu bir rastlantı olmasa gerektir. Artık yasaklardan kimsenin birşey kazanmadığı yeterince görülmüş olmalıdır. 


TUSİAD'ın böylesi açıklamalar yaptığı koşullarda, Nihat Sargın ile Haydar kutlu'nun, öteki politik tutukluların hala cezacvlerinde tutulması, düşüncenin yasaklanması, örgütlenme özgürlüğünün tanınmaması bir anlam taşıyor mu? Hükümete, haklı olarak bu soruyu yöneltiyoruz. 


Elbette, demokratik bir gelişmenin karşısında olan belli güçler de vardır. Bu gerici, militarist güçler kendi varlıklarını dışarda ve içerde sertlikte, gerginlikte, antikomünizm ve şovcnizmde, şiddette görüyorlar. Yalnız komünist partisinin yasallığı sorununda değil, işkence ve af sorunlarında, Kürt ulusal sorununda, Kıbrıs ve Ege sorunlarında, kısaca, iç ve dış politik koşulların demokratikleştirilmesinc ilişkin her sorunda bu güçler engelleyici, bozguncu bir rol oynamaktadır. Bu güçlerin çapı “MİT Raporu” olayında gözler önüne serilmiştir. 


Bu güçlerin bir alanda geriletilmesi, bütün öteki alanlarda geriletilmesi sonucunu getirebilir. 


Bu güçleri gerileterek, komünist partisinin Icgal kurulma hakkını elde etmenin, Türkiye'nin bütün temci sorunlarında demokratik çözümlere katkıda bulunmak demek olacağı açıktır. 


Şimdi bu bağlamda, bizim yalnızca kendimizin çıkarları için değil, hatla yalnızca bütün sol güçlerin özgürlüğü için de değil, ülkenin boydan boya demokratikleşmesinc katkıda bulunmak için mücadele ettiğimiz daha iyi görülebilir. 


Komünisilerin özgürlüğü, herkes için daha fazla özgürlük demek olacaktır. 


Yasallık doğrultusunda ilerlemek, öteyandan, birlik ve yenilenme doğrultularında ilerleme için daha civcrişli koşullar demektir. 
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Birlik Doğrultusu 


Bundan yaklaşık bir yıl önce, 7 Ekim 1987'de Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında TİP Genel Başkanı Bchicc Boran ile TKP Gencel Sekreteri Haydar Kutlu, iki partinin TBKP olarak birleşme amaçlarını ve TBKP Program Tasarısı'nı kamuoyuna açıkladıklarında, herkes bu birleşmeye bitmiş gözüyle bakmıştı. Gerçekten de o tarihden sonra, iki partinin kadroları artan ölçüde tck bir partinin kadroları gibi çalışmaya başladılar. Şimdi açıklanan kongre ise, birlik sürecini noktaladı, TBKP Programı'na son biçimini verip yönetim organlarını oluşturdu. 


Böylece sol hareketimizde ilk kez iki örgüt sen-ben kavgasından vazgeçip, güçlerini birleştirdi. Hareketimizin tarihinde bu anlamda yeni bir dönemin başladığımı söylemek abartma olmayacaktır. 


TSİP'in de birlik yanlısı bir tutum içinde olması şimdi TBKP-TSİP birliğini gündeme gelirdi. Ayrıca, çeşitli Marksist çevrelerin de bu birlik içinde yer alması olanaksız olmasa gerektir. Bunun koşullarının olgunlaşmakta olduğunu görüyoruz. 


Komünistlerin birliği nc kadar genişlerse, hareketin toplumsal meşruiyctinin o kadar artacağı, dolayısıyla yasallığa ulaşmanın o kadar yakınlaşacağı açıktır. 


Bu böyledir; çünkü marksist partiler, tek tek marksist aydınlar, sendikacılar, çeşitli yığınsal hareketlerin önder kadroları geçmişte önemli roller oynadılar ve bugün de birçok olumlu değerin taşıyıcılığını yapıyorlar. Türkiye toplumu bunların hakkını teslim edecektir. 


Birlik doğrultusu güçlendikçe, birlik süreci kendince daha geniş çevreleri çektikçe, Marksist harcketin çeşitli bileşenlerinin geçmişteki ve günümüzdeki katkıları kamuoyunun belleğinde daha belirginleşccektir. 


Birlik ve yasallık doğrultuları böylesine canlı bir etkileşim içindedir. 


Birliğin genişlemesi ve pekişmesi, yenilenme sürcci için de daha verimli bir (oprak demektir. Teorinin geliştirilmesine, politikaların oluşturulmasına ne kadar geniş katlma olursa, yenilenme o kadar zenginleşccektir. 


Türkiye'de Marksist çevreler farklı yollardan, farklı geleneklerden geldiler. Geçmişte “Sovyet Marksizmi”, “Çin Marksizmi”, “Batı Marksizmi”, “Latin Amerika Marksizmi” gibi farklı gelişme yollarımız oldu. Deneylerimiz, birçok anlayışlarımız farklıdır. 


O nedenle, bütün Türkiye Marksistlerinin kısa sürede tek bir parti çatısı altında birleşmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. 


TBKP ile TSİP'in yanısıra çeşitli Marksist çevreleri de içerecek bir birlikter sonra, birlik doğrultusunda nasıl ilerlencceğini şimdiden öngörmek kolay değildir. Bunu farklı devrimci sol güçlerin bugünden aralarında geliştirecekleri diyalogların, işbirliklerinin olgunluk düzeyi belirleyecektir. 


Biz tek bir parti çatısı altında birleşcbilecekleri şu ya da bu şekilde sınırlamaktan yana değiliz. Aceleci değiliz, realist olmak gerektiğinin bilincindeyiz, ama sınırlayıcı ve reddedici, daha başlan kapıları kapatıcı bir tutumda da olmayacağız. 


Kendimizi yenilemeye, değiştirmeye çalışırken, başkalarının da değişebifcceğini kabul 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etmemek anlamsız olurdu. 


Nc güzel ki, dünyada da yukarıda sayılan ayrılıklar giderek kalkıyor, Marksizm (Marksizm-Leninizm de diyebiliriz) yeniden bütünselleşiyor, genişliyor, evrensel niicliğinc yükseliyor. Bu olumlu gelişmenin ülkemizdeki Marksist güçler üzerinde, dolayısıyla birlik üzerinde de olumlu etkilerde bulunmasını beklemeliyiz. 


Sovyetler Birliği'ndeki peresitroyka ve glasnost ülkemiz sol hareketinde genci olarak çok olumlu karşılanıyor. Bu da ülkemiz Marksistleri arasında diyaloğun gelişmesi için iyi bir temeldir. Ama, diyaloğu gerçekten geliştirmek istemek gerekiyor. 
Bu ihtiyacı kavramak gerekiyor, Zaman zaman birbirimizi hala “kraldan fazla kralcı” olmakla ya da ““kralcı olmamakla” suçlayacaksak, yararlı bir diyalogun gelişmiyeceği açıktır. à 


Yenilenme Doğrultusu 


Yenilenme sürecinin iki temcl özelliği darlıktan genişliğe, idcalleştirmeden gerçekçiliğe geçiştir. Bu, teoriye yaklaşımdan politikaların saptanmasına, başka güçlerle ilişkilerden örgüt içi yaşama, yönetme yöntemlerinden propaganda tarzına kadar her alanda geçerlidir. i 


Dar sınıfsal çıkarın yerince, sınıfsal ile insansalın geniş uyumu geçince, görevler yelpazesi ve bu görevleri yerince getirmek için kurulacak birlikteliklerin kapsamı, dolayısıyla örgüliçi demokrasinin boyutları da genişlemektedir. Bizi başkalarından ayıran yanlardan çok, birleştiren yanlar önc çıkmaktadır. 


Temcli amaca ulaşmanın yolunun önceleri sandığımızdan daha uzun ve karmaşık olduğunu gerçekçi bir şekilde kavradığımız, kapitalizmin ve sosyalizmin mevcut potansiyellerini daha sakin bir kafayla değerlendirdiğimiz zaman, politik strateji ve dolayısıyla bütün politikalar buna uygun hale getirilebilir. 


Böylece kısa sürede büyük başarılar beklentisinden, insanları bir uçtan bir uca savuruveren idcalleştirmelerden sıyrılmakta, gün gün iğneyle kuyu kazarcasına çalışmalarla küçük ama anlamlı başarılar cide etme yolu belirginleşmektcdir. Büyük başarılara götürecek istikrarlı bir mücadele yolu örtaya konmaktadır. 


Yenilenmç sürecimizin iki temel yaklaşımına değinmek istiyorum. Bunların birincisi öncülük anlayışımızın ve bununla bağlı olarak, hakikate yaklaşımımızın değişmesidir. , 


Geçmişte, Marksist olduğumuz için hakikatin temelinin bizde olduğuna inanırdık. Partinin öncü parti olarak nitclenmesi, onun her eyleminc mutlak bir haklılık kazandırırdı. 


Bu yaklaşımın en büyük zararı (bütün sol örgütlerde bu yaklaşım cgcmcen olduğu için) herkesin birbirinin karşısına geçmesine yol açmasıydı. Herkes hakikatin tekelinin kendinde olduğunu kabul çdince, geri kalanların hepsi otomatik olarak yanlış oluyordu. Öncü parti bir tanc olacağına göre, bütün öteki sol partiler otomatikman rakip oluyordu. Böylece solda uzun yıllar bütün parti ve grupların birbirine düşman kesildiği bir dönem yaşandı. 


Şimdi, biz de her zaman yanılabiliriz, diyoruz. Hakikati bizden önce başkaları, 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hatta sınıf karşıtlarımız da görebilir, diyoruz. Başkalarından etkilenmek, öğrenmek gerekiyor, diyoruz. 


Bu yaklaşım kaçınılmaz olarak bizi öteki güçlere yakınlaştırıyor, onlara doğru yönlendiriyor. Toplumsal yaşamın, politik güçlerin artan çeşitliliği koşullarında ilişkilerimizi çeşitlendirmeye özendiriyor. 


Bu durumda öncülük, herkesin önünde yürümek iddiasıyla, bildiğini okumak olmaktan çıkıyor; herkesin diyaloğunu, işbirliğini sağlamaya çalışmak oluyor. Böylece, geçmişte bir anlamda kader gibi görünen devrimci solun yalıtlanmışlığına son vermenin, onun geniş halk yığınlarıyla birlikte, onların çeşitli harcketleri içinde, onlarla birlikte ilerlemesini sağlamanın koşulları ortaya çıkıyor. 


Değinmek istediğim ikinci yaklaşım örgüt içi demokrasiye ilişkindir. Her örgütle farklı görüşler olur. Örgütler doğal çeşillilikler gösteren insanlar topluluğudur. 


Gencel olarak hakikatin tekelinin kendi örgütünüzde olduğunu kabul etmişseniz, o örgüt içinde de her zaman kendinizi haklı görürsünüz. Sizden farklı görüşlere sahip olanlar haksızdır. O nedenle de örgüt içinde var olmamalıdırlar! Bu yaklaşım örgüt içi demokrasinin gelişmesini engellemiş, bölünmeler birbirini izlemiştir. 


Oysa örgüt içi demokrasi sürekli geliştirilmelidir. Demokrasiyi, farklı görüşlere sahip olmayı, bunları dite getirebilmeyi, azınlığın haklarının korunmasını, örgütün harcket birliğinin önünde bir engcl gibi görmek doğru olmamaktadır. 


Bizce, örgüt içinde herkesin düşündüğünü dile gelirmesinin, enformasyon alıp, cnformasyon iletmesinin önünde hiçbir engel olmamalıdır ve aynı şekilde, alınan kararlara hep birlikte uymanın, bu kararları hep birlikte yerine getirmenin de önünde hiçbir engel olmamalıdır. 


Örgüt içi demokrasi örgütün bütün potansiycllerinin seferber cdilebilmesinin ön koşuludur. 


Birçok başka özgül nitcliğimizin yanısıra, yalnızca bu ikisi bile, yani birleştirici 

yapıcı bir politik rol ile demokratik bir örgüt içi yaşam (c&cr bunları bütün boyutla- 

.rıyla sürekli geliştirip uygulayabilirsek) bizim bütün öteki politik güçlerden ayırdedilebilmemizi sağlayacak vc güçlenmenin motoru olacaktır. 


* * x 


Özetlersek, birlik, yasallaşma vc yenilenme doğrultuları ısrarla izlenmesi gereken, bütün sorunlarımızın çözülmesini sağlayacak doğrultulardır. 


Bu doğrultular her zaman olduğu gibi, bugün de emekçilerin çıkarlarını savunmayı, barış için, ulusal bağımsızlık için, temel sorunların çözümü için mücadele ctmeyi ana görevlerimiz olmaktan çıkarmıyor. Tersine, yasallık uğrunda, demokratik bir rejim uğrunda mücadeleye daha çok cmekçiyi kazanabilmek ve daha geniş demokratik hareketleri bu mücadeleye çekebilmek için, onların çıkarlarını kararlılıkla savunmak gcrekmcektedir. 


Elbette, bu da yeni bir anlayışla yapılmalıdır. İşte, TBKP Programı bunun yolunu göstermektedir. 
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İKİ POLİTİKA ANLAYIŞI 


Zeki Dilmen 


Bugün yeni bir politika anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Genci programatik yaklaşım oluşturulmuştur. Bu net ve açık bir politikadır. Ama bu yalnızca bir başlangıçür. Hayatın karmaşıklığı içinde bu yaklaşım her alanda derinleştirilmeli, her yönden zenginleştirilmelidir. 


Elbette bu ancak somut mücadele içinde, pratiğin içinde yapılabilir. Ama burada hangi temel yaklaşımlar dikkate alınmalıdır? Eski politika anlayışımızda hangi yanlışlar vardı? Terketmemiz gereken nedir? Her alandaki politikalarımızda nasıl bir anlayışa ulaşmalıyız? Bu yazıda, bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. 


Bizce solda terkedilmesi gereken temel anlayış, halka yaklaşım konusundadır. Halk nedir? Toplumsal gelişmenin nesnesi midir, yoksa öznesi midir? 


Halkın içinde bir azınlık oluşturan ve her zamanda öyle kalacak olan partinin kendisini gelişmesinin öznesi olarak kabul ctmek, geçmişte hareketin gelişmesine en büyük zararı vercen anlayış olmuştur. 


Gelişmenin öznesi halktır ve azınlık olan partinin çoğunlukla ilişkisi bu temel saptamaya göre düzenlenmelidir. Söz konusu ilişki ise herşeyi kapsamaktadır. Temel programatik yaklaşım, strateji, örgütlenme anlayışı, propaganda vc eğilim, parti içi yaşam, hepsinde halkı gelişmenin öznesi kabul cden yeni politik anlayış yol gösterici olmalıdır. 


Örgütü asıl özne olarak alan anlayış öncülük rolünü, halkı yönetmek, onu kendi koyduğu amaçlara doğru ilerletmek olarak görür. Bu halka tepeden bakan, hakikati yalnız kendisinin bildiğini sanan, o nedenle de kendi dışında kimseyi dikkate almayan bir anlayıştır. 


Halkın toplumsal gelişmenin öznesi olmasına zarar vermeyccek, tersine bunun cn sancısız biçimde gerçekleşmesini sağlayacak bir öncülük rolü nasıl olmalıdır? Bu soru Marksistlerin arasında nc kadar geniş tartışılsa, o kadar yararlı olacaktır. 


Biz öncülük rolünü tümden reddeden yaklaşımları benimsemiyoruz. Öncü rol oynayacak bir partiye hep ihtiyaç olacaktır. Sorun, bu rolün günümüz koşullarında nasıl 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yerine getirileceğidir? 


İşte bu soruya doğru bir yanıt bulabilmek için, halkı gelişmenin öznesi olarak almaktan yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. 


Halkla parti arasında bir mesafe olmalı mıdır? Partinin halkın bir adım önünde yürümesi gerektiğine ilişkin önerme nc kadar doğrudur? 


Yoksa parti, politikasıyla, örgütleriyle, bütün varlığıyla halkla iç içe mi olmalıdır? 


Parti halka yol gösteren, onun izlemesi gereken yolun haritasını çizen bir makam mıdır, yoksa, halkın kendi yolunu özgürce seçmesinin koşullarının oluşmasına, halkın genel gidişinin örgütlenmesine, güçlerinin birleştirilip seçilen yola seferber edilmesinc yardımcı olan bir örgüt müdür? 


Bizce, parti'halkla birlikte olmalı, onunla birlikte ilerlemeli, halkın, karşılaştığı seçeneklerden kendisine cn yararlı olanı özgürce seçebilmesini sağlamalıdır. 


Biz onun için gerek toplumda, gerek her türlü örgütte en fazla demokrasi için, her alanda açıklık için mücadele etmeyi stratejik bir görev kabul cdiyoruz. 


Sınıf mücadelesinin gelişmesinde izlenecek strateji (ya da genel politik çizgi) saptanırken de, halkı gelişmenin öznesi olarak almak büyük önem taşımaktadır. 


Nereden yola çıkacağız? 


Eski yaklaşımlarımızda gelecekten, gelecekteki amacımızdan yola çıkardık. Sonra bu amaca götürecek yolları saptamaya çalışırdık. Amacımız dün dc, bugün olduğu gibi sosyalizmdi. Buna götürecek yolları ararken, bazen bir, bazen iki devrimin gcrekli olduğunu söyler, sonra da bu devrime yaklaşmanın yollarını bulmaya çalışırdık. 


Elbette genci teorik düzeyde bunlar yararlı olmuştur, gereklidir, bugün de bu tartşmaları sürdürmeliyiz. Ama, stratejimizi saptarken yarından bugünc bakıp, bugün yapacaklarımızı yarın açısından belirlemeye çalışmak yerine, bugünkü hareketin gclişme perspektifinden bakıp, bugünün görevlerini bugünün koşullarına göre saptayıp, yarına giden yolu açmaya çalışmak daha doğru olacaktır, diye düşünüyoruz. 


Halk hareketinin gelişme düzeyi bugün genci demokratik bir düzeydir. Demek ki, toplumsal gelişmenin mevcut düzeyi genci demokratik hedeflerle belirlenmektedir. 
Biz bunu iradi bir şekilde değiştiremeyiz. 


O zaman, bizim görevimiz halkın önde duran gencl'demokratik hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaktır. 


Demokrasi sosyalizme yakınlaştırır. Çünkü demokrasi olmadan sosyalizm olmuyor? “Ne kadar çok demokrasi, o kadar çok sosyalizm!” Bu gerek sosyalizme yakınlaşmanın, gerek sosyalizme geçmenin, gerekse sosyalizmi geliştirmenin ve komünizme geçmenin, bütün gelişme aşamalarının temci belgisi olacaktır. 


O nedenle, bugünkü barış ve demokratik yenilenme stratejisinin perspektifinden baktığımızda, sosyalizmi, yani geleceği görebiliyoruz. Demek ki, bu strateji bizi tcmcl amacımıza yakınlaştırmaya civerişlidir. 


Özetle, idcalden değil, rcaliteden, gerçeklikten yola çıkmak gerekiyor. Yeni politik anlayışın en temel fikirlerinden biri budur. 
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Biz bugünden idealin nasıl olacağını da bilemeyiz. Elbette bir idealimiz var. Bu sosyalizmdir. Karl Marks ve Fricdrich Engels toplumların gelişme süreci içinde, kapitalizmi sosyalizmin izleyeceğini bilimsel olarak ispatladılar. Kapitalizmin tek alternatifi sosyalizmdir. Ekim Devrimi ve sosyalist sistemin oluşması bunu doğruladı. Tarih kapitalizme başkaca bir alternatif ortaya koymuş değildir. 


Bizim sosyalizm idealini savunmamızın nedeni, kapitalizmin sosyal bakımdan adil bir düzen olmaması, dolayısıyla insanın maddi ve manevi hiçbir özlemini tam olarak karşılayamamasıdır. 


Sosyalizm ise, çoğunluğun iktidarı ve toplumsal mülkiyet temelinde bu ihtiyaçlarm karşılanması, insanlığın özgürce gelişmesi için olanaklar sağlayabilir. Sosyalist ülkelerdeki genci gelişme doğrultusu, hareket bu yöndedir. 


Ama biz bugünden ne mevcut sosyalist ülkelerdeki sosyalizmin ilerde nasıl olaca-Bini, ne de Türkiye'de gelecekteki sosyalizmin nasıl olacağını bilemeyiz. Bunu bilmek falcılık olurdu. 


Türkiye'de sosyalizm toplumsal gelişmenin doğal sonucu olarak gündeme gelecek. 
Elbette kapitalizmden sosyalizme kendiliğinden; mülkiyet ve iktidar yapılarında, halkın çoğunluğunun üzerinde hemfikir olduğu yollardan gerçekleşecek köklü, devrimci dönüşümler olmadan geçilemez. Söylemek istediğimiz bu değil. Söylemek istedigimiz sosyalizmin, somut gelişme yolu ve görünüş biçimiyle, özgüllük ve özellikleriyle nasıl olacağının ancak gelişme içinde belirginleşeceğidir. Sosyalizme, onu gerçekleştirecek halkın, o aşamada özne rolünü oynayacak kuşakların o günkü bilgi, deney, örgütlülük ve ahlaki gelişmişlik düzeyi damgasını vuracaktır. Bu düzey yükseldikçe, sosyalizm de yetkinleşecektir. 


İdeal bir sosyalizm olamaz. Sosyalizmin idealimiz olduğu ne kadar doğruysa, ideal bir sosyalizm olamıyacağı da o kadar doğrudur. 


Marks, Engels ve daha sonra da Lenin, ideal bir sosyalizm resmi çizmekten özenle kaçınmışlardır. Sosyalizmi genel gelişmenin kaçınılmaz sonucu olarak göstermekle yetinmiş, onun yalnızca en genel özelliklerini belirtmişlerdir. 


Lenin, somut sosyalizm kuruculuğu gündeme geldiğinde, koşulların değişmesine paralel olarak sosyalizm hakkındaki fikirlerini sık sık değiştirmiş, her seferinde sosyalizmin hareketin gelişmesinin somut sonucu olarak, harcket içinde biçimlenmesini amaçlamıştır. Sosyalizmi kitaplardan değil, hayatın somut karmaşıklığı, çelişkililiği içinden çıkarmaya çalışmıştır. - 


Sovyetler Birliği'nde bugün de böyle bir yaklaşım izleniyor. Bünu temellendirirken Gorbaçov şöyle diyor: “Kasım 1917'den Lenin'in hastalıktan çalışamaz hale geldiği döneme kadar geçen beş yılı hatırlayalım. Vladimir İlyiç devrimci düşüncenin gelişmesine korkusuzca o kadar çok katkı yaptı ki, bir oportünist ya da revizyonist olarak adlandırılabilirdi. 

“Lenin gibi insanlar yüz yılda, belki de bin yılda bir gelir. Lenin'in haklılığı daha sonra doğrulandı. Brest Barışını cle alın. Bu konu tartışılırken Lenin neredeyse yalnız kalmıştı. Fakat gelişmeler Lenin'in dediği yönde oldu. 


“Yeni Ekonomik Politika'yı cle alın. Ne dönüştü o! Lenin ile çatışmaya girmek istemeyen bazı komünistler, hatta en inançlılar, hayatlarına son verdiler. Bu ne büyük bir dramdır. Ama herşeye rağmen değişim oldu. Sonuçlar cide edildi.” 


İnsanlık tek tek ülkelerde ve dünya çapında kendi gelişme düzeyine, ihtiyaç ve ilgilerine göre sosyalizme, kendi yaşam tarzı olarak istediği gibi biçim vercecktir. Biz bugünden gelecek kuşakların iradesinc ambargo koyma hakkına sahip değiliz. 


Bunu şundan söylüyoruz: Bugünden ideal bir sosyalizm hakkında konuşamıyacagımız için, bugünkü davranış ve yaklaşımlarımızı da idcal ölçütlere göre düzenleyemeyiz. 

Elbette, “hareket herşeydir, amaç hiçbir şeydir” demiyoruz; yalnızca, geçmişte daha çok amacı önc çıkarmakla yetindiğimizi, mevcut hareketin somutluğunu yakalama- ya pek ilgi göstermediğimizi belirtmek istiyoruz. 


Düşünce ve davranışlarımızı mevcut hareketten bağımsız, onun dışında saplayamaz, gcliştiremeyiz. Düşünce ve davranışlarımızı bir idcale göre, yalnızca onu temel alarak saptama durumunda, dindarlardan farkımız kalmaz, örgütümüz de bir tekkeye döner. 


Sol örgütlerin kendi içlerine kapanması, çevreden yalıtlanması ve sonuçta doğal olarak iç kavgalara düşmesi, buradan başlıyor. Ölçüt ideal, yani gerçek hayatla, gerçeklikte olmayan birşey olunca, hakiki, doğru bir ölçüt de olamıyor. Herkesin istediği gibi yorumladığı, kendi çıkarına göre formüle ettiği bir şey oluyor. Bu ölçütsüzlük demek oluyor. Bu durumda ya örgüt içi anarşi, bölünme, ya da şeflik sistemi kaçınılmaz oluyor. 


Halkı gelişmenin öznesi olarak almak, halkın harcketini gerçek hareket olarak kavramak, halkın yüzlerce yıllık mücadeleler içinde geliştirdiği evrensel değerleri, temel ahlak değerlerini ölçüt olarak almayı zorunlu kılar. Böylesi doğrudur. 


Son dönemde sık sık sol içinde değerler sistemimiz konusunda tartışıyoruz. Kimileri, yeni politik stratejinin, yeni düşüncenin değerler sistemimizi yıkıp parçaladığını, kimileri sosyalist değerlerden vazgeçilmekte olduğunu düşünüyor. 


Sosyalist değerler hangileridir? Devrimcilerin kendilerine özgü ahlak değerleri olabilir mi? Bizce, böyle ayrı, farklı değer sistemleri olsa da tarikatlarda, dinsel gruplarda olabilir. Böylesi sosyal grupları bir arada tutabilmek için buna ihtiyaç vardır. 


Marksistler arasında isc halktan ayrı, onun dışında bir sosyal grup söz konusu olmamalıdır. Bizim sosyal grubumuz asla kendi içine kapalı olmamalıdır. Bizim grubumuz sürekli halka yönelmeli, onun içinde olmalıdır. O nedenle, bizim değerlerimiz halkın evrensel değerleri ilç aynıdır. Sınıfımızın değerleri insanlığın en iyi değerleri ile özdeştir. Doğruluk, dürüstlük, özveri, ezilenin yanında olmak, dayanışma gibi evrensel değerleri cn tutarlı şekilde gerçekleştirmek, bunları korumak, yaygınlaşurmak, bu alanlarda örnek olmaya çalışmak, işte bizim ayırdedici özelliğimiz bunlar olmalıdır. i 


Biz gerçek değcrlere geri dönüyoruz. Hiçbir değeri terketmiyoruz. Tersine, gerçek değerleri en geniş kesimlere götürecek bir politika ortaya koymaya çalışıyoruz. 


Toplumsal gelişmenin temel amacı olarak sosyalizmi savunmamız bizim tek ayırdedici özelliğimiz değildir. Bunun yanısıra bugün her alanda işçilerin, öteki emekçilerin, aydınların çıkarlarını kararlılıkla savunmak gibi bir ayırdedici özelliğimiz daha vardır. Ayrıca, şimdi asıl birleştirici olabilmekle, gelişmenin öznesini oluşturacak olan, ama idecolojik-politik, sosyal, kültürel bakımlardan, örgütlenme düzeyi bakımından çok farklı olan sosyal-politik güçlerin diyalog ve işbirliğine katkıda bulunmakla ayırdedilebilmeliyiz. 


Bütün bunlardan, politikanın saptanıp yürütülmesinde iki farklı anlayış nedir sorusunun yanıtını artık çıkarabiliriz. 


Bir anlayışa göre, devrimci politika, halka hakikatleri açıklamak, onun bu hakikatleri izlemesini istemek ve örgüt, propaganda, çalışma anlayışlarını buna görc düzenlemektir. Politika, bu durumda, bizim saptadığımız hakikatlerin yinclenip durmasına dönüşmektedir. Burada halk öğrenci, parti öğretmen durumdadır. Halkın neyi öğrenmek istediğini de üstelik parti belirlemektedir. 


Artık böylesi yaklaşımlar solda politika olarak kabul edilmemelidir. Bu halkı nesne gibi, araç gibi görmeyi ve sonuçta halkın dışına düşmeyi getirmektedir. 


Devrimci politika bizce halkın özgürce tartışıp, hakikati kendi deneyimiyle bulabilmesini, karar almasını sağlamaktır. Eylem tarzımız, bağlaşıklık ilişkilerimiz, propagandamız, örgütlenme anlayış vc yapımız, hepsi buna bağımlı olmalıdır. 


Parti bir hakikati açıklama makamı değildir. Politika yalnızca doğruları söylemekle sınırlı değildir. Biz politik hakikatleri clbettc açıklayacağız, kendi görüşümüzü halka clbette duyuracağız. Ama bu politik mücadelenin bir ögesidir yalnızca. 


Günümüzde halkın hakikati bulabilmesi, kendi yolunu seçebilmesi için, halkın içinde cikili olan politik akımlar arasında geniş bir tartışma yürütülmesi ve aydınların bu tartışmada aktif yor alması zorunludur. Bu mutlaka, halkın katılım olanaklarının artırılmasıyla birleştirilmelidir. 


Bizim çeşitli idcolojik-politik akımların diyaloguna, ilerici güçler arasında yeni, demokratik bir ilişkiler sisteminin, demokratik bir politik kültürün oluşmasına ilişkin görüşlerimiz, her düzeyde geniş katılımı öngören demokrasi projemiz bu ihtiyaçlara bağlıdır. i 


Olanaklı olduğu kadar çok adımı dışımızdaki ilerici güçlerle birlikte atmaya çalışmak, dilimizi, üslubumuzu monologtan diyaloga dönüştürmek, yeni ve geleneksel demokratik yığın hareketlerinin örgütlenmesine ve genişlemesine ağırlık vermek, halkla, onun harcketleriyle birlikte örgütlenmek, parti içi demokrasiyi sürekli geliştirmek yeni politikanın başlıca gerekleridir. 


Yasal parti niçin gereklidir sorusunun yanıtı da iki. farklı politik anlayışa göre degişmektedir. 


Yasal parti, halkın ‘‘sihirli” bazı hakikatleri, biz yasaklı olduğumuz için bir türlü öğrenemediği kurtuluş yolunu görebilmesi için gerekli değildir. Böyle bir hazır kurtuluş yolu reçetesi zaten kimsede yok! 


Yasal parti, halkın bütün gücünün gerçekçi bir hedef üzerinde yoğunlaşabilmesi için gereklidir. Bu hedef demokrasinin kazanılmasıdır. 


Zaten böyle olduğu için de, komünist partisinin'yasallaşması girişimi otoriter rejim- demokratik rejim ayrımına oturmuş, politik güçlerin somut ayrışmasının daha netleşmesini getirmiştir. Öte yandan, demokrasi güçleri genişlemiştir. Çünkü söz konusu eylemle, halka, rejimin demokrasiden yana olup olmadığı konusunda bir fikir oluşturabilme olanağı sağlanmıştır. 


* * x 


Bütün bunların ışığında diyebiliriz ki, hareketi canlandıracak, devrimci sol güçlerin etkisini artıracak olan şey dışa açılmaktır, gerçek anlamda halka yönelmek, onunla iç içe geçmektir. 


Bütün sınıflara gitmek, bütün ideolojik-politik akımlarla diyalog içinde olmak, toplumsal yaşamın bütün alanlarında var olmak için çalışmak kitlesel bir güç olma- nın yoludur. Yeni politika anlayışı bize bu olanağı vermektedir. 
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SİYASET, AHLAK VE HUKUK ÜZERİNE 


Cavlı Çulfaz 


Siyaset alanında ülkemizde yeni bir başlangıca gerek olduğunu söylüyoruz. Siyasette olumsuzluğu kanıtlanmış, alışılagelmiş anlayışların çoğundan vazgeçelim, diyoruz. 


Siyasette yeni bir yaklaşım, taze bir başlangıç gerek. 
Neden bunun üzerinde israrla duruyoruz? 


Çünkü her şeyi kendi dar parti çıkarlarına malcden bir çerçeve içinde kaldığı sürecc, siyasetin zamanla temeli aşınıyor. Siyaset, hep nalıncı keseri gibi kendine yontan kör bir didişme içinde sürdükçe, insanlarda siyasetçilere karşı bir güvensizlik beliriyor. Bu güvensizlik gitgide bir güven bunalımına dönüşüyor. Zaten çorak bir toprakta güçbela kök salmaya çabalayan siyasetin temcli bir de içten içe kemirilir oluyor. 


Siyasctin kaba, kısır bir çekişme biçiminde yansıması, kitlelerin siyasal eğitimini artırmaya da yardımcı olmuyor. 


Siyaset, çoğunca kaba bir fırsatçılık olarak görülüyor. ““Dışımdakini, karşıtımı en elverişsiz anında nasıl yakalar, onu nasıl faka bastırır, en kısa sürede cn büyük siyasal yararı nasıl sağlarım??? Böylesi bir anlayış, siyasct kültürünün gelişmesine olumlu katkıda bulunmuyor. Siyasetin bir kısır döngü gibi görülmesine yol açıyor. Siyaset kültürü gelişeceğine daha da yozlaşıyor. 


Karşıtının meşru çıkarını gözetmeyip, “uygun zamanı buldum mu onu saf dışı ederim”? anlayışı siyasal ahlakla da bağdaşmıyor. Böyle bir siyasal inatlaşmaya tanık olanlar, siyascte dıştan bakan çoğunluk, onda özendirici bir yan görmüyor. Kaba çekişmeler, kısır tartışmalar, hep dar parti çıkarlarının önc alınması, kendi dışındakini şark kurnazlıkları ve ayak oyunlarıyla geriletmeye kalkışmak, daha nice olumsuz örnek, kitlelerin gözünde siyaseti çekici kılmıyor. Çekici kılmak şöyle dursun, sanki siyaset kirli bir meslekmiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor ve perçinleniyor. Böylece insanların siyasetten uzak durmaları kolaylaştırılıyor. İnsanların siyasete çekilmesi, siyasal yaşama katılıma özendirilmesi zorlaştırılıyor. 


Bu durumda siyasal faaliyet, dar bir çerçeveye sıkışıp kalıyor. Az sayıda profcsyonel siyasetçi dışında bir zamanlar siyasete şevkle katılmış olanlar da, böyle bir ortamda gitgide soğumaya başlıyorlar siyasetten... 


Oysa siyaset, karar almaya katılmak demek. Siyaset yapmak, Kararların alınmasını etkileyebilmek demek. Siyasct, tepede nc kadar dar bir alanda yürülülürse, insanların çıkarlarından, özlemlerinden o kadar uzak oluyor. Toplumun, insanların yazgılarını yakından etkileyen konularda karar alma mekanizması dar bir alana vc az sayıda profesyoncl siyasetçiye sıkışıp kalınca da, siyaset ve demokrasi kültürü gelişmiyor. 


Bunun için de diyoruz ki: Siyaseti, kadim Roma'daki biçiminden çıkaralım. Gladyatörlerin kıyasıya boğuştukları bir arena olmasın artık siyasct. Siyaset, rakibinin kaflatasından nektar içilen bir alan, bir kurtlar sofrası gözüyle görülmesin. Bunun içim, alışılagelmiş, olumsuz anlamda siyaset anlayışının yalnız bir tarafça terkedilmesi yetmez. Bu anlayışın bütün taraflarca terkedilmesi bir zorunluluktur. 


Öyleyse, sağduyulu her insanın üzerinde anlaşabileceği gibi, siyaseti akıldışı öğelerden olabildiğince arındırmaya çaba gösterelim. Siyaseti, ahlak anlayışıyla bağdaşmayan, karşıtını ille de kötü niyetli sayan bir temel üzerinc bina ctmekten vazgeçclim. 


Akıl yalnız bize mahsus değil. Bir başka deyişle, gerçeğin tekeli kimsede değil. Bizim dışımızdakiler de gerçeğin başka yanlarına işarct cdiyorlar. Bunu niye gözardı edelim? 


Gerçeğin tekelinin bizde olmadığını söylüyoruz. Bunun gibi, siyasette ahlak vc iyiniyetin tekeli de bizdedir, demiyoruz. Herkesi, kendileri gibi düşünmeyenlerin iyiniyelini göz önünc almaya çağırıyoruz. 


Siyasette yeni düşünce, karşıtının meşru çıkarlarını da göz önünc alabilmek ve buna uygun davranabilmektir. Siyaset kültürünün ahlak temeline dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışa yalnızca bir ya da birkaç tarafın değil, bütün tarafların katkıda bulunabileceği inancını taşıyoruz. 


Siyasctic yeni düşünce, siyasal rakibini dışlamak, geriletmek için kapalı kapılar ardında alaturka kurnazlıklar planlamakla bağdaşmaz. Çağdaş siyasct anlayışı, komplo senaryoları oluşturup bunlarden en civerişlilerini seçenek diyc sunmak, bunlara öncelik tanımak olamaz. 


Çağdaş siyasct anlayışı, siyasal rakibimizc, rakiplerimize de bizim neler yapabilceceğimizi kestircbilme olanağı sağlamayı öngörüyor. Bu anlayış, karşıtını sürprizlerle şoka uğratmayı temel alan, çoğunca cski savaş sanatına özgü uygulamaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. 


“Yenilgiyi Kazanabilmek”'de Bir Erdemdir 


Bu açıdan bakınca, illc ve her nc pahasına olursa olsun hükümet olma ve hükümete kalma anlayışı, yalnız ülkeye zarar vermekle kalmıyor. Aynı zamanda böyle davranmakla ayak direyen partiye de, siyasct adamına da zarar veriyor. Çünkü hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor, zamanla değişip tersinc dönüşüyor. Kısa vadede elde cdilen haksız siyasal kazanç, bir sürc sonra ters tcpiyor, haksız siyasal kazanç sağlayana da zarar veriyor. 
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Bunun gibi, ille hükümete yapışmak, koltuğa sarılmak da, hem ülkeye yarar sağlamıyor, hem koltuğa sarılana. Bir siyasal partinin “Bizim alternatilimiz yok” dcmesini mantıki olmadığı kadar, ahlaki de bulmuyoruz. Hele tek bir kişinin çıkıp “*Benim alternatifim yok” demeye getirmesini siyasal ahlakla hiç mi hiç bağdaşlıramayız. Böyle bir tutum insanın, hem kendi partisine, hem de koskoca bir topluma hakarct olduğu gibi, bir tehdit vc şantaj anlamı da taşıyor. 


Oysa siyasctic yenilgiyi kabul edebilmek, asgari bir siyasal ahlak gereği değil midir? Yenilgiyi içine sindirebilme olgunluğu gösterebilmek, siyaset adamının artık yaln bir erdemi olmak gerekmez mi? 


Siyasette, üstün geldiğinde başı dönmemek bir erdemdir. Ama asıl erdem, sanırız, yenildiğinde olgun davranabilmektir. Yani, yenilgiyi kazanabilmektir. 


Yenilgiyi kazanabilmeyi siyasal kişiliklerinin doğal bir parçası durumuna getircbilenler, her zaman tazc bir başlangıç yapabilirler. Böylesi, siyaset kültürüne önemli bir katkıdır. 


Cumhurbaşkanı Seçimi Yaklaşırken 


Ülkemizde siyasal yapı, ister hoşumuza gitsin, ister gilmesin, durmadan yeniden düzenleniyor. Bu yeniden düzenlemede birden çok taraf varsa, orlaya çıkan sonuç, isler istemez bir tarafın istek vc iradesinden farklı olacaktır. 


Bu durumda, biz devrimci sol olarak bu süreci ne ölçüde ctkiliyoruz, nc ölçüde ctkileycceğiz? 


Örneğin, gelecek yıl bu zamanlar Türkiye, yeni bir cumhurbaşkanı seçecek. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda ‘‘Nasıl olsa tepede burjuvalar kendi aralarında bir oyun oynuyorlar, bizi ilgilendirmez” deyip uzak mı duracağız? Yoksa bu konuda devrimci sol olarak bizim de söyleyecek bir şeylerimiz olacak mıdır? 


Günün görevini atlamak, oportünizmin en berbalıdır. Ülkemizin siyasal yazgısı bakımından büyük öncm taşıyan bir kararın alınmasına katılmamız gerçi yasaklanmıştır. Ama bu kararın alınmasını ctkilcycbiliriz. Demokratik güçlerin düşünce haznesine, bunun sonucu karar eylemine katkıda bulunabiliriz. 


Bilindiği gibi, cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 102'nci maddesine göre seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda üçte iki çoğunluk aranır. Ama üçüncü tur oylamada, TBMM üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyu yetiyor. 


Bu nc demektir? Bu demektir ki, cğer şu bir yıl içinde yeni bir genci seçim yapılmazsa, bundan sonraki cumhurbaşkanı, bugün Meclis'ic salt çoğunluğa sahip olan Anavatan Partisi'nin istediği bir kişi olacaktır. 


Kabul edilecektir ki, cumhurbaşkanı olacak kişinin ulus çoğunluğunun sevgi ve saygısını kazanmış biri olmasında büyük yarar vardır. Cumhurbaşkanı'nın uygar, bilgili, hoşgörülü, deneyimli sivil bir kişi olması, sanırız, bütün bir ulusun özlemidir. 
Tavır ve davranışlarıyla demokratlığı kişiliğinde meczetmiş, özümsemiş bir insanın cumhurbaşkanı olmasında her bakımdan büyük yarar vardır. 


Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci bir yol, Meclis'te salt çoğunluğa sahip bir partinin kendi adayını cumhurbaşkanı seçtirmesidir. Böylesi, elbette demin söylediğimize yeğlenecek, özlenen, asli, birincil seçenek değildir. Bununla birlikte, salt çoğunluğa sahip bir partinin kendi adayını cumhurbaşkanı seçtirmesine, bu tutumu makbul bulmasak da, baştan uzun boylu itiraz etmek pek geçerli sayılamaz. 


Ama bir koşulla!.. 


Eğer, TBMM'nin salt çoğunluğu ulusal iradeye uygun biçimde oluşmuşsa... Eğer, bu çoğunluğun ulusal iradeye uygun biçimde oluştuğu konusunda kamuoyunda bir ikircim, bir kuşku yoksa... 


Yok, eğer Meclis çoğunluğu, gerçekten halkın çoğunluğunu temsil etmiyorsa (ki bugün etmiyor ve referandum sonuçları bunu bir kez daha doğruluyor), o zaman halkın çoğunluğunun gerçekten yansımadığı bir Meclis çoğunluğunun seçeceği bir cumhurbaşkanı, her bakımdan büyük sakıncalar yaratacaktır. Çünkü bugün Meclis çoğunluğunu oluşturan Anavatan Partisi milletvekillerinin yaklaşık yarısı, Meclis” - teki sandalyelerini “haksız bir iküsab”a borçludurlar. Anavatan Partisi'nin Meclis” - te yüzde 65'i bulan çoğunluğu yapay bir çoğunluk olup yasaya karşı hile sonucu ortaya çıkmıştır. 


Kendine sandıktan oyların yüzde 36.3'ü çıkan bir parti, önceden kendine uygun bir metin ayarlamış, bu metnin adına da herkesi hiçe sayıp “'yasa”* deme densizliğini göstermiştir. Adına Seçim Yasası denilen söz konusu metin, yasaların nesnclliğinden, bütün taraflara uygulanabilirlik amacından uzaktır. Böylece yasaya karşı hile sonucu, mutlak çürüklükle malül," yani siyaset hukuku açısından bir çeşit “yok sayılabilecek” bir çoğunluk oluşmuştur. 


Anavatan Partisi hükümeti, bir seçim hukukunun evrensel ilkelerinden biri olan seçimlerin içtenliği ve dürüstlüğü ilkesini hiçe saymıştır. Seçimlerin içtenliği, seçimlerin dürüstlüğü, her görüşün kamuoyu önüne “eşit derecede” sunulabilmesini öngörür. Partiler; görüşlerini, önerilerini, vaatlerini, eleştirilerini seçim platformların- da, aynı projektörlerin ışıkları altında, aynı derecede aydınlanmış olarak seçmene sunabilme olanaklarına sahip olabilmelidirler. 


İşte böyle bir eşitliktir ki, seçmenin her akımı gerçek nitelikleriyle tanıyabilmesini sağlar. Siyasal yasaklarla ilgili referandumun hemen arkasından yapılan 29 Kasım 
1987 seçimleri ise, seçimlerin içtenliği ilkesini ağır biçimde yaralamıştır. Meclis çogunluğunun üzerine büyük bir kuşku, koyu bir gölge düşürmüştür. 


O zaman besbelli değil mi? Kuşkulu, gölgeli, şaibeli, toplum vicdanında meşru olmayan bir Meclis çoğunluğunun seçeceği bir cumhurbaşkanı da, bütün bu saydığımız sıfatlarla sakatlanmış olmayacak mıdır? Usulü ne olursa olsun, Meclis'in seçtiği değil de, bir azınlık hükümetinin millete dayattığı bir cumhurbaşkanı derekcsine düşmeyccek midir böyle bir cumhurbaşkanı? 


Bugünkü Meclis çoğunluğunun meşru olduğuna kamuoyunun çoğunluğunu inandırmak, bin dereden su getirilse de mümkün değildir. Çünkü 29 Kasım 1987 seçimlerinde, yalnız seçimlerin içtenliği ilkesi değil, aynı zamanda seçimlerin adaletliliği ilkesi de ağır yara almıştır. Bilindiği gibi, adil bir seçim, elde edilen oy miktarı ile ka- 
- zanılan sandalye sayısı arasında bir “hakkaniyet ve adalet dengesi''ni öngörür. 29 
Kasım seçimlerinde sandıktan yüzde 36.3 olarak çıkan bir azınlık, hokus pokus, el çabukluğu marifetiyle, Meclis'e yüzde 69'lik bir çoğunluk olarak girivermiştir. Burada ulusal iradeye haksız bir elkoyuş, “haksız bir edinim?” söz konusudur. 


Son referandum sonuçları ise, geçen yıl 29 Kasım seçimlerindeki Anavatan Partisi azınlığının daha da küçüldüğünü gösteriyor. 


Anavatan Partisi'nin referandumları, kendi oyunu artırabilmek, siyasal rakipleri- nin oyunu azaltabilmek için seçimlerden önce bir filtre olarak kullanmak istediğini biliyoruz. Referandum, doğal olarak ““Evet” ve “Hayır” gibi iki seçenek üzerine kuruluyor. Anavatan Partisi, kendisinden başkasının kabul edemeyeceği seçeneklerden birine tek başına sahip çıkıp rakiplerini öteki seçeneğe kilitleme amacı güdüyor. Böylece seçimdeki gibi altıya, yediye değil de, ikiye bölünmüşlüğün her durumda büyüteceğini umduğu iki parçasından birini kendine malediyor. Böylece referandumlarla kitleler üzerinde yarattığı optik ve psikolojik yanılsamayı hemen ona çevirip siyasal kazanç sağlamak istiyor. 


Ama bu kez evdeki hesap çarşıya uymamış, Anavatan Partisi'nin referandumda sahip çıktığı oy, 1987 seçimlerindeki yüzdenin de 1.3 puan altına düşmüştür. Ama Anavatan Partisi bunu dahi kendi gücünü aşağı yukarı koruyormuş gibi yorumlatabilmektedir. 


Oysa mantıki olan referandumla referandum, seçimle de seçim sonuçlarının mukayese edilmesidir. Geçen referandumda oyların yüzde 49.84'üne sahip çıkan hükümet partisi, hemen ardından gittiği seçimlerde oyların yüzde 36.3'ünü almıştır. Öyleyse, hesabı şöyle yapmak hem mantığa, hem de matematiğe daha uygun olmayacak mıdır: Geçen referandumda oyların yüzde 49.84'üne sahip çıkıp seçimlerde oyların yüzde 36.3 ünü almışsa, şimdiki referandumda yüzde 35 oy alan bir parti seçimlerde nasıl bir sonuç sağlar? Bunun mantıki ve matematik hesabı, yüzde 25.5 değil midir?.. 


Dolayısıyla, oy desteği daha da azalan Anavatan Partisi'nin tek başına seçmeye kalkışacağı bir Cumhurbaşkanı da baştan malul, yani doğuştan sakat olacaktır. 


Oysa Türkiye'nin demokratik bir istikrara gereksinimi vardır. Böyle bir istikrara ancak demokratik yoldan seçilmiş bir cumhurbaşkanı ile katkıda bulunulabilir. Kamuoyunun çoğunluğunu gözünde meşruiyeti ve demokratikliği üzerinde koyu bir gölge bulunan bir hükümetin, yani bir azınlığın dayatmaya kalkışacağı bir cumhurbaşkanı ise, özlenen demokratik bir istikrara katkıda bulunabilir mi? 


Sandıktan çıkan azınlığın ulusa dayatmaya kalkışacağı bir cumhurbaşkanı, siyasal istikrarsızlığın hükümet eliyle teşvikinden başka bir anlama gelmeyecektir. 


Bundan ötürü, bize göre, bütün partilerin desteğini alacak yeni ve adil bir Seçim Yasası ile cumhurbaşkanı seçiminden önce genel seçimlerin yapılmasında sayılamayacak kadar büyük yararlar vardır. 


Dürüst Hukuk Adamının Sorumluluğu 


Hukuk adamı olmak kolay mı? Okuyorsunuz, Hukuk Fakültesi'ni bitiriyorsunuz. 
Ciltli, kalin kalın hukuk kitapları... Anayasa, Medeni Hukuk, Kamu Hukuku, Roma Hukuku, Hukuk Felsefesi, Ticaret Hukuku (Onun da kara ticareti, deniz ticareti diye dalları var), Ceza Hukuku, İcra-İflâs Hukuku, Devletler Hukuku... Şimdi, sanırım uzay hukuku bile hukuk müfredatına, ders programına girmiş durumda. 


Adalct dağıtmak, hem yüce bir iş, hem de o ölçüde sorumluluk gerektiren bir uğraş... Zekâ, muhakeme yeteneği, uzun ve kılı kırk yararcasına titiz bir çalışma gücünün yanı sıra, herhalde cn başta dürüstlük, sağduyu, temiz bir vicdan sahibi olmayı gercktiyor. 


Hukuk, yalnız kara kaplı, cilt cilt yasalar ve içtihatlardan ibarci değil. Kuru yasa maddelerini ezberleyip insanın kendini hukukçu sayması mümkün değil. Çünkü hukukun bir iç mantığı, bu mantığın kavramları var. Hukukun sosyoloji, iktisat, tarih, psikoloji gibi bir dizi toplumsal bilim dalıyla bağları var. Hakkıyla bir hukuk adamıyım diyebilmek için, yalnız kendi dalında değil, bütün bu dallardaki gelişmeleri de yakından izlemek gerekiyor. 


Bu bakımdan hukuk adamı olmak kolay değil. Hukuk adamının çağını iyi kavraması, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesi şart. En başta ““Ben ne yapıyorum!” 
diye sık sık kendince soran insandır hukuk adamı. Yalnız sanığı değil, yaptığı işi de sorgular, “Dünyada cn değerli varlık insanın yaşamı, özgürlüğü, yazgısı üzerinde karar veriyorum.” Böylesine sorumluluk taşıyan bir işi yapan hukuk adamı, o zaman yaptığı işi de vicdanında sorgulayacak, aklının süzgecinden geçirecektir: **Nc yapıyorum ben? Yalnız, yasanın filan filan maddesi değil... Yalnız, bu maddelerde nelerin yazıldığı değil... Peki, bu maddelerin gerisinde nasıl bir mantık var? Nasıl bir temele dayanıyor bu maddeler?” 


Ceza Yasası'nın maddelerini çok iyi bilen epey hukukçumuz vardır ki, aklından çok az geçmiştir bu yasanın nasıl bir hukuk felsefesine dayandığı. Yasa'nın İtalya'- dan alındığını bilir. Okulda böyle okumuştur. Ama bu' yasanın Mussolini İtalyası”- ndan aktarıldığını hukukçuluğunun bilmem kaçıncı yılında, solcuların ağzından ilk kez şaşırarak öğrenmiştir. Bazısını tanımışızdır. Bu tür hukukçu sayısı hiç de az dc-Bildir. 

“Yani ben yıllardır İtalyan faşizmi döneminde çıkarılan bir yasayı mi uygülu yormuşum? 


Tıpkı Molicre'in mösyö Jourdainc'i gibi, ‘‘Yani ben yıllardır hep nesir mi konuşurmuşum?” diye gerçek bir saflıkla şaşakalan hukukçular görmüşüzdür. Özellikle 1960'lı yıllarda... Ve o dönemin toplumsal uyanışından birçok hukuk adamı cikilenmiştir. Yasa maddelerinin altındaki mantığı kavramak için daha titiz bir çaba harcamışlardır. Yasaların demokratikteştirilmesi için yürütülen mücadeleye katkida bulunmuşlardır. Daha demokratik içerikli içtihatlar kaleme almışlardır. Örneğin, 1960'larda Anayasa Mahkemesi'nin 141 ve 142'inci maddelerle ilgili kararına yedi üyenin koyduğu muhalefet şerhi, demokrat hukukçuluğun güzel ve gerçek birer örneğidir. 


Yine bunun gibi, 1979 yılında Türkiye Komünist Partisi Programı' yla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvuru gerekçesi, çağını yakından izleyen bir hukukçuluk anlayışının olumlu ürünüdür. Yaptığı işi, bu işin mantığını sorgulayan dürüst hukuk adamlarına özgü bir (tutumdur. 


Bu bakımdan sayın Ramiz Emre başkanlığında, Faruk Esin ve Yusuf Aktaş'tan oluşan İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 142'nci maddenin Anayasaya aykınhk iddiasını ciddi bularak Anayasa Mahkemesi'ne yaplığı başvurunun önemini vurgulamak istiyoruz. 29 Ocak 1979 günlü başvuru gerekçesinde özetle şöyle deniyordu: 


“1930 yıllarındaki İtalyan yönetiminin düşünce biçimi ve bunu gerçekleştirmek için uyguladığı yöntem, bilindiği gibi, yalnız İtalyan ulusuna değil, tüm dünya uluslarına bugün dahi unutulmayan acı anılardan başka bir şey bırakmamıştır. Bu acı günleri bir daha yaşamamak için, insanlığın, düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesi için yoğun bir çabanın içinde bulunduğu bir gerçektir... Çoğulcu demokratik rejimi tam vc doğru anlamda gerçekleştirmenin temel koşulu, herkese serbestçe örgütlenme hakkının tanınmasıdır. Bu nedenledir ki, İspanya vc Portekiz son rejim değişikliklerinden sonra, tüm Avrupa devletlerinde olduğu gibi yasalarında bulunan 142”nci maddenin benzerlerini tamamiyle kaldırmışlar, böyle bir madde Avrupa'da yalnız bizim yasamızda kalmıştır. Bu haliyle de, maddenin Anayasa'ya aykırılığı iddiasının ciddi olduğu görüşü kendiliğinden doğrulanmaktadır.” 


Bizce kalırsa, 1979 yılındaki bu karar, Ceza Yasası'nın antidemokratik maddeleri- ne dayanarak açılan bütün davaların temelini çürüten bir hukuk belgesidir. Çağının sorumluluğunu duyan hukuk adamlarına onur kazandıran, yüzakı bir belgedir. 


Yargıtay Başkanı'nın Konuşması Üzerine 


Yargıtay Başkanı Sayın Ahmet Coşar'ın adli yılı açış konuşmasında değindiği noktaların önemi nc kadar vurgulansa azdır. Çünkü âdil bir hukuk sistemi, demokrasinin en önemli güvencesidir. Evrensel ilkelere dayalı bir hukuk düzeni olmadan, dcmokrasinin sağlığı, demokratik görgü kurallarının gelişmesi mümkün değildir. Evrenscl hukuk ölçülerine uygun bir yasalar sistemi, adaleti temel alan bir hukuk düzeni, demokrasinin cn önemli güvencesidir. 


Yargıtay Başkanı, çağının sorumluluğunu taşıyan dürüst bir hukuk adamı olarak yaptığı işi sorgulamakta vc şu sonuca varmaktadır: Son dönemde birçok yeni yasa çıkarılmıştır. Eski yasalara antidemokratik hükümler eklenmiştir. Son yıllarda çıkarılan yasaların önemli bir bölümü genel, evrensel, demokratik bir hukuk anlayışına ters düşmekicdir. Çağın gereklerine uymayan yasalar, hukuku da, hukukun temeli olmak gereken adalet duygusunu da zedelemektedir. 


Geçen yılki adli yılı açış konuşmasında da düşünce açıklamanın suç olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Yargıtay Başkanı bir kez daha sesini yükseltmekte vc. 
demektedir ki: “Eyleme dönüşmemiş düşüncenin açıklanması suç olmaktan çıkarılsın, idam cezası kaldırılsın, hazırlık soruşturmasının gizliliğinden vâzgeçilip sorgu sırasında avukat bulundurulsun, cezacvlerindeki koşullar insan onuruna yaraşır bir duruma getirilsin, hücre cezası gibi insani olmayan uygulamalar kaldırılsın, çağdaş hukukla bağdaşmayan çiftbaşlı yargı uygulamasına, askcri-sivil yargı ayrımına son verilsin, yargının birlik ve bütünlüğü sağlansın.” 


Sayın Ahmct Coşar'ın dikkati çektiği konular, özcilikle son yıllarda hukuk sistemimizin içine düşürüldüğü çağdışılığın acısını çeken bütün yurttaşların destekleycceği görüşlerdir. Düşünce ve kanaat açıklamayı hala cezai yaptırıma bağlayan bir anlayış çağdaş değildir. Düşünce ““suç”ları gibi, idam cezaları da çağımızda artık toplumsal vicdanın âdil bulmadığı bir infaz biçimi durumuna düşmüştür. Demokratik, insancıl, güleryüzlü bir yönetim anlayışıyla bağdaşmayan bu uygulamanın kalkması zamanı çoktan gelmiştir. 


Bunun gibi, askeri mahkemelerin çoğunca işkencelere dayanarak sivil kişiler hakkında aldığı kararların geçersiz sayılması, gcncl bir siyasal affın çıkarılması gerektiği kanısındayız. 
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Askeri yargı, günümüzde çoğunca genci yargının içinde bir uzmanlık alanıdır. Askeri yargı, ayrı bir baş çekmez, bu mahkemelerin yetki alanına daha çok askeri kişilerin askerlik görevini yerince getirirken işledikleri varsayılan suçlar girer. 


Oysa bugün nc görüyoruz? Sıkıyönetim sona ermiş, ama sıkıyönetim mahkemeleri hala faaliyetlerini sürdürmekte, idam ve ağır hapis cezaları verebilmektedirler. Askeri yargı organlarında hukuk eğitimi almamış askerlere rastlanabilmektedir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ise, askeri yargıçlar sivil insanları yargılayabilmektedir. 
Bu tür uygulamaların hukukla bağdaşması mümkün değildir. 


Yargıtay Başkanı konuşmasında, hukuk sisteminin çağdışı uygulamalardan arındırılması yolunda atılacak ilk adımlara işaret etmiştir. Biz buradan çıkarak, kapsamlı bir hukuk ve adalet reformunun artık ülkemiz için ertelenmez bir gereklilik olduğu inancıni taşıyoruz. Bu yolda yeterli bir hazırlık yapılarak, bir Hukuk Kurultayı toplanmasının uygun olacağı kanısındayız. Böyle bir Kurultay, bütün yargı ve hukuk kurumlarının temsilcilerini içine almalıdır. 


Böyle bir kurultayın başta anayasa olmak üzere bellibaşlı yasaları, hukuk kurumlarını tartışıp gencl demokratik bir temele oturtması gercğinc inanıyoruz. Bu hukuk kurultayının demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmesi doğrultusunda güçlü bir hukuk atılımı olacağı kanısını taşıyoruz. 


Hukuk kurultayında aynı zamanda adli reform konusunun da ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü son dönemde, başta yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi olmak üzere adalet kurumları da önemli darbeler yemiştir. Danıştay gibi yönetsel yargı organları önemli ölçüde işlevsiz kılınmıştır. Yargı kurumları ve mahkcmelerin insanlar için ömür törpüsü sayılan ve eziyet veren bir görüntü içinde olmaktan çıkarılması gerektiği kanısındayız. Yargı kurumları, insanların düşmekten yaka silktiği yerler değil, yurttaşların güven duyduğu birer hak arama kurumları durumuna gclebilmelidir. 


Elbette yargı ve hukuk adamları, bir hukuk ve adalet reformunun kapsamını, neleri içine alması gerektiğini en yetkin biçimde kendileri saptayacaktır. 


Hukuk ve adliye sisteminin çağdaş bir kimliğe bürünmesi, demokratikleştirilmesi yolunda atılacak adımlar, inanıyoruz ki, hak ve özgürlükler açısından önemli bir kazanım olacaktır. 
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BARIŞ UĞRUNA MÜCADELEYE İLİŞKİN 
KİMİ DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER 


Ayşe Güler 


Son bir yıldır Türkiye'nin dış politikasında önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler temelinde, kuşkusuz ki, dünya çapında oluşmaya başlayan yeni durumun belirleyici payı vardır. ABD ile Sovyetler Birliği'nin orta ve orta-kısa menzilli nüklecr roketlerin kaldırılması anlaşmasını imzalamaları, bu silahların Avrupa'dan sökülmesi, imhasına başlanması, imha işlemlerinin Sovyetler ve Amerikalılar tarafından karşılıklı denetlenmesi... Kabil'de ““mücahit” denilen güçlerin roket üstüne roket patlatmalarına karşın, Afganistan sorununun çözümü için Cenevre'de bir anlaşmaya varılması, bu anlaşma çerçevesinde Sovyetler Birliği'min Afganistan'dan askeri birliklerini çekmeye başlaması, Asker çekme işlemlerinin yarısının Ağustos ayında tamamlanmış olması... İran-Irak savaşında ateş-kes'e varılması... Ortadoğu sorununun çözümü için bir uluslararasi konferans toplanması fikrinin uluslararası alanda olağanüstü destek sağlamaya başlaması... Nükleer bir savaşın kazanılabilirliği fikrinin saçmalığının ve korkunçluğunun açığa çıkması... Yerel çatışmaların bölge ülkelerine getirdiği yıkımın herkes tarafından görülmesi... Yeryüzünde ve Türkiye'de biriken ckonomik ve sosyal sorunların hükümetleri dış ilişkilerinde yeni yaklaşımlara zorlaması... Bu ve benzeri gelişmeler, karşılıklı bağımlılığın olağanüstü arttığı günümüz dünyasında Özal hükümetinin de politikasını zorunlu olarak cikilemiş bulunuyor. 


a 5 . .. . a 

Ötc yandan bilimsel-teknolojik devrimin damgasını vurduğu nükleer-uzay çağının gerekleri olarak, devletler arası ilişkilerde, devletler arasındaki sorunların çözümünde artan ölçüde şu dört ilkenin gözetilmesi fikri güçleniyor: 


l- Bütün sorunlar, politik araçlarla, barışçıl görüşmelerle çözülmeli. 


2- Başlatılan görüşmelerde, her ülkenin kendi meşru çıkarlarını savunurken, karşı tarafın meşru çıkarlarına da dikkat göstermesi. 


3- Farklılıklar ne kadar çetin olursa olsun, yöntem olarak, önce, tarafların uyuşan noktaları öne çıkarmaları. 


4- Varılabilecek ve varılan mutabakatlara dayanarak, yakınlaşma sağlanması ve öteki ağır sorunların çözümü için bu mutabakatların dayanak noktası yapılması. 
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Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs diyaloğunda öne çıkan yaklaşımlar da bunlardır. 


Ancak burada ülkemiz açısından son derece çelişkili bir durum söz konusudur. 
Bu çelişkili durum, şudur: Türk-Yunan diyaloğuna başlanması fikrini, ülkemizde ilk kez Barış Derneği kamuoyunun tartışmasına açmış, iki ülkenin barış güçleri arasındaki bu diyaloğu ülkemizde ilk kez Barış Derneği başlatmıştır. Oysa, ülkemizin bu seçkin devlet adamları, aydınları, bilim adamları ve sanatçıları Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinc dayanılarak yargılandılar. 


Kibrıs sorununun çözümü için bugün Denktaş-Vassiltu arasında yürütülmekte olan diyaloğa ilişkin öneriler de ülkemizde ilk kez Barış Derneği tarafından ortaya atılmıştı. Ama bunun karşılığında ne oldu?.. 


Helsinki Nihai Sencdi”nin yaygınlaştırılması, kamuoyuna benimsetilmesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonucunda ortaya çıkan bu belgede yer alan bütün hükümlerin uygulanması için etkinlikler de ülkemizde Barış Derneği'nin etkinlikleri arasındaydı. Bu konuda bir ulusal konferans düzenleyen Barış Derneği yöneticileri, yine TCK'nun 141 ve 142. maddeleri uyarınca mahkum edildiler. Oysa Türkiye hükümceti, 12 Eylül 1980'den sonra bu konferansın devamı niteliğindeki Madrid Konferansı'na, Stockholm Konferansı'na katıldı. Şu anda Viyana'da, NATO ülkeleri ile Varşova. Paktı üyeleri arasında Atlantik'ten Urallar'a kadar olan bölgede silahsızlanmayı konu alan bir konferansın yetkisinin ne olacağına ilişkin görüşmeler sürmekte. Hükümet ise, çeşitli vesilelerle, “Türkiye'nin Helsinki’ yc bağlılığı”? üzerine demeçler veriyor. 


Bu arada Özal hükümeti, İslam Konferansı Örgütü'ne bir öneri götürerek Helsinki Sonuç Belgesi'nde yer alan güven getirici önlemlerin bölge devletleri tarafından da benimsenmesini istedi. Bu girişim, olumlu karşılandı. İslam Konferansı Örgütü bünyesinde bu konuyla ilgili olarak bir komite oluşturuldu. Oysa, Balkanlar ve Ortadoğu'da bu sürecin yaygınlaştırılması fikri etrafında bir uluslararası konferansın hazırlık çalışmalarını başlatan Barış Derneği üyeleri TCK'nun 141 ve 142. maddeleri gereğince hüküm giydiler. 


Bütün bu veriler, ülkemizde, barış ülküsünü benimsemiş seçkin insanlarımızın ne denli önemli, ne denli yaşamsal konuları ortaya attıklarını, yeni bir dünyada Türkiye'nin onurlu bir ycr alması için nc kadar ağır baskılara göğüs germek zorunda kaldıklarını apaçık gösteriyor. Bu somut durum, bütün toplumun bilincine çıkmalıdır. Ama bütün bu veriler, aynı zamanda gösteriyor ki, Türk Ceza Kanunundaki 141 
ve 142. maddeler, Türkiye'nin oluşmakta olan yeni dünyada onurlu bir yer alması- nın önündeki ciddi engeller durumundadır. Ülkemiz açısından ortaya çıkan bu çelişkili durum çözülmedikçe, Türkiye'nin dış politikası çağın gercklerinc sağlam bir biçimde oturamayacaktır. Yeni fikirleri, yeni önerileri benimseyemeyen toplumda bunları tartışmayı yasaklayan vc bunlari mahkum cden bir ülkenin dışardaki ctkinlikleri nc kadar inandırıcı olabilir? 


Evci, ülkenin dışarda attığı adımların inandırıcılık kazanabilmesi için, Türkiye'de barış uğruna etkinliklerin kamuoyu yaratabilmesi için, bu çelişkinin bir an-önce çözülmesi zorunludur. 
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Güvenlik İçin Barış Araştırmaları 


Günümüzde, dünya çapında mutabakata varılan olguların başında, güvenliğin ancak kollektif olarak sağlanabileceği, bu ortak güvenliğin oluşturulmasının zorunlu olduğu geliyor. Savaşın yıkım, yokluk ve açlık kaynağı olduğunu, nüklcer bir savaşın ise dünyanın sonu ilç eşanlam taşıdığını en militarist çevreler bile teslim etmek durumunda kalmıştır. 


Peki ama, nüklcer-uzay çağında devletlerin güvenliği askersecl açıdan nasıl sağlanacaktır? Şimdi, uluslararası plandaki yoğun tartışmalar bu konu ctrafında düğümlenmiştir. Bu tartışmaların cn önemli ağırlık noktalarından birini ise NATO ile VAÖ’ nün askerscl doktrinlerinin karşılaştırılması, bu doktrinlerin bütünüyle savunmaya yönelik olarak yeniden düzenlenmesi oluşturuyor. Doğuda da, Batıda da çok sayıda devlet adamı, gencral, subay ve kamuoyu temsilcisi bu konuda değişik görüşler ortaya almaktalar. 


Bu tartışma, dünya üzerindeki verili durumda yeni ilerlemeler sağlanması açısından gerçekten çok önemlidir. Çünkü uluslararası iklimde kimi iyileşmeler olmuştur, ama dünya henüz yeni bir yumuşama aşamasına girmiş değildir. Çünkü uluslararası ilişkilerde yeni altyapılar gerektiği, artan ölçüde görülmektedir. Yeni altyapılar oluşturulması için bir takım adımlar atılmaktadır; ama askerscl doktrinler sorunu çözülmediği için, ortak güvenlik alanında ilerlemeler kaydedilememektedir. 


Şimdiye kadarki askersel doktrinlerde ağırlık taşıyan yan, bu doktrinlerin politik amaçlara ulaşılmasında askerscl zoru, askerscl gücü başa alan görüşler sistemi olmalarıdır. Oysa nüklcecr-uzay çağının gerekleri, kapitalist-sosyalisi, gelişmiş-âzgelişmiş, bütün ülkelerin önüne, askerscl doktrinlerini savaş yapmaya göre değil, savaşları önlemcyc göre düzenlemesi zorunluluğunu dayatıyor. 


Şimdi artık bir ülkenin askersel açıdan başarıyla savunulması, doğrudan barışın politik ve askerscl açıdan güvenlik altına alınmasıyla ilişkili hale geldi. Yeryüzündeki bütün ülkelerin, bu arada Türkiye'nin varlığı, ancak barışın varlığı ile garanti altına alınabilir. 


Bu veriler ışığında, tartışmalarda şu görüşler önc çıkıyor: Barış, askerscl açıdan ancak askcerscl güç ilc korunabilcceği için, askerscl güç silahlı mücadele demek olduğu için, askerscl dokirinler tartışmasına girmek gercksizdir!.. Ya da: Potansiyel bir saldırgana karşı savaşmak, savunma adı altında savunulacak hiçbir şeyi kalmamak durumuna düşmemek için, şimdi var olan ve caydırıcılık csasına dayanan güvenlik anlayışlarında değişikliklere gitmek gerekir. Ya da: Silahlı kuvvetlerin bugüne dek olmadığı bir şekilde, askersel güç kullanımı ihtimalini en aza indirecek şekilde örgütlenmesi gerekir... 


Bu bağlamda VAÖ bazı adımlar attı. Her ne kadar ABD Savunma Bakanı Carlucci Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğinde VAÖ için “hiçbir gelişme yok” dediyse de, bu örgütün 1987 Mayıs'ında Berlin'de yaptığı toplantıda önemli görüşler açıklandı ve bunlar doğrultusunda adımlar atılmasına başlandı. Sorun, bu örgüt tarafından bir dizi askersci-politik önlemlerin alınması olarak konulmuştur. Bunlar öylesine önlemler olmalıdır ki, hem silahlanma yarışının durdurulmasına katkıda bulunsunlar, silahsızlanma süreçlerini ve güven getirici önlemleri desteklesinler, hem de bütün ülkelerin güvenlikleri askersel açıdan garanti altında olsun. VAÖ açısından dikkati 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çeken yeni bir olgu, geliştirilen bu yeni yaklaşımlarda “önleyici karşı darbe” fikrinden tümüyle vazgeçilmesi, yalnızca savunmaya ilişkin önlemler alınacağı yükümlülüğünün üstlenilmesidir. 


Bu yeni durum, hiç de küçümsenecek bir şey değildir. 192I’ lerde ilk sosyalist askersel döktrin oluşturulduğunda, burada yer alan görüşler sistemi Birinci Dünya Savaşı'nın, bunu izleyen iç savaşın ve genç Sovyet ülkesine yönelik askerscl saldırıların pratiğine dayanmıştı. O zamanların en önemli sonucu, sosyalist askerscl doktrin açısından şuydu: Sosyalizmin askersel üstünlük temelinde savunulması ve polansiyel her saldırganı yenme yeteneğinin geliştirilmesi gerckir. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, bu anlayış aynı şekilde geçerliliğini korudu. Nükleer silahların geliştirilmesiyle birlikte, bu doktrin, değişen koşulları da dikkatc alarak, nüklcer bir savaşı da kazanabilir duruma gelmek biçimini aldı. Yani, NATO planlarına karşı belirli bir caydırıcılık etkisinin hazırlanması, nükleer denge sağlanıncaya kadar harcket-karşı hareket çerçevesinin askersel doktrinde ağırlık taşıması söz konusu olmuştur. 


Sosyalist ülkeler açısından askersel doktrinde belirli bir değişikliğe yönelme faaliyeli 1982'de, VAÖ'nün nükleer silahı ilk kullanan olmayacağı yükümlülüğünün üstlenilmesiyle başladı. 1983'de, VAÖ ülkeleri, nükleer bir savaşın kazananın olmayacağını resmen ilan ettiler. Ve böylelikle 1987'deki yaklaşımlara gelindi. Bu yaklaşımları bir tek paydada toplamak mümkündür: Bundan böyle nüklcer, konvansiyonci, kimyasal vb. silahlarla herhangi bir savaşın yürütülmesi insanlık için olanaksız hale gelmiştir; bu nedenle de askeri doktrin değişmelidir. 


Şu anda VAÖ ülkelerinde yaşanan süreç, askerscl doktrin açısından ulusal ordularda yeni düzenlçmelere gidilmesinin kimi sancıları ilç ilgili bulunuyor. Yeni bir askerscl doktrinin yaklaşımlarına göre orduların düzenlenmesi bir günlük iş olmadığı ve yapı, donatım, silahlanma ve eğitim eski doktrin temelinde örgütlenmiş olduğu için, yeni düzenlemeler açısından belirli sorunlar ortaya çıkıyor. Ve tabii askersel doktrinlerde değişiklik yapılması fikri, henüz NATO tarafından benimsenmiş olmadığı için kuşkular sürüyor. 


NATO açısından durum nedir? Harmel Raporu temelindeki NATO doktrini ikili bir stratejiye dayanmaktadır. Bir yandan kuvvet kullanma, caydırıcılık fikirleri ağır basmaktadır. Öte yandan isc Doğu-Batı ilişkilerinde yımuşamanın sağlanması, Avrupa'da hakça bir barış düzeninin kurulması fikirleri işlenmiştir. 


1980 sonrasında, NATO içerisindeki gelişmelerde strateji açısından henüz hiçbir 
değişikliğe gidilmiş değildir. Yapılan değişiklikler silahların isabet gücünün yükseltilmesi, ani bir saldırı savaşı yürütme kapasitesinin artırılması, cylemlerde olomasyonun ağırlıklı olarak kullanılması, denizaşırı askeri birliklerin intikali denemeleri- nin artırılması olarak ifade bulmuştur. ABD'deki ““hava-karasavaşı”” doktrini, Batı Avrupa için *“FOFA Planı” ya da “Rogers Planı” olarak benimsenmiş, sosyalist ülkelerin içlerine vurma temelinde hazırlıklar ve silah türleri dikkat çekmiştir. 


Ne ki, 1980 başlarından bu yana NATO içinde de strateji tartışmaları yapılmaktadır. Bu tartışmalar orta ve orta-kısa menzilli nüklcer roketlere ilişkin Sovyet-Amcerikan 
anlaşmasından sonra yeniden alevlenmiştir ve stratejik nüklecr silahlarda yüzde 50 
indirime gidilmesine ilişkin anlaşma çerçevesinde sürmektedir. Şu anda NATO içerisinde eski ‘snek mukabele” stratejisi, nükleer silahı ilk kullanan olma biçimindeki genel ilke geçerliliğini halen korumaktadır. Ancak NATO içindeki süreçlere de bitmiş gözüyle bakılamaz. 


Bu bağlamda, Türkiye'deki barış araştırmacıları askerscl doktrinlerin karşılaştırılması, askersel doktrinlerin saldırı öğesini taşıyan yönlerden arındırılması, herkes için kabul edilebilir ortak noktalara varılması için çalışmalara kendi katkılarını yapabilirler. Askersel doktrinlerdeki saldırganlık öğelerinin karşılıklı olarak temizlenmesi, Türkiye için yalnızca daha güvenlikli bir yarın anlamına gelmiyor. Bu, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözcbilmesi için muazzam gelir kaynaklarına kavuşması demcktir. Yani kalkınması için silahsızlanması, askeri harcamalarını azaltması, bu alanda sağlanacak gelişmelerle de sıkı sıkıya bağlıdır. 


Kalkınma İçin Silahsızlanma 


IMF'nin ve Dünya Bankası'nın Batı Berlin'de yapılan son yıllık toplantısı, dünya kamuoyunun somut taleplerle etkilemeye çalıştığı, dünya çapında ilgiyi üzerine çcken bir toplantı oldu. Asya, Latin Amcrika ve Afrika'daki çeşitli kamuoyu merkezleri, toplantı öncesinde borç ödeme mekanizmaları ile ilgili bir dizi somut talep formüle ederken, Batı Berlin'de 100'ün üzerinde örgütün birlikte örgütlediği karşı forumda askerscl harcamalar ile borçlar sorunu, IMF dayatmalarıyla askeri darbeler arasındaki ilişki sorunu ayrıntılı bir biçimde ele alındı. IMF Başkanı Camdessus, toplantı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bütün bunların yarattığı yankıları dikkate alarak şöyle konuşmak durumunda kaldı: “IMF'den kaynak alan hükümetler şunu da düşünmeliler: Eğer verilen kaynaklar askerscl alana ve güvenlik alanına akıtılıyorsa, bundan IMF sorumlu değildir. Alınan paraların nelere harcanacağına hükümciler karar veriyor.” (Die Welt gazcicsi, 23.9.1988) 


Elbette IMP'nin Türkiye gibi ülkelere nasıl ve ne gibi koşullar dayattığı, hükümcet-Icri vc ülkeleri nasıl esir aldığı, ABD'nin yüksek faiz politikasıyla, gelişmekte olan ülkeler zararına kendi silahlanmasını nasıl finanse ettiği bizim ülkemizde de, bütün politik güçler tarafından çok iyi biliniyor. Ama, cğer IMF Başkanı bile böyle konuşuyorsa, Türkiye'de Sakıp Sabancı bile askerscl harcamaların yüksekliğinden şikayet ediyorsa, cmekçilerin lokmaları askerscl harcamalar nedeniyle eksiliyor, halkın yaşam düzeyi sürekli düşüyorsa, sanayiciler bile yatırım yapamadıklarından şikayet ediyorlarsa, bu, kalkınma ile silahsızlanmanın ilişkisi konusunda ülkemizde ciddi araşürmalar yapılması zamanının çoktan gelmiş olduğu anlamına geliyor. Barış araştırmacıları, ckonomistler, politik partiler, ordu mensupları, çeşitli meslek örgütleri bu ivedi sorunu cle alıp ciddi hesaplar yapmak, vardıkları sonuçları kamuoyunun taruşmasına açmak için son derece haklı nedenlere sahipler. 


1987'de 24 Ağustos-1i Eylül günleri arasında Birleşmiş Milletler'in New York'daki merkezinde Silahsızlanma ve Kalkınma Arasındaki İlişki Üzerine Uluslararası Kon- 
(crans yapıldı. Bu toplantı, Türkiye basınına pek yânsımamıştır. “Silahsızlanma ile ekonomik gelişme arasında bir bağlantı yoktur?” görüşünü savunan ABD toplantıya katılmadı. Ancak 140'ın üzerinde devletin temsilcisi, yoğun tartışmalardan sonra da olsa, kalkınma ile silahsızlanmanın sıkı sıkıya birbiriyle bağlı bulunduğunu, silahlanmaya akıtılan dev kaynakların ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesinde kullanılabileceğini, halkların bu alandan kaydırılacak olan kaynaklarla ekonomik ve 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sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceğini içeren ortak bir belgeyi kabul etmiştir. 
Böylelikle, konu, uluslararası topluluğun malı olmuştur. 


Gerçi ABD bu toplantıya katılmamıştır, ama silahlanma harcamaları ile ekonomik durum arasındaki doğru orantı, Amerikân ekonomisi açısından da ivediliğini bütün yönleriyle hissettiriyor. Amerikalı ckonomistler M.Carnoy, D.Shcarer ve R.Rumburger, ülkelerinin silahlanma harcamaları nedeniyle her 12 yılda, bir yıllık GSMH'sının tümünü yitirdiğini hesaplamış bulunuyorlar. Amerikalı ekonomistlere göre, ABD bir yandan silahlanma yarışını kamçılayacak, öte yandan ekonomisine dinamik bir yapı kazandıracak durumda değildir. Amerikan malları dünya pazarlarındaki rekabel gücünü yitirmek üzeredir, kimi alanlarda ise bütünüyle yitirmiştir. 


Ülkemizde bu konuya ülke çıkarlarının gerektirdiği ölçüde ilgi duyulmamış, ilgi duyanlar da şu ya da bu şekilde suçlanmıştır. Öte yandan, Türkiye'nin gerçekte silahlanmaya ne kadar harcama yaptığı sürekli bir “sır” olarak saklanmaktadır. Ama, yalnızca halka karşı bir “sır” olarak... 


Yoksa Londra'daki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü gibi, ABD'ndeki çeşitli stratejik araştırma merkezleri gibi kurumlar için Türkiye'nin askeri harcamaları pek bir “sır” değildir. Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) bu yıl yayınladığı raporunda, Türkiye'nin askeri harcamalarının 1987'de 
2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Türkiye'nin NATO ülkeleri içinde askcri giderler için en fazla para harcayan 4. ülke olduğunu belirten SIPRI (oysa Türkiye gelir bakımından NATO ülkeleri arasında 4. sırada değildir), 1987'de Türkiye? - nin askeri harcamaları için GSMH'”'nın yüzde 4.7'sini ayırdığını kaydediyor. 


Enflasyon oranı yüzde 70-80 arasında seyrederken, 40 milyar doları aşkın dış borç yükü ülkemizin sırtına binmişken, her yıl yaklaşık 7 milyar dolar borç ödemesi gerçekleştirmek gibi bir durumla karşı karşıyayken, askeri harcamalar-ckonomik gelişme hesapları yapılması son derece ivedi bir zorunluluk değil midir? 


Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkelerin silahlanma harcamalarının genel olarak nelere malolduğunu şu verilerle ortaya koymaktadır: Silah üretiminde gelişmekte olan ülkeler daha fazla dış alıma muhtaçtır, sivil üretim alanlarında ise daha fazla kendi kaynaklarına dayanabilirler. Bir tank üretimi için ülkelerin kaynaklarının yüzde 60- 69'i kullanılırken, bir traktör üretimi için yerli kaynakların yüzde 75'i seferber edilebilir. Silahlanma clektroniğinde kullanılan 40 kilogram hafif iletişim teli bir ton bakıra bedeldir. 


Devam cdelim. Son 15 yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde büyümede görülen yüzde lik artışa, yüzde 0.9luk askeri harcama artışı eşlik etti. Üçüncü Dünya'nın dünya silahlanma harcamalarındaki payı, toplam üretimdeki payının kat kat üzerindedir. Bu ülkelerin askeri harcamaları birikim fonlarının üçte birine cl koymaktadır, dış borçlarının da yüzde 20'sini oluşturmaktadır. (Bak: Disarmament and World Development, 5.69, Time, 29 Eylül 1986 5.22, International Herald Tribune, 22 Eylül 1987) 


Aynı kaynakların ortaya attıkları verilere göre, dünya silah satışlarının dörtte üçü gelişmekte olan ülkelere yapılmaktadır, ama bu amaçla harcanan her bir dolar iç yatırımlarda 25 centin kısılmasını getirmekte, GSMH'nın yüzde 6'sının bu harcamalara ayrılması ise bütünüyle kalkınma sürccinin durması anlamına gelmektedir. 
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Homo Hostilis Portresinin İnsancıllaşması 


Barışçıl bir dış politikanın önündeki anti demokratik engellerin kaldırılması, barışın ve güvenliğin garanti altına alınması için askersel doktrinlerin savunma temelinde yeniden düzenlenmesi, kalkınma ile silahlanma arasındaki ilişkinin kalkınmadan yana çözülmesi kadar önemli olan bir konu da psikolojide düşman olarak formüle edilen “homo hostilis” portresinin, başka bir deyişle ““düşman tasavvurlarının” insancıllaşmasıdır. 


Savaş fikri, insanların beyinlerinde oluştuğu için, barışın korunması ülküsü de insanların bilincine yer etmelidir. UNESCO yasası böyle diyor. Gerçekten de bir başka ülke, bir başka halk hakkındaki tasavvurlar, genellikle o ülkeye, o halka yönelik poliikaların temelini oluşturmazlar mı? 


Şimdiye kadar gelenekselleşmiş olan şey, komşular hakkında, düşmanlık fikrini güçlendirecek sıfatların, yakıştırmaların, nitelemelerin ardarda dizilmesi, devletler arası ilişkilerin de bunlara göre biçimlendirilmesidir. 


Bugünc kadar Türk-Yunan ilişkilerinde, Türk-Sovyet ilişkilerinde, Türkiye-Suriye ilişkilerinde de bu türden tasavvurların çok önemli rol oynadığı açıktır. Öyle ki, Davos sürecinin başlamasıyla birlikte, Türkiye ve Yunanistan devlet adamları şimdiye kadar her iki ülkede de egemen olan bu “düşman tasavvurları”nın diyalog süreçlerine, işbirliği süreçlerine yaptığı tahrifatı saptamışlardır ve bunu aşmak için ilk ctapta okul kitaplarındaki yakışıksız suçlamaları temizlemek konusunda mutabakata varmışlardır. 


Bu, hiç de kolay bir şey değildir. Yüzyıllardan beri insanlık, savaşı politikanın başka araçlarla devamı olarak gördüğü için, savaşı haklı gösterebilmek için “düşman tasavvurları”'na ihtiyaç duymuş, halk bu temelde eğitilmiş, bilinçler bu temclde biçimlendirilmiştir. Bir bakıma denilebilir ki, bugün bu “'düşman tasavvurlar” dünyanın gereksinim duyduğu kalıcı barışın önündeki en önemli engellerden birisidir. 
Önemlidir, çünkü bu tasavvurlar yüzyıllar, onyıllar boyunca yaratılmış, gelenekselleşmiş bir psikolojiye dayanmaktadır. 


Nüklcer-uzay çağının gerçekleri ise, ülkelerdeki “düşman tasavvurları”nın değişmesini gerekli kılıyor. “Karş”? ülkenin insanlarının “barbar”, “yayılmacı”, “aşağılık”, “kahpe” vb. şeklinde nitelendirilmesi, açıktır ki, savaşa, çatışmaya, silahlanmaya bir gerekçe oluşturuyor. Bu tür klişelerin yerleşmesiyle birlikte, güvensizlikler daha da artıyor, kuşkular çoğalıyor, karşı tarafın attığı her adım “zararlı”? olarak yorumlanıyor. Böylesi bir orlamda işbirliği ilişkilerini geliştirmek de olanaksızlaşıyor. 


Ülkemizdeki sosyal-psikologların, basın mensuplarının, yazarların, barış araştırmacılarının yüzyıllık, onlarca yıllık önyargıların aşılması i için oldukça önemli çabalar harcaması gerektiği açıktır. 


Söz konusu olan nedir? Hiç kimse, hiç kimseye “ulusal çıkarları değil, komşunun çıkarlarını savunun” demiyor. Malum, bizde bu tür önyargıların temizlenmesi gerektiği söylendiği zaman, bugüne kadar hep ““hıyanct” suçlamaları yapılmıştır. Söz konusu olan, verili ülkeyi, verili halkı, onların sorunlarını, onların korkularını, huzursuzluklarını, amaçlarını, zorluklarını olduğu gibi araştırmak, öğrenmek ve gözler önüne sermektir. Amerikalı psikolog Ralph White “düşman tasavvurlarının” aşılması için “empati” deyimini kullanıyor. Yani, karşı tarafın gerçekçi bir biçimde ele alınmasını. Karşı taraf eğer kalıplarla değerlendirilmeyip de gerçek durumuyla elc 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alınırsa, o zaman elbette yine ülkeler arasındaki devletler arasındaki sorunlar varolmaya devam edecektir, ama homo hostilis'in insancıllaştırılması, çözümler konusunda tarafları birbirlerine yakınlaştıracaktır; cn azından, görüşmelere hangi mutabakat noktalarından başlanacağına ilişkin bir zemin oluşturacaktır. 


“Düşman tasavvurları”'nın insancıllaşması için bugün dünya çapında yeni bir yol uygulamaya konuldu: Kamuoyu diplomasisi. Çeşitli ülkelerin yazarlarının, işçileri- nin, köylülerinin, kadınlarının, gençlerinin, askerlerinin çeşitli vesilelerle birbirini yakından tanımaları, hükümet dışı örgütler arasındaki temasların sıkılaştırılması bugün artık dünya ölçüsünde alabildiğine yaygınlaşıyor. 


Kamuoyu diplomasisi, hiçbir şekilde, ülkelerin ve devletlerin diplomatlara ihtiyacı kalmadığı şeklinde agılanmamalıdır. Yeryüzündeki devletler arasında çözülecek o kadar sorun vardır ki, bu sorunların politik çözüm yolları şu anda insanlık için tck alternatiftir. Ancak kamuoyu diplomasisi, bir yandan, ““düşman tasavvurlarının aşılmasına yardımcı olmaktadır. Öle yandan ise, hükümetler ve devletler arasında yürütülen görüşmelerin bülün insanların çıkarına sonuçlar vermesinin garantisini oluşturmaktadır. Bir bakıma denilebilir ki, kamuoyu diplomasisi günümüzde uluslararası ilişkilerin biçimlendirilmesinde vazgeçilmez bir öge haline gelmiştir. Bu da bir rastlantı sonucu değildir. Çünkü çıkabilecek bir nüklcer savaşta bütün insanlık yok olacaktır. Bu yüzden savaş-barış konusu, silahsızlanma konuları, askeri doktrinler konusu, bütün insanları ilgilendirmektedir. Savaşın gölgesinde yaşayan halklar, bir dizi ekonomik vc sosyal haktan mahrum edilmektedir. O yüzden silahsızlanma, kalkınma sorunları bütün insanları ilgilendirmektedir. 


Türkiye'de bu alanda şimdiyc kadar çok az adım atıldı. 12 Eylül 1980 öncesinde sendikaların, gençlik örgütlerinin, kadın örgütlerinin, barış harcketinin attığı adımlar, sıkıyönetim mahkemclerindeki davalarda iddianamcelere konu oldu. 


Ama artık nc dünya 1980'lerin başındaki dünyadır, ne de Türkiye 12 Eylül 1980'deki Türkiye'dir. Şu sıralarda Sovyetler Birliği'nin çeşitli kentleriyle ABD'nin, İngiltere'- nin, Federal Almanya'nın, Fransa'nın çeşitli kentleri arasında televizyon köprüleri kurulmakta. Televizyon şirketlerinin girişimiyle “sokaktaki insan”lar birbirlerine sorular sormakta, yaşam koşullarını, sorunlarını anlamakta. Amerikan kamuoyunun temsilcileri Sovyetleri ziyarci etmekte, Sovyet insanları ABD'yi gezmektedir. 


Bu durumda, ülkemizin yurt dışında tanıtılmasında, ülkemiz insanlarının komşularımızı, ilişki kurduğumuz ve kuracağımız ülkeler yur(taşlarını tanımalarında kamuoyu diplomasisinin daha ağırlıklı olarak kullanılması için neler yapılabilir? Türk-Yunan Dostluk Dernekleri, bu alanda atılan.adımın bir tanesidir. Bunların çeşitlendirilmesi, bu alandaki yasakların kaldırılması, bu alandaki ilişkilerin kovuşturma konusu olmaktan çıkarılması vc tersine teşvik edilmesi için hangi çalışmalar gerek mektedir. 


Buraya kadar sıralananlar, barış uğruna mücadeleye ilişkin kimi düşüncelerdir, kimi öncrilerdir. Amacımız, bu konularda her düzeyde tartışma açmak, toplumda var olan düşünceleri toparlamak ya da var olan tartışmalara katılmaktır. İnsan, bu ülkenin yurllaşlarına, biriken bunca soruna, çekilen bunca sıkıntılara baktığında haklı olarak bir tck sonuca varıyor: Türkiye'nin barışa, silahsızlanmaya, halklararası dostluğa, kalkınmaya, insanlarını doyurmaya ihtiyacı vardır. Ve insan, haklı olarak şunu soruyor: Bunun için ne yapmak gerek? 


Buraya kadar sıralananlar, bu sonuçtan ve bu sorudan kaynaklanan kimi düşünce ve öncrilerdir. 
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YENİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR 
SENDİKAL HAREKET İÇİN 


Rıfat Güler 


Bugün ülkemizin en temel sorunu, demokratik bir rejime ulaşmak sorunudur. 
“Ülkede bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin var olduğu” iddiası, ANAP ve 12 Eylülcüler dışında hiçbir politik güç tarafından kabul edilmiyor. Sendikalar, meslek örgütleri, demokratik dernekler kendi sorunlarından ve istemlerinden yola çikarak, ülkede demokrasinin olmadığı, temel görevin demokrasiyi kazanmak olduğu sonucuna varmış bulunuyorlar. 


Ülkemiz ihtiyaç duyduğu gerçek demokrasiye nasıl kavuşacak? Yeni demokratik 

. bir politik kültür nasıl yerleşecek? Politik ilişkiler ve politik mücadele her türlü ahlakdışı yöntemlerden arınıp çağdaşlayabilecek mi? Ülkemiz her on yılda bir askeri darbelerin burgacından kurtulup, demokratik, istikrarlı bir gciişme yoluna koyulabilecek mi? Temel sorunun demokratik rejimi yerleştirmek olduğu ülkemizde bu sorular enine boyuna tartışılmalı, yaratıcı fikirler geliştirilmelidir. İşte barış ve demokratik yenilenme politikası, ülkemizde yeni tarihsel koşulların ortaya çıkardığı bu ve benzeri yeni sorunlara yeni bir yaklaşımın ürünü olarâk ortaya çıkmıştır. Bu anlamda barış ve demokratik yenilenme politikasının, temel görev olarak işçi sınıfının toplumsal rolünü artırmayı benimsemesi sorunların çözümüne yeni bir yaklaşımın örneği olmaktadır. 


Neden işçi sınıfının toplumsal rolünü, yani toplumdaki politik, ideolojik, kültürel etkisini sürekli artırmak gerektiğini söylüyoruz? Neden toplumun demokratik yenilenmesinde işçi sınıfının rolüne özel önem veriyoruz? Bütün tersine görüşlerin varlığına rağmen bu sorunların tek yanıtı, işçi sınıfının toplumun hala en devrimci gücü olması özelliğini koruduğudur. Ülkemizde demokratikleşmeden yana hiçbir güç, önemli bir toplumsal muhalefet odağı olan işçi hareketini görmezden gelemez. 


Bugün ülkemizin demokratik yenilenmesinde, en devrimci güç olarak işçi sınıfının öncmli bir rol oynayabileceğini belirtirken, elbette onun tarihsel mücadele pratiğine ve özellikle de 12 Eylül koşullarında yürüttüğü mücadelenin birikimine dayanıyoruz. Sekiz yıllık baskı rejimi ortaya nasıl bir işçi hareketi çıkardı? Veya işçi hareketi 
12 Eylül rejimi koşullarında nasıl bir deneyim cdindi? 
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Geçen sckiz yıllık baskı döneminde neler olduğunu uzun uzun ele almak bu yazı- nin kapsamını aşar. Zaten bu konuda oldukça ayrıntılı kitaplar yayınlandı, dergiler- 
“ de makaleler çıktı. Bu dönemi özetle belirtirsek, darbenin hemen ardından DİSK'in kapatılıp yöneticilerinin tutuklanması, binlerce DİSK'e bağlı sendika temsilcisinin kovuşturulması, Türk-İş'in faaliyetlerinin durdurulması, bu konfederasyonun işlevsiz kılınması, işçileri sendikasız bıraktı, Yüksek Hakem Kurulu, sendikaların işlevsiz kılındığı bu koşullarda, tepeden belirlenmiş sözleşmeleri dayattı. Türk-İş'in faaliyetinc daha sonra sınırlı izin verilmesi de sendikaların durumunu değiştirmedi. 


Sözde “toplu pazarlık düzenine” geçildiği 1984 ortalarında sendikalarda egemen olan anlayış “'mevcut yasalarla özgür toplu sözleşme yapılamaz” idi. Ancak ne yapılacağı sorusuna da tam bir yanıt verebilen bir sendikal önderliğin bulunmayışı tabanda güçlü bir çıkışın olanakların daraltıyordu. “Özgür bir toplu sözleşme nasıl yapılacak?” sorusuna sendikalar, “2821-2822 sayılı yasaların, sendikaların elini kolunu bağlayan hükümlerin değiştirilmesiyle” yanıtını verdiler. Bundan sonra da işçi sınıfının mücadele belgisi “Hak verilmez alınır” oldu. 


“Bu koşullarda sözleşme yapılamaz” deyip, mücadeleyi bilinmeyen bir zamana erteleme anlayışı karşısında işçi sınıfı, kendi tarihsel deneyiminden çıkan ‘‘Hak verilmez alınır” ilkesini uyguladı. Bu koşullarda özgür toplu sözleşme yapılamazdı, grev hakkı sınırlıydı, ama toplu sözleşme masasında da söylenecek söz olmalıydı; grev hakkı, bu hak kullanılarak kazanılmalıydı. 


İşçi hareketi yeni bir döneme “özgür toplu pazarlık hakkının nasıl kazanılacağı” sorusuyla başladı. İşçi hareketinin 1980-84 arası mücadelesi de ağırlıkla, diktatörlük hükümetinin ücretleri, sosyal kazanımları gerilelmeyi amaçlayan ekonomi politikasına karşı direnişte yoğunlaşmıştı. Her işyerinde aynı sorunlar yaşanıyor, ücretlerin recl düşüşüne ck olarak ikramiyeler ödenmiyor, bazı sosyal yardımlar keyfi biçimde kaldırılıyor, çalışma koşulları ağırlaştırılıyordu. İlk çıkışta ekonomik istemler için yürütülen bu mücadele, 1984 sonrasında hızla politik bir karaktere büründü. 


Sendikal harcket kendi pratiğiyle toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki cngelin, ekonomik ve sosyal haklarla sınırlı bir mücadeleyle kaldırılamayacağı, mücadelenin demokratik rejimle sıkı bağı olduğu sonucuna vardı. “Ekmek ve demokrasinin bir bütün olduğu” artık yalnız işçiler ve sendikalar tarafından vurgulanmıyor, muhalefet partileri, örneğin yıllarca bu ülkede sağ iktidarların başbakanlığını yapmış Süleyman Demirel de mitinglerde ekmekle demokrasi arasındaki bağa işaret ediyordu. Bugün işçi harcketi, çalışma yaşamının demokratikleşmesi için öncelikle çalışma yasalarının tepeden tırnağa değişmesi gerektiği, bunun da demokratik bir anayasa ve demokratik bir rejimle mümkün olacağı görüşünü savunuyor. 


k kx x 


Sendikal hareketin bugün ulaştığı düzey hakkında sonuç olarak şunları vurgulayabiliriz: 

Diktâtörlük rejiminin bütün baskılarına, kaynağını 1982 Anayasası'ndan alan gerici yasalarla sendikal hak ve özgürlükleri fiilen yoketme ve sendikal hareketi dene- 


üm altına alma çabalarına karşın ülkemizde sendikal mücadele giderek güç kazanmaktadır. 
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Geçtiğimiz dönem de, egemen güçlerin sendikaları ctkisizleştirme, zayıf, güçsüz. 
örgütler haline getirme, işçileri sendikalardan soğutma, örgütsüz birakma politikasi önemli yaralar almiş; uygulanan baskı ve teröre rağmen, sendikalar önemli direnişler, grevler, eylemler gerçekleştirmiştir. Yakın dönemde grevci işçi ve grevde kaybolan işgücü sayısındaki artış sendikal mücadele tarihindeki cn yüksek rakamlara yaklaşmışlır. Ücret artışı, işten çıkarmalara son verilmesi, sendikal hak ve özgürlük istemleri üzerinde yoğunlaşan grev hareketi, yığınsal protesto, yürüyüş, direniş, ülke çapında yemek boykotları ile iç içe gelişiyor. 


Sendikal hak ve özgürlükler için mücadele, tek tek işyerlerinde yürütülen sınırlı bir mücadele olmaktan çıkmış, Türkiye'de sendikalı işçilerin büyük çoğunluğunu birleştiren ve her geçen gün daha ileri, daha aktif, yeni mücadele biçimleri yaratan bir içerik kazanmıştır. Yığınsal eylemler hükümete ve onun izlediği ekonomik-sosyal politikaya yönelmiştir. Bu niteliğiyle sendikal hareket, bugünkü rejime ve onun hükümetine karşı toplumsal muhalefetin önemli güçlerinden birini oluşturmaktadır. 


x X£ * 


İşçi sınıfının toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. İşçi sınıfının toplumsal yaşamda güçsüz kaldığı koşullarda ne demokrasi, ne de sosyalizm için mücadele mümkündür. Sendikal ve politik birliğini sağlayamamış olan işçi sınıfının ulusal düzeyde tüm politik, ekonomik, sosyal sorunların çözümüne katılması, politik gelişmelere müdahale edebilmesi olanağı yoktur. 


Geçtiğimiz dönemde işçi sınıfının politik ve sendikal birliğini sağlama yönünde azımsanamayacak bir yol katedildiğini söyleyebiliriz. İşçi sınıfının politik örgütleri arasında egemen olan anlayış birleşme, yasallaşma, yığınsallaşmadır. Sol güçlerin birliği yolunda yapılacak çok işin olduğu açıktır ama, devrimci, marksist Sol örgütlerin birlikte iş yapmaları, aralarında yepyeni bir ilişkiler sistemi kurmaları o denli crişilmez değildir artık. 


İşçi sınıfının sendikal birliği sorunu ise oldukça karmaşıktır. Darbeden sonra DİSK'- in kapatılması, işçileri sendikal mücadelede yeni olanakları değerlendirmeye götürmüş ve işçi hareketinde, kısmen örgütlü, kısmen de kendiliğinden ama bilinçli bir tercihle, Türk-İş saflarında birleşme eğilimi güç kazanmıştır. 12 Eylülcülerin amacı, sendikaların toplumsal rollerini sınırlamak, olabildiğince geniş bir işçi kesimini sendikaların dışında tutmaktı. Sendikalara karşı alabildiğince karalamaların yöneltildi-Bi, baskı ve terörle işçilerin sendikalarından kopartılmaya çalışıldığı bu dönem, bam- başka bir pratik ortaya çıkardı. İşçiler sendikalarına sahip çıkıyor, örgütlülüklerini titiz bir şekilde koruyorlardı. Onbinlerce DİSKYli işçinin Türk-İş'e yönelirken bile böylesi bir örgütlülük içinde olduklarını belirtmek gerekiyor. 


Sendikaları etkisizleştirmeyi temel alan 12 Eylülcü politikaya karşı işçi hareketi birliğini güçlendirerek yanıt verdi. Geçtiğimiz dönemde Türk-İş, Hak-İş ve bağımsız sendikaların eylem birliği yapmaları yolundaki tabandan yükselen istekler, bir çok yerel birimde, sendika şubelerinin girişimiyle pratiğe döküldü. Türk-İş'in düzenlediği mitingler ve yürüyüşler, bağımsız ve Hak-İş'e bağlı bazı sendikaların da sesini duyurabildiği bir platform haline geldi. 


Sendikal harcket içinde birlik yönündeki bu gelişme fabrikalardan başlayarak işçilerin birliğini savunan, hak verilmez alınır ilkesinden yola çıkan aktif ve yığınsal bir mücadele temelinde işçi tabanından yüksclerck ortaya çıktı. Tabanda gelişen bu hareket yalnızca sendikal mücadelenin düzeyini, mücadele hedeflerinin derinliğini, mücadcle biçimlerini; yığınsallığını ve kararlılığını etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda sendikal demokrasinin gelişmesi, tabanın söz ve karar sahibi olması ve işçilerin çıkarlarını savunmayı temel alan yeni kuşak sendika önderlerinin yetişmesi doğrultusunda da yeni kazanımlar getirdi. 


Temel demokratik istemler etrafında işçilerin ortak mücadelesi daha da güçleniyor. Sendikal birlik istemleri daha geniş işçi kesimlerini sarıyor, yaygınlaşıyor. Türk-İş'in eylemleri, mitingleri, yürüyüşleri ile açık biçimde görülen yığınsallık, öteki sendikal örgütlerin de katılımıyla hükümete, 12 Eylül rejimine karşı güçlü bir protestoya dönüşüyor. Sendikaların bölgesel ve işkolu düzeyinde işbirliği yapmaları eğilimi güç kazanan, kalıcılığı garanti eden bir tutum alıyor. Sendikal birlik salt bir slogan, taktik hedef veya gerçekleşmesi olanaksız bir hayal olmaktan çıkmış, yaşamın kendisinin zorunlu kıldığı bir yasallık haline gelmiştir. 


* * * 


Sendikal hareketin toplumsal yaşamda rolünün artırılmasına özel vurgu yaparken, geçtiğimiz dönemde bu yönde önemli ilerlemeler sağlandığını da cklemeliyiz. Sendikal hareketin ekonomik istemlerle başlayan ve “ülkede demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi”? için mücadeleye dönüşen eylemi, onun toplumsal yaşamda rolünün artmasının önemli bir unsurudur. 12 Eylül rejiminin amaçlarından biri de, sendikaları politika dışında tutma, sendikaların ülkenin politik yaşamına doğrudan katılmalarının, etkide bulunmalarının önüne geçimekti. Bugün gelinen noktaya baktığımızda, gericiliğin bu amacına ulaşamadığını görüyoruz. Sendikalara konulan siyaset yasakları, sendika-siyasi parti ilişkilerine getirilen kısıtlamalar, sendikaları idarimali denetimle baskı altına alma uygulamaları hep bu amaca yönelikti. Oysa sendikal hareket ancak politika yaptığı, politik yaşama aktif müdahale edebildiği ölçüde güçlenebilirdi. Geçmişte yaşanan deneyler, örneğin 16 Eylül 1976'da DGM’ Iere karşı girişilen eylemin sonuçları bunu doğruluyordu. Bu eylem, bütün hukuk kurumlarını, parlamentoyu etkilemiş, sendikalar bu eylemle ülkenin kaderini cikileyen politik gelişmelere yol açmıştı. 


Bugün, Türk-İş'in 22 Şubat 1986'da İzmir mitingiyle başlayan eylemler zinciri, 25 
Eylül 1988 referandumunda ANAP'a karşı “Hayır? kampanyası yürütme noktasına varmışlır. Türk-İş sendikal hakların eksiksiz sağlanabilmesinin, tam bir demokratikleşmeyle mümkün olabileceğini, demokratikleşmenin önündeki engelin ise ANAP ve 12 Eylülcülük olduğunu sık sık ifade etmektedir. Türk-İş'in, çalışma yasalarında değişiklik için parlamento düzeyinde girişimlerde bulunması, SHP, DSP ve DYP ile işçi haklarının savunulması üstüne görüşmeler yapması, onların desteklerini sağlaması, her seçim öncesinde ve son iki referandumda, baskı rejimine karşı tutum alması ülkemizdeki politik güçleri etkilemiştir. Sendikal hareketin aktifliği, toplumsal muhalefetin değişik politik güçlerin ve muhalefet partilerinin sendikal mücadeleye ve onun istemlerine karşı duyarlılığı gelişmiştir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kazanılmasına yönelik temel istemler, muhalefet partilerini birleştiren somut bir platform olmuştur. SHP ile DYP arasında çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemeler konusunda “anayasa değişikliği? yapılması için varılan anlaşma, DYP'nin memurlara sendika kurma hakkının tanınması görüşünü destekler bir tutum içine girmesi bunun kanıtlarındandır. i 
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Kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki, işçi sınıfının sendikal mücadelesi, aynı zamanda, değişik politik güçleri demokrasi mücadelesinde birleştiren bir rol oynuyor. Her kesimin kendi demokratik istemleriyle öne çıkması, bu süreci daha da derinleştirecek, ülkede hiçbir politik güç bu istemlerc karşı duyarsız kalamayacaktır. Demokratik gclişmenin en önemli dayanağını da bu oluşturmaktadır. 


* * x 


Bütün bu gelişmelerden hangi sonuçları çıkarmak mümkündür? İlk olarak belirülebilecek olguların başında, sendikal birlik ve sendikal demokrasinin önemini vurgulayan görüşlerin haklılık kazandığı gelmektedir. Sendikal birliğin merkezinde Türk-İşin bulunduğu Türk-İşi, işçi sınıfının güçlü bir sendikal örgütü haline getirmenin cn önemli koşulunun sendikal demokrasinin sağlanması olduğu şimdi inkar cdilemez biçimde ortadadır. Sendikal birliğin Türk-İş’ te sağlanması gerektiğini önc koyan politikanın doğruluğu ve bu politikanın gerçekleştirilmesi için çaba göstermenin ülkemizin toplumsal yaşamında önemli sonuçlara yol açacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu politika, ülkede demokratikleşmenin geleceğinin güvencesi olan unsurları içeriyor. 


Ülkemizde sendikal hareketin bölünmüşlüğüne son vermek, işçilerin özgür iradesi temelinde sendikal birliği sağlamak ve Türk-İş'te birlik politikasını yaşama geçirmek için her çabanın desteklenmesi gerektiği açıktır. Bunun için işçi haklarını savunma, sendikal ve demokratik özgürlükleri kazanma doğrultusunda işçilerin yığınsal örgütlü ve aktif mücadelesi temelinde, işyerlerinden başlayarak işkolları ve bölgesel düzeyde sendikalar arasında ve konfcderasyonlar çapında, her düzeyde iş ve eylem birliği sürecinin daha da geliştirilmesini desteklemek gerekir. 


Sendikal demokrasinin geliştirilmesi, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin yaşama geçirilmesi, demokratik sendikacılık anlayışının güçlenmesi doğrultusunda her girişime omuz verilmelidir. Sendikalarda işçilerin çıkarlarını, işçi haklarını kararlılıkla savunan, işçilerin birliğini sağlamak vc tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini yaşama geçirmek için mücadele eden, tabanın güven ve desteğine sahip dürüst sendikacılar az değildir. Bunların sendika yönetimlerinde sorumluluk üstlenmeleri, işçilerin çıkarlarını savunabilmek için daha ctkili görevlere getirilmelerinin sendikal mücadelenin yararına olduğu açıktır. 


Sendikal birliğin Türk-İş'te sağlanması hedefi ne ölçüde gerçekçi ve önemliyse, DİSK'in açılması, elkonulan malvarlığnın iadesi, DİSK yöneticileri hakkında verilmiş bütün mahkenic kararlarının geçersiz sayılması için mücadele de o denli önemlidir. DİSK'in açılması sendikal hareketin birlik sürecini derinleştireceği gibi, DİSK”- in sendikal harekete kazandırdığı olumlu deneylerin de doğrudan aktarımı sağlanmış olacaktır. Bu açıdan sendikal birlik sorununu DİSK'in açılması sorunundan ayrı görmek yanlıştır. 


* * x 
Ülkemizin temel sorununun demokratik bir rejime ulaşmak olduğunu hep vurguluyoruz. Bu nedenle işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri için yürüttüğü mücadele- 


nin yanında yer almak, sendikal harcketin yükselttiği istemleri savunmak büyük önem taşıyor. Sendikal hareketin yükselttiği ücret artışı, asgari ücretin günün koşullarına 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göre yükseltilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, özgür toplu sözleşme hakkının gerçekleşmesi, sendikal hareketi kısıtlayan antidemokratik yasal düzenlemelerin değiştirilmesi, hükümetin sendikalar üzerindeki idari ve mali denetimine son verilmesi, sınırsız grev ve genel grev hakkının sağlanması, referandumun yasalaşması, lokavtın yasaklanması, memurlara, öğretmenlere ve diğer kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının sağlanması, İLO kararları ve sözleşmelerinde yer alan bütün sendikal hakların eksiksiz sağlanması, emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarnı iyileştirmeyi temel alan bir ekonomik ve sosyal politikanın uygulanması istemlerini vargücümüzle destekliyoruz. Bu istemler temelinde sendikal mücadelenin örgütlülük düzeyinin, yığınsallığının, işçilerin birliğinin ve mücadele kararlılığının artırılması sağlanabilir. 


* * x 


Sendikal hareketin toplumsal yaşamda rolünü artıracak en önemli olgulardan biri de, sendikal hareketin toplumda gelişen öteki demokratik hareketlerin, sosyal, ulusal ve politik güçlerin istemlerine sahip çıkması, bu istemleri işçi hareketinin istemleri haline getirmesidir. Öğrencilerin YÖK'e karşı demokralik bir üniversite ve çağdaş eğitim mücadelesini, aydınlarımızın düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için, temel insan haklarının uygulanması ve politik hak ve özgürlüklerin kazanılması için, işkencelerin ve hapishanelerdeki insanlıkdışi uygulamaların son bulması, politik tutukluların özgürlüğe kavuşması için verilen mücadeleye destek olan bir sendikal hareket etkili bir toplumsal rol oynuyor demektir. 


Sendikal hareketin, barış, genel insanlık sorunlarının çözümü, kadın haklarının savunulması, ülke kalkınması ve dış borçlar gibi konularda görüş geliştirmeleri, kamuoyunun ilgisini artıracak eylemler düzenlemeleri, bu sorunlarda alternatif programlar ortaya koymaları onların toplumsal rollerini artırır. Örnek olarak, genel insalık sorunu olan çevre kirlenmesini cle alalım. Sendikalarımızın genel olarak ilgisiz kaldığı bu sorunu, emekçilerin yaşam koşullarından ayrı ele almak mümkün müdür? Fabrikalarda meslek hastalıklarına karşı, iş kazalarına karşı, örneğin son dere-' ce tehlikeli asbeste karşı sendikaların çevrecilerle ortaklaşa yapabileceği bir girişim yok mudur? Çevreyi kirleten sanayi kuruluşlarına karşı eylemlere sendikalar neden ilgisiz kalsınlar? 


Bir başka örnek dış borçlar sorunudur. Dış borçların Türkiye ekonomisinde yaraltığı tahribat biliniyor. 40 milyar dolardan fazla dış borcu olan ülkemiz kamuoyu, dünya çapında borçlu ülkeler tarafından geliştirilen bir protesto hareketinin dışında duruyor. Dış borç sorununun herhangi bir ülkenin tek başına çözme olanağının bulunmadığı bir sorun olduğu, diğer bir deyişle, borçlu ve alacaklı bütün ülkeleri ilgilendircn global bir sorun olduğu ülkemizde de artık kabul ediliyor. TÜSİAD'in, çeşitli işveren örgütlerinin, holding patronlarının hükümete dış borçlar konusunda öneriler sunduğu, raporlar hazırladığı koşullarda, örneğin Türk-İş'in milyonlarca işçi adına suskun kalması kabul edilebilir mi? Ayrıca dış borçların, ülkemizde emekçilerin gelirlerinde yarattığı ağır tahribatın giderilebilmesi için bile, sendikalar bu sorun üzerinde durmak zorundadırlar. 


Sonuç olarak, sendikal harcketin, ülkede gelişen her demokratik çıkışı aktif olarak desteklediği oranda demokrasi mücadelesinde etkin bir rol Ayışsa bileceğini v ve haklar elde edebileceğini söyleyebiliriz. 
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Geçmişe Bakış Üstüne 
YURTDIŞINDAKİ BİR DOSTA MEKTUP 


Vadim Zagladin 
Degeri dost! 


Yapmış olduğumuz uzun söyleşilerden sonra eve dönüp, açıkça ve gerçekten yoldaşça tartıştığımız konular üzerine bir kez daha ctra fhca düşündükten sonra, bu açık mektubu yazmaya karar verdim. 


Anımsayacağınız üzere, ele aldığımız ilk konu, parti ve ülke geçmişi ile ilgili Sovyetler Birliği’ nde sürmekte olan tartışmalar ve tarih üzerineydi. Gördüğüm kadarıyla, bu konular sizin yoldaşlarınızın arasında da tartışılıyor. Bu nedenle sizinle konuşmuş olduğumuz konular yalnızca ikimizin değil, aynı zamanda geniş bir okuyucu kitlesinin de ilgisini çekiyor. 


Yanılmıyorsam, siz söyleşiye şu sözlerle başlamıştınız: ““Perestroykanızın başarıya ulaşmasını tüm kalbimle istiyorum, ancak geçmişin yaralarının açığa çıkarılmasına yönelik aşırı çabaların, perestroykaya zarar verebileceğinden kaygılanıyorum.” 


- Ben, bu sorunları gündeme getiren sizin ve arkadaşlarınızın perestroykanın başarıya ulaşması dileğinizde gerçekten samimi olduğunuz, sosyalizmin daha ilerlemesini istediğiniz noktasından hareket ediyorum. Ancak böylesi bir ilerlemeye ulaşabilmemiz için ne gereklidir? Çok şey... 


Kuşkusuz, herşeyden önce gerekli olan, ekonomik, politik ve hukuk reformlarının tümüyle yaşama geçirilmesi, toplumun tüm katlarının demokratikleştirilmesidir. Ölke yurttaşlarının aktifliğinin artması ve özellikle her bir kişinin dürüsi, iyi niyetli emeği zorunludur. 


Ancak hepimiz biliyoruz ki, bu yolda atılmakta olan adımlar, henüz istenen sonucu vermemiştir. Çünkü, bir yandan, henüz çok az bir süre geride bırakılmıştır. Oysa perestroyka bir süreçtir, hem de karmaşık bir süreç. Diğer yandan ise, bir fren, daha doğrusu uygulanmakta olan reformların frenlenmesi söz konusudur. Bu frenlcme- nin üstesinden gelmeden ilerleycmeyiz. i 


Şimdi kendimize şu soruyu soralım: Eğer geçmişi köklü bir biçimde analiz etmezsek, onunla dürüstçe, açıkça, diplomasi oyunlarına, kurnazlıklara başvurmadan hesaplaşmazsak, kökleriyle geçmişe uzanan (renlemenin üstesinden gelinebilir mi? Üstelik en dürüst, sosyalizme sadık insanların bile bilincinde, alışkanlıklarında, tavırlarında geçmişin etkileri bugün de görülmektedir. 


Evci, geriye bakıp, kendi tarihimizi ele alarak incelemek zorundayız. Hem gerçek kazanımlarımızın kaynaklarını kavramak, hem de yaptıklarımızın yapabileceklerimizden uzak olmasının, gerektiği gibi yapmadıklarımızın nedenlerini anlamak için tarihimizi incelemek zorunludur. i 


Tarihsel deneyimin incelenmesi ve dikkate alınması üzerine heryerde ve sıkça konuşuluyor. Ama nc yazık ki, çoğunlukla, inceleme yalnızca bir inceleme olarak kalıyor, tarihin derslerinin dikkate alınması ise gerçekleşmiyor. Geçmişin hataları pratikte sürekli tekrarlanıyor. İnsanlığın bir çocuk gibi davrandığına sık sık tanık olunuyor: Çocuğa köşeye çarpmanın canını acılacağı söylense de, çocuk bunu kendi deneyimi temelinde öğrenmediği sürece dikkatli olmayacaktır. Bu, bir çocuk için ba-Bışlanacak birşey olsa da, toplum için olamaz. Toplum, gelişirken, bir çember üzcrinde dolanır gibi, geride bıraktığı yola tekrar tekrar dönüp duramaz; üstelik, bu yolda yalnız görkemli başarılara değil, aynı zamanda trajik olaylara da rasılanmışsa. Aslında bizim için bu da, unutmak istemediğimiz bir tarih dersidir. 


Kuşkusuz biz, geride bırakılanın tekrarından kaçınmak istiyoruz. Böylesi bir tekrar tehlikesi, daha da önemlisi, olasılığı henüz tümüyle yok edilmemiştir. Hala eski düzen ve yöntemleri “özleyen” okuyucuların gazete ve dergi rcdaksiyonlarına göndernekte olduğu mektuplar bunu göstermektedir. Biz, yolımuzun gerçekten ileriye ve yalnızca ileriye yönelik bir yol olmasını istiyoruz. İşte özellikle bunun içindir ki, bizler, bazen nc kadar acı da olsa, geçmişimizle ilgili tüm gerçekleri öğrenmek, onu kendi renkleri ve tonları içinde görmek istiyoruz. Bugün izlemekte olduğumuz, günümüzc ilişkin açıklık çizgisinin (ki siz, arkadaşlarınız gibi bunu aktif olarak dcs- 
(ekliyorsunuz) geride bırakılan yola ilişkin açıklık ve dürüstlük olmadan düşünülcemeyeceği inancındayız. 


Siz bana, tarihe başvurmanın gerektiğini, ancak geçmişin bizde çok kara renklere boyanmaktla olduğu izlenimi cdindiğimizi belirttiniz. Yeni “buluşlar”, çoğunlukla görüldüğü gibi, trajik tonlara bürünmüş oluyor. Siz, bu durumun sizler için zorluklar yarattığını, çünkü sizin ve yakın arkadaşlarınızın her zaman sosyalizmi desteklediğinizi, ona başarı dilediğinizi, onun kazanılmasının propagandasını yaptığınızı, ama şimdi başarıların yanısıra zorlukların ve (rajedilerin de ortaya çıkmış olduğunu söylediniz. Arkadaşlarınızın arasında bazen şu türden soruların ortaya çıktığını anlattınız: “Sosyalizmi savunurken, onun propagandasını yaparken, biz haklı mıydık? Bunu yapmak gerekli miydi?” Bence bunlar yersiz sorulardır, ama yine de bunlara açıklık getirmek gereklidir. 


Siz ve arkadaşlarınız sosyalizmi savundunuz, desteklediniz, onun başarılarının propagandasını yaplınız. Kuşkusuz siz, kötü vc yanlış olanı değil, iyi olanı, Ekim Devrimi ile yaratılan toplumu ileriye götüreni desteklediniz. Kendimize soralım: Geçmiş onyılların cn büyük olumluluklarının yanısıra, olumsuz olguların da ona eşlik citiği- nin artık bugün bilinir kılınmasıyla, kazanımlarımız yok mu oldu? Sosyalizm tarihinin çok renkliliği ve çeşitliliği, onun başarılarını yadsıyor mu? Sanırım, siz ve arkadaşlarınız bu sorulara ‘hayir’ yanıtını vereceksiniz. Doğrusu da budur. 


Evci, sosyalizm gerçekten de kolay bir yolda ilerlememiştir. Onun insanlık tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği şey, yalnız sosyalizmin değil, aynı zamanda tüm ilerici dünyanın Zenginliğidir. İnsan yararına, onun bugünü vc geleceği uğruna sosyalizmin elde cttiği herşey canlı bir gerçekliktir, insanlığın yadsınamaz kazanımıdır. Kuşku yok ki, günümüzde toplumsal ilerleme büyük ölçüde sosyalizmin ve onun yeni, insancıl değerlere yönelen gerçek atılımının sonucudur. 


Evet, bir dizi yeni yayında olumsuz olgular üzerinc cnformasyonlar özellikle dikkati çekiyor. Bunun bir bakıma böyle olmasının nedeni de, olumlu ve hoş olanın her zaman görünürde olması, çoğunlukla bilinmesi, oysa diğer yandan, olumsuzun suskunlukla geçiştirilmiş, gizlenmiş olmasıdır. Dahasını söyleyeyim: Biz bugün geçmişi, bu arada onun karmaşık yanlarını çok daha iyi bilerek, sosyalizmin nc çetin koşullarda yaşamış olduğunu ve geliştiğini, ileriye yönelik her adımı ne zorlukla attığını daha açık olarak görüyoruz. Tüm bunlar onun kazanımlarının önemini vc ağırlığını eksiltiyor mu? Sanırım, tersine. Sosyalizmin ilerlediği yol nc derece zor ise, onun kazanımlarının tarihsel boyutlarının önemi ve ağırlığı da o derece fazlalaşıyor. 


Bir şey daha. Geçmişe bakarken, onu incelerken, açığa çıkardığımız yalnızca Stalimin kurduğu kişisel crkin adaletsizliği ve terörü değildir. Biz aynı zamanda sosyalizmin bilinmeyen kahramanlarını, kurucularını, hata da yapmış olsalar, bugün var olanın kuruluşuna büyük katkılarda bulunmuş olan insanları açığa çıkartıyoruz. 


Arşivleri açarak, sosyalist kuruculuğun temelinde yatan önemli şeyler üzerine bir sürü yeni bilgiler elde ediyoruz: İnsanların cmek kahramanlıklarını, Amur'daki Magnitogorsk ve Komsomolsk'un, Dinyeper Hidro Elektrik Santralı'nın, Kusnezk Havuzu'nun bugüne kadar bilinmeyen adsız kahramanlarını öğreniyoruz. Biz kendimiz için, adları haksız yerc unutulmaya terkedilmiş olan politikacıları ve bilim adamlarını açığa çıkarıyoruz. Sonuçta daha zenginleşiyor, kendi büyük olanaklarımızı daha iyi görüyoruz. 


Bizim açığa çıkardığımız bu olumlu olguları burjuva basını suskunlukla geçiştiriyor. Bu şaşırtıcı bir şey midir ki? Kendi ideolojik inançlarına bağlı olarak sosyalizmi uygarlığın bir kazanımı olarak görmeyenler, dahası sosyalizmin olmasını hiç istemcyenler bizim tarihimizin kahramanlık sayfaları üzcrinc yazmayacaklardır. Onlar, bizim yayınlarımızdan yalnızca sosyalizme zarar verebilecek, bu arada sosyalizmin itibarını sizin de gözünüzde düşürebilecek sandıkları yanları arayıp bulmak çabasındadırlar ve bu çabada olacaklardır. Tüm bunların sizin arkadaşlarınızın gibi, bir çok dostumuz için de gerçekten zorluklar yarattığını iyi anlıyorum. Ama sanırım, bu güçlükler geçicidir, biz sizinle işin özünü kavrayabilecek, bizi doğru yoldan ayırmalarına izin vermeyecek güçteyiz. 


Evet, biz sosyalizmin potansiyelini tümüyle kullanmayı, onun olanaklarını açığa çıkarmayı gerçekten beceremedik. Ama yinc de tekrar etmek istiyorum: Sosyalizmin elde ettiği kazanımlar, onun büyük vc gerçek tarihsel üstünlüklerini göstermiştir. Bu yadsınamaz. Diğer yandan ise, geride bıraktığımız yolu, gerçeğin ölçüleriyle dürüstçe tartarken, şimdi biz, kendi toplumumuzun yeni olanaklarını arıyor vc buluyoruz, kendi hata vc başarısızlıklarımız üzerine eleştirel bir biçimde düşünürken bizler, ilerlemenin, gerçekten demokratik ve gerçekten insancıl, etkili bir ilerlemenin yeni doğrultusunu açığa çıkartıyoruz. Tüm bunlar sosyalizmin kendi yeni niteliklerini, yaşam yeteneğinin yeni kaynaklarını ortaya çıkardığı anlamına gelmiyor mu? Sosyalizm, kendi kendini analiz ctme vc kendini yetkinleştirme yeteneğini koşullandıran doğasal İ özelliklerini sergilemiyor mu? Sizinle söyleşirken, sosyalizm dışında kendisini böylesine eleştiren toplumsal bir düzenin hiçbir zaman var olmadığı konusunda fikir birliğine varmıştık. Bu gerçekten de böyle. Perestroyka özeleştiri ve titiz bir özanalizin sosyalizmin ilerlemesinin ve gücünün en önemli kaynağı olduğunu inandırıcı bir biçimde gösteriyor. 


Gerçi, geçenlerde söyleşi yaptığım kişilerden birisi, ortak bir dostumuz, bizim yalnızca geçmiş konusunda, artık yaşamda olmayan parti yöneticileri konusunda eleştirel olduğumuz, ama şu anda görev başında olanlara eleştirel yaklaşımın söz konusu olmadığı yolunda bir sitemde bulundu. Bu haksız bir sitemdir. 


Kuşkusuz dışardan, bizde nelerin yaşandığı tümüyle görülemeyebilir. Ancak bizim bugünkü yaşamımızla yakından tanışma olanağı bulan bir kişinin, bizim yalnızca geçmişe değil, günümüze de eleştirel yaklaştığımız konusunda kuşkuya kapılması mümkün değildir. Buna sayısız örnekler verilebilir, ama, sanırım, cn parlak örneklerden biri 19. Parti Konferansı olmuştur. SBKP MK Genci Sekreteri'nin raporu ve delegelerin konuşmaları daha çok geçmişin cleştirisine değil, bugünün cleştirisine yönelikti. Hem eleştiri vardı, bu arada parti ve devletin yüksek kademelerindeki yöneticilerinin eleştirisi, hem de özeleştiri vardı. Sanırım farketmişsinizdir, konuşmacının yalnızca eleştiri ile sınırlı kalıp, özeleştiri yapmadığı durumlarda, salondakiler bu konuşmacının sözlerini oldukça kuşku ile karşılıyorlardı. 


Kabul etmek gerekir ki, geçmişte biz, toplumumuzun itici bir gücü olarak cleştiri ve özeleştiri üzerine konuşurken, bunları genel yerlere yöneltiyor, ya da, deyim yerindeysc, hataları sırtına yükleyeceğimiz bir günah keçisi bulmaya uğraşıyorduk. Şimdi bunlar oluyor mu? Evet, oluyor, ama giderek daha seyrek. Olduğunda ise, bu durum hem kamuoyunun açık hoşnutsuzluğuna, basında sert yazılara, hem de parti ve devlet organlarının tepkisine yol açıyor. Açık söyleyeyim, bu durum bugünc kadar henüz her yerde ve hemen sonuç vermiş değildir (eski alışkanlıkların üstesinden 

gelmek gerçekten oldukça zor). Ancak zamanla, demokratikleşmenin derinleşmesiyle birlikte eleştiri ve özeleştiriye yaklaşım, inanıyorum ki, değişecektir. O, gerçekten ilerlemenin maddi bir dürtüsü olacaktır. 


Sizinle basınımızdaki yazılar üzerine tartışırken, siz bir kaç kez, bizde, Sovyetler Birliği'nde tarihin şu ya da bu sayfasının aydınlatılmasında sık sık aşırılıklara kaçıldığını belirtmiştiniz. Eleştiriye ağırlık veren kimi yazarların sosyalizmin kazanımları üzerine çok az söz ettiklerini, hatta bazen bunları tümüyle suskunlukla geçiştirdiklerini söylemiştiniz. Sonuçta, Sovyet tarihinin çarpılmış bir görünümünün ortaya çıktığını vurgulamıştınız. 


Evet, aşırılıklara elbetic rastlanıyor. Öznel durum hesaba katıldığında, sanırım, bu tür aşırılıkları yapan yoldaşları anlamak mümkündür. Geçmişteki adaletsizler karşısında duyulan öfke, bunların bir daha tekrarma izin vermeme arzusu, tüm bunlar, kimi zaman gerçekten aşırı duygusallıklara götürüyor. Tarihin yeni sayfalarının, bugüne kadar bilinmeyen belgelerin gün ışığına çıkmasına bağlı olarak, bu yeni belge ve olguları daha güçlü ve vurgulu “sunma” arzusu doğuyor; bu yapılırken isc, geriye dönülemeyeceğini az deneyimli okuyucunun bilç anlaması amacı güdülüyor. Geriye götüren yolun mutlaka tümüyle kapatılması gerekiyor. Bu ise sonuçta, kimi yazarların sağduyu sınırlarını aşmasına yol açıyor. 


Ancak bir kez daha tekrarlıyorum ki, tüm bunları yazan insanları anlamak gerckiyor. Çünkü onlar sadece geçmiş üzerine değil, bizzat kendi geçmişleri üzerine yazıyorlar. Kimi zaman söz konusu olan, bu insanların ailelerinin de yaşamış olduğu bir trajedidir, kimi zaman ise, bir toplumun trajedisi karşısında yaşanan duygular, altüst oluşlardır. Ancak bu insanları anlamak demek, mutlaka onlarla aynı görüşleri paylaşmak anlamına gelmiyor. 


Bilindiği gibi tartışmaya yol açan sorunlardan birini, Stalin'in rolü, faaliyetleri ve kişiliğinin aydınlatılması konusu oluşturuyor. Bu sorun, hem sizin dostlarınız için, hem de, herhalde daha büyük ölçüde, bizim kendimiz için basit, sıradan bir sorun değildir. Ve bu da anlaşılır birşeydir. Partinin yönetiminde Stalin'in bulunduğu dönemde, halkımız büyük başarılar elde etti ve bir dizi durumda, özellikle Lenin'den sonraki ilk yıllarda, Stalin bu konuda azımsanmayacak bir rol oynadı. Ancak yine aynı dönemde sosyalizmin çehresi deforme edildi; yalnız kimi insanlara yönelik degil, aynı zamanda genel olarak halka, toplum düzenimize karşı korkunç suçlar işlendi. Bu konuyu yürek sıcaklılığıyla, ancak mantığın da serinkanlılığıyla açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Ne ki bu, şimdilik her zaman başarılamıyor. 


. Ben bunu anlayabiliyorum, tarihin bu sayfaları oldukça karmaşıktır ve bu konuda basitleştirmeye gidilemez. *“Bir yandan” şöyleydi, “diğer yandan” ise böyleydi mantığı bu konuda geçerli olamaz; gerekli olan diyalektik bir analizdir. Hem ne olduğunun, hem de neden bunun mümkün olduğunun analizi gereklidir. Henüz böylesi tamamlanmış bir analiz ortada yoktur. Bu durum zorluklara, farklı seslere, çelişkilere, anlayış güçlüklerine yol açıyor. 


Gerçeğin ortaya çıkması, bazen gerçekten kimi insanların geçmişte farklı konuşurken (bu gerçeği bilmeden), şimdi tümüyle farklı şeyler yazmasına neden oluyor. 
Bu insanları bundan ötürü kmamak mümkün mü? Kuşkusuz, kurnazlık yapanları, yeni duruma ayak uydurmaya çabalayanları kınamak mümkün, bu bağışlanamaz. 
Ancak geçmişin aşılması, gerçeğe giden yol her zaman belli bir bedele mal oluyor. 


Bunları söylerken, asla aşırılıkları ve abartmaları aklamak istemiyorum. Tarihsel geçmişin soğukkanlı ve nesnel bir biçimde analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu gerçek bir analiz olmalıdır. Nasıl bir anlayışa sahip olunursa olunsun, duygusallık olayların nesnel analizine yardımcı olamaz. Ancak şuna da inanıyorum ki, şimdi rastlanmakta olan şu ya da bu aşırılıklar geçici bir durumdur. Bilginin derinleşmesiyle herşey yerli yerine oturacak, Ekim Devrimi'nden sonra geçen 70 yılın genci tablosuna eklenecektir. Bu genel tablo ise bir bütün olarak clc alındığında geçmişimizden utanmamızı değil, onunla övünç duymamızı gerektiriyor. 


Siz bana, tarihle ilgili pek çok sorunda bizde çeşitli görüş farklılıklarına rastlandığını belirttiniz. Evet rastlanıyor, ama başka türlü de olabilir mi ki?.. 


İnsanlar, yazarlarımız, daha önceden bilmedikleri sorun ve olaylarla karşılaşıyorlar. Bu sorun ve olaylar ise tarihimizin şu ya da bu kesitini tümüyle farklı bir biçimde aydınlatıyor. Onların yorumları öznel bir niteliğe bürünüyor. İşte basınımızdaki çelişkili nitelikteki yazılar buradan kaynaklanıyor. 


Günümüzdeki pratik sorunların çözüm yolları söz konusu olduğunda, görüşlerin çeşitliliği daha da anlaşılır bir şeydir. Bu konular üzerine tartışmalarda farklı, hatta karşıt görüşlerin ortaya sürülmesi yalnız mümkün değil, aynı zamanda doğaldır. 


Hepimiz, (hem biz, Hem siz) bir konu üzerinde farklı görüşlerin dile getirilmesi 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olanağını aktif bir biçimde destekledik. Bu olmadan özgür bir tartışma yapılamaz. 
Ne yazık ki, hepimiz (bu konuyu da sizinle konuşmuştuk) tartışma alışkanlıklarımızı yitirdik, yıllarca kök salan tck bir görüşün, tek bir yorumun cgemenliği anlayışına alıştık. Şimdi bazen bizde yaşanmakta olanlar eski dönemin, yani tek görüş ve klişelere uyma döneminin bir bedelidir. Ancak bu durum da geçici bir olgudur. 


Demokratik bir ruhta tartışmaya alışacağız, tartışma kültürünü öğreneceğiz. Kuşkusuz bu da gerçeğin, bu arada tarihsel gerçeğin kendi çok-renkliliği içerisinde, tüm çelişkili tonlarıyla, ama nesnel, gerçekten bilimsel bir biçimde yeniden oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 


Kim olduğunu anımsamıyorum, ama, bir gün ortak dostlarımızından biri bana şöyle demişti: “Sizin partiniz işleri niye hizaya sokmuyor, düzene koymuyor? Geçmişle ilgili şu ya da bu olay konusunda neden kendi resmi yorumunu önermiyor?” 
Bu sözlerin sahibi kusura bakmasın ama, bana öyle geliyor ki, tam da böylesi bir soruda standart düşünceye, ‘tepeden inme”? gerçeğe olan alışkanlık açıkça kendini gösteriyor. Ancak gerçek ilan edilip, tasdik cdilemez. Geçmişte gerçeğin bir kararname olarak ilan edildiği durumlar (bu, geçmişin karanlık sayfalarından biridir) yaşanmıştır. Sonuç ise, gerçekten uzaklaşma, bilimde, bu arada tarih biliminde geri kalma olmuştur. 


Kuşkusuz, partimizin konumu, bu arada geçmişimizle ilgili sorunlar konusunda da konumu bellidir. Özellikle M. Gorbaçov'un Ekim Devrimi'nin 70. yılı" üzerine raporunda bu konum dile getirilmiştir. Ancak yine bu raporda, büyük bir titizlikle ilan edilmiştir ki, araştırma süreci tamamlanmamış, yalnızca başlamıştır. Bu rapor var olan, bilinen veya yeni ortaya çıkan tüm sorunlar üzerine canlı bir tartışmaya çağrıyı içermektedir. İnanıyorum ki, ancak böylesi bir yaklaşım Marksist bir partinin hem ruhuna, hem de tarihsel görevine uygundur. 


Sanırım farkctmişsinizdir, tartışmalar sırasında yalnızca tartışmalı görüşler değil, ilkesel olarak hatalı konumlar da savunulduğunda, zorunlu durumlarda bu hatalı tutumlar yanıtsız bırakılmamakta, üstelik de yeterince yüksek düzeylerde eleştirilmektedir. Gerçekten kimi ilkeler vardır ki, bunlardan uzaklaşmak, özünde dünya görüşümüzden uzaklaşmak anlamına gelir. Sosyalizm yadsınmadığı sürece vazgcçilemeyccek ölçütler söz konusudur. İlkclerin ve ilkesel değerlendirme ölçütlerinin savunulması da, tartışmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak bu türden bir savunma, tartışmayı, polemiğe yadsımak anlamına gelmiyor, onu yasaklamak anlamına ise hiç gcimiyor. 


Sizinle söyleşimizde bir başka sorun daha gündeme gelmişti. Siz sormuştunuz: “Eğer sizde, Sovyetler Birliği'nde tartışılıyorsa, bu anlaşılır bir şeydir. Ancak konferans vermek için yurdışına giden yoldaşlarınız buralarda ncden tartışmalı düşünceleridile getiriyorlar? Bu insanlar bizler için güçlükler yarattıklarını anlamıyorlar mı?” 
Hangi yoldaşların kasdedildiğini bilmiyorum. Ancak şunu tahmin edebiliyorum ki, bu yoldaşlardan bazıları çok duygusal konuşmuş, ya da tck taraflı davranmış, belki de düşüncesini net bir biçimde dile getirememiş, hatta hatalar yapmış olabilir. Kuşkusuz yoldaşların konuşmalarına hazırlanırken ciddi olarak düşünmeleri, kendi öznel düşünce ve görüşlerini egemen, üstelik de tck görüş olarak sunmaya kalkışmadan, bizdeki tartışmaları nesnel bir biçimde anlatmaları gerekir. Burada da gerekli olan kültür ve ölçülülüktür. 
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Diğer yandan, siz ve arkadaşlarınız şunu anlamalısınız ki, biz biri kendimiz için, diğeri yurtdışındaki dostlarımız için olmak üzere iki gerçeğc sahip olamayız ve olmayacağız da. Çünkü gerçek tektir. Geçmişte bizler, iki hatta üç gerçeğe sahip olma girişimlerinden neler çekmiştik (hala da çekiyoruz). Şimdi böyle bir şey söz konusu olamaz. 


Görüldüğü kadarıyla bizim dostlarımızın da henüz alışamadığı bir şeyi daha burada belirtmekte yarar var: Bizdeki tartışmalarda (basında da) dile getirilen düşünceler resmi görüş açısını değil, bu düşüncelerin sahibi yazarların konumlarını yansıüyor. Sosyalizm dostlarının bizde ortaya sürülen her görüşü tüm Sovyet toplumunun, hatta yönetimin görüşü olarak sayma alışkanlığını, ideolojik karşıtlarımız aktif olarak kullanıyorlar. Onlar, şu ya da bu konuma (genellikle tartışmalı veya kimi zaman bana görc hatalı konumlara) dayanarak, okuyucularına veya dinleyicilerine “Moskova kendi çizgisini değiştiriyor”? düşüncesini dayatmaya çabalıyorlar. 


Siz de sorunların, kuşkuların ortaya çıktığını belirttiniz. Bunu tümüyle anlıyorum. i Ancak kimse, sizin de tartışmalara cşit haklı bir katılımcı olarak girmenizi engellemiyor. En önemli sorunlar, bu arada tarihimizle ilgili sorunlar üzerine de görüşlerinizi belirtmcnizc kimse engel olmuyor. 


Marksizm, klasiklerin Marksizmi, bir bilimdir. Bu bilim, eleştirel ve özcleştireldir. 
Ancak Marksist eleştiri yıkıcı değil, kurucu bir nitelik taşır. Zamanını doldurmuşu, eskiyi yıkarken, yadsırken, o, bunu yeninin kuruculuğu, toplumun insanlığın ve insanın ilerlemesi adına yapar. 


Değerli dost, 


Sanırım; sizinle tartışmış olduğumuz tüm sorunları burada cle almadım. Bunların bazılarına ilerde geri dönebiliriz. Tartışmamızı sürdürelim vc bu da, gerçeğe erişilmesi yolunda bir katkı olsun. 


Yazı, Yeni Zamanlar dergisinin 9 Eylül 1988 tarihli 37. sayısından çevrilmiştir. 
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DEVRİMCİ TEORİ VE GÜNÜMÜZ 


Bu makalede marksist-leninist devrim teorisinin gelişmesinin kimi karmaşık sorunları ortaya konuluyor, onun değişen tarihsel koşullara uygun olarak yaratıcı tarzda yenilenmesinin gerekliliği vurgulanıyor. Bu yenilenme, yazarın işaret ettiği gibi, devrimci harekette yer alan farklı toplumsal güçlerin rollerinin, amaç ve yöntemlerinin daha da somut kavranmasına yönelik olmalı; gerek sosyalist kuruculuğun deneyimini, gerekse tekelci devlet kapitalizmi koşullarında toplumsal gelişmenin deneyimini çok yönlü olarak göz önüne almalıdır. Teorinin yaratıcı gelişimi, devrimci düşüncede cesaretli olmayı, eskiden kabul edilmiş, fakat çağdaş toplumsal pratikle bağdaşmayan varsayımların reddini gerektiriyor. Yazar kendi çıkarsamalarını nihai olarak kabul etmemektedir. Bu çıkarsamaların tartışılabilirliğinin bilincindedir. Makalenin temel amacı, sürekli inceleme gerektiren kimi sorunları ortaya koymaktır. 


D.Diligenski 


Çağdaş koşullarda, kapitalizmden sosyalizme devrimci geçişin perspektif ve yollarınm ilkesel olarak yeni bir biçimde anlaşılmasının gerekliliği gittikçe netleşiyor. 
Devrimci sürecin dinamiğinde ve biçimlerinde gözle görülür değişiklikler, yaklaşık olarak 50'li yıllardan itibaren hissedilmeye başlandı ve daha sonraki onyıllarda bu iyice belirginleşti. 70'li ve bilhassa 80'li yıllarda bu sürecin temposu önemli ölçüde yavaşladı, bu sürccin yolunda duran zorluklar arttı. Bu durum, gelişmiş kapitalizm bölgesinde devrimci eğilimlerin ciddi biçimde zayıflamasında, Şili devriminin yenilgisinde, Portekiz devriminin sonuçlarının güdükleşmesinde, sömürgeci bağımlılıktan kurtulan ve bu arada sosyalist yönelim yoluna giren ülkelerin gelişmesinin çelişkilerinde ifadesini buldu. 


Dünya toplumsal gelişmesinin temel içeriği üstüne marksist çevreler arasında yaygın olan kimi yaklaşımlar, kapitalizmin konumlarının sürekli gerilemesi, her seferinde yeni bir devletin kapitalist sistemden kopması gibi düşünceler yeni tarihsel gerçekliğe gittikçe daha az uymaktadır. Dünyanın, farklı toplumsal sistemlerin birlikte var oldukları ve barış içinde yarıştıkları uzun tarihsel bir döncme girdiği daha da netleşmektedir. Bu yarış, sosyalizmle kapitalizm arasındaki çelişkinin temel biçimi haline 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gelmektedir. Bu, dünya arenasındaki -politik ve ideolojik- sınıf savaşımının “sönmesi” anlamına gelmiyor. Fakat, bu savaşımın karakteri ve içeriği gözle görülür şekilde biçim değiştirmektedir. 


Devrimci sürecin şimdiki döneminin analizi, yalnızca, daha önce marksist düşünceyle yaratılan teorik konumlara yaslanarak gerçekleşemez. Bu konumlar kismen yetersiz, kısmen de eskimiştir. 


Kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin yeni türden kavranışı, şüphesiz, marksistleninist düşüncenin tarihsel başarılarına nihilistçe bir yaklaşım, toplumsal olayların kavranmasında bu düşünce tarafından işlenen teorik-metodolojik ilkelerden vazgeçme anlamına gelmiyor. 


Ne ki, çağdaş toplumsal gerçeklik ve bu gerçekliğin doğurduğu sorunlar, devrimci sürecin marksist-leninist anlayışının oluşturulduğu tarihsel koşullardan öylesine derin biçimde ayrılıyor ki, geçmişte çıkarılan sonuçlar bugün devrimci güçlerin faaliyetine artık teorik bir temel oluşturamıyor. 


Bu saptamadan korkmak, onda “'revizyonist”” birşeyler görmek için hiçbir neden yoktur. İyi bilinir ki, marksizm-leninizmin kurucuları, birçok kez, oldukça önemli sorunlarda kendi görüşlerini yeniden gözden geçirdiler. Tarihsel durumdaki değişikliklere ve yeni toplumsal politik deneyime göre, yaklaşımlarını hemen o saat, çok hızlı ve köklü bir biçimde değiştirdiler (Bu konuda, Leninci NEP fikrinin sosyalizm kuruculuğu anlayışında derin bir altüst oluş anlamına geldiğini hatırlatmak yeterlidir). 


Teorinin yaratıcı gelişiminin zorunluluğundan her zaman söz etmişizdir. Fakat şimdi bu sorunu, bütün yakıcılığıyla yeniden ortaya koymamız gerekiyor. Geçmişte bu gelişim, şu ya da bu can alıcı gereksinimle ortaya çıkan yeni yaklaşımların eskisiyle mekanik olarak birleştirilmesine indirgenirdi. Bu yeniliklerin ve bunların değerlendirilmesinin, bütün teorik varsayımlar sistemimize yaptığı etkiyi açıklamaya yönelik bir ciddi deneye girişilmezdi. Sonuçta, devrimci teorinin bütünlüğü, mantıksal birli-Bi yıkıma uğradı; teori geliştirilmekten çok, yüzeysel olarak sosyal-politik konjonktüre “'uyduruldu”; eklektik bir karakter kazandı. Bunun nedenleri eskimiş konumların eleştirel tarzda gözden geçirilmesinden duyulan korku, oldukça keskinleşmiş, ama yeterince özümsenememiş sorunlardaki suskunluk ya da onların salt göstermelik ve lafta ““çözümü”, kendi pratiğinin özeleştirel analizini yapmamak ve savunucu eğilimlerin teoriye etkisidir. Benzer çizgiler, örneğin, 50'li ve 60'lı yılların komünist partileri uluslararası toplantılarının belgelerinde görülür. Bu belgelere, hem teorinin ciddi, yaratıcı yenilenmesi çabası, hem de bunu gerçekleştirmede yeterince tutarlı olunamaması yansımıştır. 


Çağdaş devrimci hareket için, teoride ve pratikte gerçekçilik talebi en güncel sorunlardan biridir. Bu, en başta, sınıfsal çıkarlarla genci insani çıkarların, devrimci savaşımla ve farklı toplumsal sistemlerin bir arada var olması, sosyal ilerleme yollarının karşılıklı ilişkileri gibi, birbiriyle bağıntılı ve birinci derccede önemli bir sorunlar kompleksiyle ilintilidir. Çağdaş dünyanın uzlaşmaz biçimde kutuplaştığı görüşünden kaynaklanan, sosyalist ve kapitalist sistem arasındaki karşıtlığın tek yanlı mutlaklaştırılmasına dayanan ve zihinlerde derinlemesine kök salmış klişe, bu sorunların bilimsel analizine engel oluyor. Son zamanlarda idcolojimizde çağdaş dünyanın bütünselliği, onun farklı bölümlerinin karşılıklı bağımlılığının artışı, insanlığın gereksinimlerinin ve evrensel çıkarlarının üstünlüğü gibi motifler belirginleşiyor. Ne ki, 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bu gerçekçi düşünce, anlaşıldığı kadarıyla, henüz dünya gelişmesinin genci eğilimleriyle, dünyanın toplumsal ilerlemesi ve devrimci süreç konusundaki ilgili teorik varsayımlarla bağlanamıyor. 


Dünyanın kutuplaşmışlığıyla ilgili klişe, sosyalist ve kapitalist toplumsal gelişme sürcçlerinin, birbirlerini tümüyle dışlayan bir kesinlikte karşıt yapılarda oldukları yolundaki yaklaşımlarda ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım, kapitalist ülkelerde derinleşen krize, sosyalist ülkelerdeyse hiç durmayan toplumsal ilerlemeye indirgeniyor. “Üçüncü Dünya” ülkelerine gelince, onlara, sanki yalnızca kapitalizm ilc var olan sosyalizm modeli arasında seçim yapmak kalıyor. 


Bu tablonun ciddi yetersizliği, yalnızca, onun gerçeğin karmaşıklığını, toplumsal gelişmenin çok yönlülüğünü ve diyalektiğini kabalaştırmasıyla sınırlı değildir. Bu tablo komünistleri, diğer devrimci ve ilerici güçleri, savaşımın objektif olanaklarına ve eğilimlerinc uygun düşen yöncelimlerin ve yolların yaratıcı arayışına yönclimcekten çok, hazır örneklerin otomatikman izlenmesine, bir tür kaderci belirlenimciliğe, devrimci yenilenmenin gerek biçiminin, gerekse özünün “önceden verililiğine'? yöneltiyor. 


Son yılların bütün devrimci pratiği, böylesi bir önceden belirlenimciliğin gerçek toplumsal gelişmeyle hiçbir ortak yanı olmadığına tanıklık ediyor. Gerek devrimin zafere ulaştığı ülkelerdeki sosyalizm kuruculuğu, gerekse kapitalist ve gelişmekte olan ülkelerdeki devrimci güçlerin faaliyeti sürekli olarak öylesi durumlarla karşılaşıyor ki, daha önceden kabul cdilen saptama ve yönclimler yetersiz ve gerçekle uyumsuz kalıyor. Örneğin, devrimden sonra gerçekleştirilen mülkiyet ilişkilerindeki sosyalist yeniden biçimlenişin, kendi başına, nc ekonomik ve sosyal gelişmenin verimli toplumsal yönetim sistemini kurmaya, ne de sosyalist demokrasinin çok yönlü gclişmesini sağlamaya yeterli olduğu bugün artık ortaya çıkmıştır. 


Kapitalist ülkelerdeki devrimci güçlerin görevlerinin tahminlerden çok daha karmaşık olduğu, eskiden düşünüldüğü gibi, kapitalizmin çelişkilerinin keskinleşmesi sonucu yığınların hızla sosyalist devrim sloganlarına çekilmesiyle işin bilmediği artık iyice netleşmiştir. Sınıf savaşımının, bu ülkelerin ckonomik, sosyal ve kültürel gelişme ve yığınların toplumsal psikolojisinin düzeyine uygun düşen amaç ve yönelimlerinin bulunması sorunu ön plana çıkmıştır. Başka bir deyişle, devrimci süreç ve onun bütün biçim ve görünümleri, geçmiş deneyimin sürekli cleştirci analiziyle ve gözden geçirilişiyle, yeniden doğan sorunların çözümünün arayışıyla kopmaz biçimde ilişkilidir; devrimci süreç, önceden hazırlanan şemaların izlenmesi gibi düşünülemez. 


Kitlesel kırım silahlarının icadı ve birikimi insanlığın yaşamını sürdürebilmesi sorununu, dünya arenasındaki bütün sosyal güçlerin evrensel çıkarı haline getirdi. Bu durum isc, dünya devrim sürecinin gidiş ve koşullarının köklü değişimini koşullandıran temel etken olarak ortaya çıktı. İnsan uygarlığının ekolojik ve diğer evrensel sorunlarının keskinleşmesi ile, dünyanın bütün halklarının bugünkü ve yarınki yaşamının koşullarını belirleyen çok yönlü teknik-teknolojik, ckonomik, sosyal-politik, kültürel süreçlerin artan karşılıklı bağımlılığı buna yardım etti. Termonükleer felaketin durdurulması ve diğer evrensel sorunların çözümü yolunda barışçıl işbirliği uluslararası yaşamın vazgeçilmez bir buyruğuna dönüştü. 


Ne ki bundan başka cikecnler de vardır. Sosyalist sistemin, sosyalist olmayan dünyadaki ekonomik, toplumsal-politik gelişmeye yaptığı ctkinin karakterindeki değişiklikler de devrimci sürecin gelişme koşullarında kendini göstermiştir. Bir taraftan, bu etken emperyalizmin ckonomisinc, sosyal stratejisine ve politikasına büyük bir etki yapıyor. Kapitalist ülkelerde ckonomiye devletin müdahalesi, bilimsel-teknik devrimin hızlı gelişimi, emekçilerin büyük bölümünün maddi tüketim düzeyinin yükselmesi, demokratik haklarının belirgin ölçüde genişlemesi, savaş sonrası bir kaç onyılın ilerici sosyal reformları gibi kimi durumlar, kuşkusuz, kapitalizmin iç çelişkileri- nın dinamiğiyle ve sınıfsal güçler dengesindeki değişikliklerle koşulludur. Fakat bunlar, önemli ölçüde, var olan ve gelişen sosyalist yapıya, dünyadaki güçler dengesine cmperyalizmin bir tepkisi olarak, onun kendi toplumsal “cephe gerisinin”? güçlenmesine yönclik önlemler niteliğinde ortaya çıktı. Yinc bu etken, emperyalizmin yeni sömürgeci stratcjisindeki yeni eğilimleri güçlendirdi; gelişmekte olan ülkeleri kapitalist sisteme iyice bağlamaya yönclik önlemleri pekiştirdi. 


Diğer taraftan, sosyalizmin gelişmesindeki zorlukların ve çelişkilerin birikimi, onun ekonomik ve politik sistemindeki durgunluk ve bunalım olguları, bürokratizmin ve antidemokratik eğilimlerin güçlenmesi, iki sistem arasındaki yarışmada da kendini gösterdi. Sonuçta, sosyalist örneğin çekim gücü zayıfladı, kapitalist ülkelerin komünist partilerinin faaliyeti ciddi olarak zorlaştı. 


Devrimci sürecin çağdaş sorunlarının analizinde, kuşkusuz, zafere ulaşmış sosyalist devrimlerin tarihsel deneyimini gözönüne almak zorunludur. Böylesi bir değer- . 
lendirme, bu devrimlerin bütün tarihsel özgünlüğünün, onlardaki genci ve özel ilişkisinin somut diyalektiğinin anlaşılmasını öngörüyor. Nc ki, bunun için, sosyalist kuruculuğun ve devrimin somut-tarihscl çizgilerinin mekanik yaklaşımını aşmak gcrekiyor. Devrime, içinde kaçınılmazlıkla toplumsal deneyim unsurlarını barındıran canlı, yaratıcı bir süreç olarak bakan leninci yaklaşımı ve yaşamın onaylamadığı varsayımların gözden geçirilmesi gereğini benimsemek de aynı ölçüde önemlidir. Devrimci sürecin yasallıklarının ortaya çıkması, geçmiş deneyimin günümüze ve gelcccgc uyarlanması kuşkusuz onun idealize edilmesi demek değildir. Bu, her şeyden önce geçmiş deneyimin analizidir. İlk olarak, onun somut, tarihsel ortamla koşullulu-Şunun; ikinci olarak, sosyalist devrimin amaçlarının sosyalizmin değer ve ilkelerinin gerçekleşmesi açısından taşıdığı (olumlu ve olumsuz) önemin analizidir. 


İfade edilen metodolojik anlayışı, çağdaş devrimci sürecin iki karmaşık sorununun analizinde uygulamayı deneyelim. 


Birincisi, kapitalizmden sosyalizme geçişin itici güçleri ve somut önkoşulları sorunudur; devrimci dönüşümlerin sosyal öznesinin kim olduğu, hangi şartlarda, hangi motif ve çıkarların etkisi altında şu ya da bu sosyal grubun devrimci güç olarak cylemec geçebileceği ve onun uygun eylemleri hangi biçimde gerçekleştircbilecekleri sorunudur. 


İkincisi, devrimci dönüşümlerin somut içeriği sorunudur. 


Anılan sorunların analizinde bugünkü bilimsel ve politik dilimizin, alışık olduğumuz tcorik anlayışların belirli bir şekilde yeniden kavranması gerekliliği ilç karşılaşıyoruz. “İşçi sınıfı”, “sınıfsal birlikler”, “işçi sınıfı iktidarı” gibi, marksist düşünce açısından temel olan anlayışlar bile günümüzde tümüyle açık vc belitsel (aksiyomatik) değildir. Benzer anlayışların sık sık ideolojik klişclerc dönüşmesi, yalnızca tcorik soyutlama olarak kullanılması, çok kere marksist düşüncenin yaratıcı gelişimine 


cengel oluyor. Biz kendimize şu soruyu yöncltmekten çoğu kez kaçınıyoruz: Bu kavramlar, bugünkü sosyal-politik gerçekliği, toplumsal güçlerin gerçek konumlarını, yığınsal sosyal hareketin gerçek öznelerinin hareketlerini ne ölçüde yansıtıyor? 


Devrimci bunalımların ve devrimci durumların doğuşunun dolaysız nedenleri üzerine geleneksel anlayışı da yeniden düşünmek gerekiyor. Çoğunlukla bu nedenler, iktidar kurumlarının yığınların çıkarlarına ters düşen politikalara, durumları kötüleşen yığınların huzursuzluğunun artmasına indirgeniyor. Benzer bir anlayış, bilhassa ekonomik vc sosyal gelişmenin yüksek olmadığı tiranist, diktacı rejimlerin söz konusu olduğu ülkeler açısından önemini koruyor: Fakat, çağdaş gelişmiş kapitalizm koşullarında bu anlayış gerçeğe giderek ters düşüyor: 


20.yüzyıl sonunda kapitalizmin elde ettiği bilimsel-teknik ve ekonomik gelişme düzeyi, onun sosyal stratejisi, yığınların gereksinim ve değerlerinin yapısında bütün bunlarla koşullanan devinimleri kapitalist ülkelerdeki sosyalist devrimin perspektifleri- ne ve gelişmekte olan ülkeler için seçilecek yola ilişkin sorunları toplumsal bilincin gündemine yeni bir biçimde getiriyor. 


50'1i-60'lı yılların göreli ekonomik “yükseliş?” döneminde başlayan ve 70'l1-80'li yıllarda bunalım karakteri kazanan kapitalizmin çelişkilerinin keskinleşmesi toplumsal protesto potansiyelinin artmasına yol açıyor, fakat bu protestonun sosyalist devrime dolaysız yükselişi pek mümkün gözükmüyor. Burada gelişmiş kapitalist ülkelerde var olan sosyo-ekonomik, sosyo-psikolojik, politik durumun yapısal, uzun erimli özellikleri kendini gösteriyor. 


Bu özelliklerin kimilerini sıralayalım: 


1. Çağdaş kapitalizmin elde ettiği ekonomik gelişmenin düzeyi, yaratılan toplumsal manevra yöntemleri, ekonominin bunalımlı sarsıntı şartlarında bile emekçilerin büyük bölümünün maddi durumunun şiddetle kötüleşmesinden kaçınma olanakları veriyor; görece sınırlı toplumsal gruplarda gözlenen protesto ve hoşnutsuzluk artışını lokalize etmeye olanak tanıyor. 


2. Bilimsel-teknolojik devrimin yeni başarıları temelinde kapitalizmin yapısal olarak yenilenmesi örgütlü işçi hareketinin faaliyetini zorlaştırıyor. İşçi hareketinin devrimci akımı, zaten daha önce, kapitalist ülkelerin çoğunda işçi sınıfı için yığınsal bir etki kazanamamışken; bu koşullarda, daha önceki dönemde etkin bir politik güç durumuna geldiği yerlerde bile kendi konumlarını kaybetme tchditiyle karşılaşıyor. 


3. Kapitalist toplumun ekonomik, sosyal, küMürçli ve ideolojik evriminin etkisi alunda, son onyıllar boyunca yığınların gereksinimlerinde ve değerlerinde, yığın psikolojisinin ve bilincinin yapısında önemli değişiklikler meydana geldi. Yığınsal top- _ lumsal hareketin duygusal motivleri zayıflarken, “akılcı”? motivleri güçlendi. Bunların, sosyo-politik gelişmelerin gerçek sonuçlarına, yığınsal katmanların ekonomik ve sosyal durumuna yapabileceği etkiye ilişkin somut bilgi gereksinimi önemli ölçüde büyüdü. Yığın bilinci, toplumun köklü dönüşümünün sembolik ve soyut formüllerini (““izm”leri) giderek daha zor benimseycbiliyor; onu tedirgin eden sorunların çözümüne ilişkin somut anlayışlara ve somut biçimlere daha çok ilgi gösteriyor. Sosyalizmin düşünce ve değerleri, antikapitalist ruh hali birçok kapitalist ülkenin emekçilerinin bilincinde varlığını sürdürüyor; fakat emekçiler, sosyo-politik arenada bu düşüncelerin dolaysız olarak uygulanmasına, toplumsal-politik sistemde “genel” bir dönüşümün gerçekleştirilmesine eğilim göstermiyorlar. 
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Kapitalist ülkelerin toplumsal, bilhassa yığınsal bilincinde kapitalisi ilişkilere karşı protesto, böylesi bir dönüşüme, kapitalizmin yerini başka bir toplumsal sistemin almasına yönelimden çok, bu ilişkilerin somut boyutlarının değiştirilmesi, bunların hümanist ve demokratik karakter kazanması taleplerinde yansımasını buluyor. Herhangi bir uzun erimli tahminde bulunma iddiası taşımadan şunu söylemek mümkün ki, yakın gelecekle gelişmiş kapitalist ülkelerdeki toplumsal-politik savaşımın merkezinde kapitalist sistemin korunması ya da tasfiyesi sorunu değil, var olan ilişkilerin ve yaşam biçiminin demokratikleştirilmesi ve insancıllaştırılması sorunu bulunacaktır. 


4. Uluslararası ilişkilerde oluşan “bloklar” sistemi, gelişmiş kapitalist ülkelerin çoğunluğunun tek bir politik kampta bütünleşmesi, uluslararası yaşamdaki karşıt askersel-politik blokların mevcut güçler dengesinin korunmasına yönclik eğilimler, uluslararası ekonomik bütünleşme, bütün bunlar, (şu ya da bu ülkede devrimci patlamanın iç şartlarının olgunlaştığı varsayımını kabul etsek bile) gelişmiş kapitalist ülkelerden herhangi birinde belirli bir süre için bile (birkaç gün, hafta, ay) devrimin başarı kazanma olanağını sınırlıyor. 


Bu makalede, gelişmekte olan ülkelerdeki devrimci hareketin özgün sorunları ele alınmıyor; fakat onlarda, son onyıllar boyunca nesnel durumda oldukça derin değişiklikler olduğuna dikkat vermek önemlidir. Onların gelişme yollarının çok çeşitlili-Bi, herhalde kapitalizmin kalelerinde olduğundan çok daha büyüktür. Ne ki, hangi yolun daha uygun olduğu sorusu henüz çözümlenmiş değildir. Aynı zamanda, genelde uluslararası toplumsal ilerlemenin perspektifleri de büyük ölçüde, onların yapacağı seçime bağlıdır. Şöyle ya da böyle, bu. sorunlar derin ve önceden benimsenmiş şemalardan özgür bir inceleme gerektiriyorlar. 


Uluslararası komünist hareket kendi düşünsel-tcorik ve pratik faaliyetinde, işaret edilen değişiklikleri şu ya da bu ölçüde (her zaman ardıcıl ve tam olarak olmasa da) göz önünc alıyor. 50-70'li yıllarda komünist partilerin program belgelerinde ortaya çıkan yeni değerlendirmeler buna tanıklık ediyor. Bunlarda devrimci savaşımın, geçmişte tahmin edilenden çok daha tedrici gelişimine, zora dayanmayışına, silahsız, “legal?” biçimlere (devrimin ““barışçıl yolu?” , tekellerin iktidarının sınırlanması harekctinin yükselişine, sosyalist dönüşümler için gerçek demokrasi yolunda ilerlemcye sık sık dikkat çekilmekteydi. Fakat böylesi bir geçişi gerçekleştirmeye yetenekli toplumsal güçler hakkında yukarıda konulan sorun, kapitalizmden sosyalizme geçişin biçimlerinden, temposundan, dönemlerinden bağımsız olarak önemini koruyor. 
Ya da, daha somut konuşursak, demokratik ve sosyalist dönüşümlerin motor gücü olarak, bu dönüşümler uğruna verilen savaşım boyunca kendi içinde parçalanmaya izin vermeyecek, kendi köklü çıkarlarının bilincine varmaya ve emekçilerin proleter olmayan katmanlarını kendi çevresinde toparIğmaya yetenekli olan işçi sınıfı hakkındaki yaklaşım, günümüz şartlarında nasıl “işliyor?” 


Bu sorunun analizi, kapitalist toplumda işçi sınıfının ve diğer sosyal grupların çağdaş gelişme aşamalarını karakterize eden eğilimleri, onların bağlarının ve karşılıklı ilişkilerinin, toplumsal-politik arenadaki rollerinin değerlendirilmesini zorunlu bir asgari koşul olarak gerekli kılıyor. Bu konuda bir çok marksist çalışma kaleme alındı; bu çalışmaların sonuçları kapitalist toplumu sıkan sosyal anlaşmazlıkların yapısının önemli ölçüde karmaşıklaştığına, bunların işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki uzlaşmazlığa indirgencmeycceğine tanıklık ediyor. Bilindiği gibi, işçi sınıfının sınırları genişledi, hizmetlerde çalışanların, kafa cmekçilerinin geniş katmanlarını kuşattı 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ve şimdi bağımsız çalışan insanların ezici çoğunluğunu da kapsıyor. Bir yandan, bu durum, ilerici dönüşümlerin temel yığinsal öznesi olarak işçi sınıfının rolünü potansiyel anlamda yükseltiyor. Fakat diğer yandan, işçi sınıfının büyümesi ve genişlemesi, bir çok durumda, bu rolün gerçekleşmesine cengel olan bir etken olarak ortaya çıkıyor. Bugün kapitalist ülkeler işçi sınıfının bütünsel bir $osyal topluluk olarak davranması, geçmişe oranla en az düzeyc inmiştir. Kuşkusuz, prolclaryanın sınıf bilincinin düzeyi, düşünsel-politik yönelim bakımından farklı olan gruplara daha önce de bölündü, fakat şimdi, onun bu geleneksel ayrışımı, dolaysız grup çıkarlarının derinleşen farklılaşmasıyla daha çok sarmaşıyor. 


K.Marks, nesnel sosyo-ckonomik bir kategori olarak sınıfla, sosyal faaliyetin öznesi olan sınıf arasındaki farkın altını çizdi. Daha sonra tcorik marksist yazında bu fark sık sık gözden kaçırıldı. Oysa günümüz koşullarında, toplumdaki yapısal devinimlerin etkisi altında bu farklılık önemli ölçüde derinleşiyor. Reel sosyal özneler (yani belirli bir sosyo-psikolojik bütünlük içinde birleşen ve kendi ayrı amaç vc çıkarlarını izleyen özneler) olarak hareket cden grup ve katmanlar, burjuvazinin kendisi bir yana bırakılırsa, herşeyden önce sınıflar içi ve sınıflar arası karakter taşıyor; bunlar arasındaki ayırıcı çizgiler sınıfsal ve “nesne” (yani yalnızca sosyo-ekonomik işaretlere göre ayrılan) katmanların sınırlarını aşıyor. 


Örneğin, üretimin perspektif alanlarında ve mesleklerinde çalışanlar böylesi bir fonksiyona sahip topluluklara dahil oluyorlar: Bilimsci-teknik alandaki aydınlar, işçilerin bir bölümü ve ayrıca, bu alanlar ve mesleklerle ilişkili yeni tipten küçük işletmeciler. Bunlar teknik ve ckonomik gelişme doğrultusunda hakim sınıfla bir tür ““düşmanca işbirliğine” eğilimli, kendi yaşam düzeylerini ve sosyal konumlarını devamlı yükseltmeye çalışan, sık sık yeni tutucu düşüncelerin etkisine tabi olan çevrelerdir. 


Orta ve düşük düzeyde uzman olan işçiler, hizmetler kesimindeki cmekçiler, çiftlik sahipleri, memurlar bunalım süreçlerinin olumsuz ctkilçrini kendilerinde görcec daha az duyumsayan ve politik ve ideolojik açıdan dağınık nitelikte olan bir başka topluluğu oluşturuyor. Bunlar, hem kendi durumlarının Şu ya da bu yönüyle bağlı bir hoşnutsuzluk, hem de teknolojik ve yapısal devrimlerin sonucunda bu durumu kaybelme korkusuyla beslenen sosyo-politik bir konformizm taşıyorlar. Aynı zamanda, “savunmasız” olarak adlandırılan, çalışabilir nüfusun genç gruplarında en geniş biçimde temsil edilen katman (tümüyle ya da kısmen işsizler, marjinalicr, çözülen küçük mülk sahipleri, “yeni yoksullar”) da büyüyor. Bunlar akıldışı bir ayaklanma ile, durumlarına kaderci biçimde boyun eğmek arasında yalpalıyorlar. i 


Teknik ilerlemenin etkisi altında sayıları azalan mesleklerin ve geleneksel sanayi alanlarının işçileri diğer bir grubu oluşturuyor. Genellikle bunlar, işçi sınıfının en savaşçı ve örgütlü kesimi olarak kendilerini gösteriyorlar; ancak işsizliğin ve marjinalleşmenin tehdit edici baskısı, onların aktif savaşma ve sınıfsal direnişte öncü rolü gerçekleştirme yencteklerini sinirliyor. 


Genel insani ve evrcnsci sorunlara, yaşam biçiminin insancıllaştırılmasına artan bir ilgi gösteren, gclicnekscl olmayan demokratik harcketlerin sıralarını dolduran aydınların temelde maddi üretimle bağı olmayan bölümü toplumsal-politik yaşamda artan bir rol oynuyor. Bugüm aydınları, geçmişte olduğu gibi farklı sınıflar arasında yalpalayan ara bir katman olarak cic almak olanaksızdır. Onların demokratik bir zihniyet taşıyan bölümü, bağımsız bir toplumsal güç olarak hareket ediyor; diğer grupların sosyal ve politik protestoya eğilimli temsilcileri için çekim merkezi oluyor. 


Kaçınılmazlıkla kısa ve şematik olan böyle bir sıralama bile, yalnızca geleneksel “sınıfsal” ilkeden, yani kendi çevresinde diğer yığınsal katmanları birleştiren işçi sınıfının bü süreçteki sürükleyici rolünün hesaba alınmasından hareketle, tekelci oligarşinin politik muhalefetini belirlemenin nc kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. İşçi sınıfının ileri derecede sosyal ve sosyo-psikolojik farklılaşması şartlarında dar olarak anlaşılan sınıf çıkarlarına tek yönlü yaslanma, böylesi bir muhalefetin büyümesini yalnızca zorlaştırmakla kalmiyor, aynı zamanda ortaya çıkmakta olan “kollektif egoizm”?, grupçuluk gibi tehlikeli eğilimlere de kapı aralıyor. Eğer somut teorik formüllerden değil, yaşayan sosyal gerçeklikten hareket edilirse, hem bütün işçi sınıfını birleştiren ve hem de, ilke olarak, diğer yığınsal katmanların çıkarlarından ayrılan böyle bir cn yakın sınıf çıkarları sistemi bulmak son derece zor, hatta belki de olanaksız gözüküyor. İşçi sınıfının sınıf savaşımı, şüphesiz, toplumsal ilerlemenin en önemli etkeni olarak kalmaya devam ediyor; fakat bugünkü somut tarihscl şartlarda bu savaşımın yerini, dar grup çıkarları adına savaşımın alması gibi somut bir tehlike de görmemezlikten gelinemez. 


Bu da gösteriyor ki, devrimci sürccin gelişiminde antitckel muhalefetin, dolayısıyla, sınıfsal, grupsal vc genci insani çıkarların organik birleşmesi ayrı bir güncel önem kazanıyor. 


Genci insani çıkarlardan yalnızca global sorunların çözümünü değil, genel olarak toplumun mutlak çoğunluğunu birleştirmeye yetenekli toplumsal amaç ve düşüncelerde ifade edilen /oplumsal ilerlemenin çıkarlarını anlamak gerekiyor. Bunlar barışa, insanın doğa ile uyumlu ilişkilerine, ckonomik gönence ve sosyal adalete, kişisel özgürlüğe, yaşam biçimine ve sağlıklı insani ilişkilere ilişkin idcallerdir. Önemli olan şudur ki, ideolojik inançlarından, politik yönelimlerinden, kendi sosyo-ekonomik konumlarından bağımsız olarak geniş yığınlar bu ve benzeri düşünceleri paylaşıyorlar. Görülüyor ki, devrimci güçler açısından grupsal ve sınıfsal çıkarların genel insanlık idcalleriyle uyumlaştırılmasını sağlamak önemlidir. En başta, bu idealleri pratikte savunmaya yetenekli olan grup ve toplulukların devrimci sürecin öznesi olabilcceğini öngörmek mümkündür. 


Bu toplulukların herhangi bir “nesnel” sosyal-sınıfsal grupla özdeşleştirilmesi olanağı yoktur. İnsanların sosyal ufuklarının genişliği ve kültürel gelişimi, düşünceleri- nin bağımsızlığı, ruhsal gereksinimlerinin gelişme düzeyi, benimsedikleri değer tipleri gibi kültürci ve psikolojik etkenler çağdaş kapitalist toplumda hareket eden toplumsal güçlerin yer alımında, demokratik muhalefetin oluşma sürecinde, nesnel sosyo- ekonomik etkenlerle birlikte artan bir rol oynuyor. Üstelik, bu cikenlere bağlı olarak, aynı nesnel sosyo-ekonomik zemin içinde, bilinçtcki ve sosyal faaliyetteki farklı ve çelişkili eğilimler artmaktadır. Örneğin, eğer emekçilerin görece “imtiyazlı”? katmanlarının herhangi bir bölümü kendi çıkarlarının güçlenmesi ve geliştirilmesi kaygısındaysa, diğer bölümü üretimde ve toplumda iktidarın oligarşik ilişkilerine, yönetici çevrelerin antidemokratik politikasına, kültür alanındaki duruma, yaşam biçiminin insancıl olmayışına, militarizme karşı protestoya eğilimli oluyor. Devrimci güçlerin cn önemli görevi toplumun bütün katmanlarında vc gruplarında benzer eğilimleri desteklemek ve geliştirmektir. 


Bütün devrimci savaşımın amaçları gencl insani bir karakter kazanıyor, ama bu 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Karakter savaşımın sınıfsal içeriğiyle çelişmiyor. Burada, işçi sınıfının yakın ve köklü çıkarlarının, nesnel bir yasallıkla genişleyebileceğini görmek önemlidir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfı, toplumsal gelişmenin bütün karmaşık sorunlarının çözümüne yönelen böylesi bir programın çevresinde birleşmeye yeteneklidir. 


Antitekel hareketin politik örgütlenme sorunu ayrı bir analiz gerektiriyor. Burada komünist partilerin yönetici rolünde kayıtsız şartsız ısrar etmenin yerinde olup olmadığı kuşkuludur. Elbette, komünistler için, muhalefet içinde kendi rollerinin güçlenmesini sağlamak, muhalefetin düşünsel-politik platformunda demokratik güçlerin bütünleşmesi doğrultusunda kendi katkısının oranını yükseltmek önemlidir. Fakat bu, hareketin politik liderliğinde hak iddia etmekle aynı anlama gelmez. Böylesi bir hak iddiası, yalnızca komünist partilerin yığınsal etkisinin zayıflığı nedeniyle gerçeğe ters düşmekle kalmamaktadır. Bu ülkelerde politik çoğulculuk düşüncesi boş bir söz değil, yığınsal politik bilinçte derinlemesine kök salmış, değer biçilen bir konudur ve kapitalist ülkelerin emekçi yığınlarının önemli bir bölümünün politik olarak farklı partilerle, akımlarla, hareketlerle bağlı olması bu açıdan önemli bir koşuldur. 


Bu koşullarda demokratik muhalefetin politik örgütlenmesi, yalnızca katılanların -komünistlerin, sosyalistlerin, diğer sol parti ve toplumsal örgütlerin, yığınsal demokratik hareketin- eşit haklı olduğu bir birlik olarak düşünülebilir. 


Şimdi, devrimci sürecin ikinci önemli boyutu üzerinde duralım. Bu, ilerici dönüşümlerin içeriği sorunudur. Bunun analizinde devrimin zafere ulaştığı ülkelerde sosyalizm kuruculuğu deneyimlerinin çok yönlü bir dökümü gereklidir. Bilindiği gibi, bu devrimler çok kere, marksizmin hazır bulduğu ckonomik temel ile toplumun politik ve ideolojik üstyapısı arasındaki ilişkileri altüst ettiler. Sosyalizm kuruculuğu döneminde, altyapı kendine uygun üstyapıyı doğurmadı, tam tersine, yeni altyapıyı parti-devlet üstyapısı kurdu, üretim ilişkileri sistemini ve toplumun sosyal yapısını kendi bakışına göre yeniden oluşturdu. Bu yol, belirli tarihsel koşullarda, sosyalist dönüşümlerin gerekli hızda gerçekleşmesini sağladı ve kapitalist restorasyon olanağını tasfiye etti. Fakat aynı zamanda, bu yol iradecilik, bürokratik merkeziyetçilik, uydurma ve ütopik sosyo-ekonomik sistem ve ekonomik kültür yapıları doğurmak; bütün ekonomik gelişmeyi frenlemek tehlikesini yarattı. 


Sosyalizmin sosyal kazanımları büyük ve tartışmasızdır. Bunlar, üretimdeki emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tam istihdam, daha önce görülmemiş sosyal ve entellektüel yükseliş olanakları sağlayan halk eğitim sisteminin demokratikleştirilmesidir. Bunlar sosyal güvenlik, sağlık, dinlenme ve kültür alanlarında emekçilerin kazandığı yeni haklardır. Tarihsel planda, sosyalizmin başarıları dünyanın toplumsal ilerlemesinin niteliksel bakımdan yeni bir dönemi oldu. Bu başarılar yukarda belirtildiği gibi, kapitalist dünyadaki sosyal duruma büyük bir olumlu etki yaptılar. 
Ekonomik alanda sosyalizm yarıtarımsal geri kalmış bir ülkenin, görülmemiş bir çabuklukla ve boyutlarda büyük bir sanayi devletinc dönüşümünün örneğini verdi. Bu örnek, ekonomik geri kalmışlığı aşma sorununu çözmeye çalışan ülkeler için hala çekim gücünü korumaktadır. 


Evrensel somut-tarihsel ortamın değişmesiyle birlikte sosyalizmin olumlu deneyiminin birçok somut boyutunun öneminin değiştiğini görmemek olmaz. Örneğin, yoğun ekonomik gelişme tipini doğuran bilimsel-teknolojik devrim koşullarında, yaygın ekonomi yolu ve onunla bağlı ekonomik ve sosyo-politik yapılar ile ekonomik yönetim sistemi üstünlüklerini kaybediyor. Üstelik bu, yalnız gelişmiş ülkeleri değil, aynı zamanda, önlerinde bilimsel teknik ilerlemenin yeni başarılarını kullanma görevi doğan gelişmekte olan ülkeleri de şu ya da bu ölçüde kapsıyor. 


Ayrıca, sosyalizmin sosyal alandaki üstünlükleri de 20'li ve 30'lu yıllardaki gibi tek boyutlu görünmüyor. Burada kapitalizm sosyal güvenlik, sağlık, eğitim gibi alanlarda sosyalizmle yarışmak zorunda kalıyor. İşsizliği, nüfusun geniş katmanlarının maddi ve manevi sefaletini üreten kapitalizm, aynı zamanda bu gelişmenin genel ölçülerini nesnel olarak smırlâyan, özenle hazırlanmış ve tasarlanmış sosyal politikalar yürütüyor. Tutucu hükümetler açısından bile, böylesi bir politikanın yalnızca sosyal harcamaların kısılmasına, yığınsal işten çıkarmaların ödüllendirilmesine indirgendiğini iddia etmek saflık olurdu. 


Sosyalizme geçişin yolları ve yasallıklarının analizinde ekonomik ve sosyal süreçlerin düzenlenmesinin kendine özgü biçimlerine sahip olan tekelci devlet kapitalizminin deneyimi öğreticidir. Bilindiği gibi, bu düzenleme kapitalist ilişkilere özgü anarşiyi değiştirmedi ve ekonomiyi bunalımlardan kurtaramadı. Fakat bütün ekonomik ve sosyal çelişkilerine rağmen, tekelci devlet kapitalizminin bilimsci-teknik ilerleme ile, kalıcı olmamakla birlikte, yeterince hissedilir tempolarda bir ekonomik büyümeyi sağlayabildiği kesin bir olgudur. Bunun en önemli nedenlerinden biri, amaca yönelik merkezi düzenlemenin ekonomik faaliyet öznclerinin bağımsızlığı ile kaynaştırılmasıdır. 


Bu öznelerin -(özel ya da devlete ait) kapitalist işletmelerin- sınıfsal karakteri, kendilerine özgü motif ve amaçlarla birlikte, onları sosyalizmdeki ekonomik faaliyet öznelerinden açık bir biçimde ayırıyor. Fakat bu kuşkusuz, kapitalizmden sosyalizme geçişte ekonomik öznenin (şu ya da bu tipteki sosyalist işletmenin) bağımsızlığı ilkesinden vazgeçişin, ekonomik mekanizmanın verimliliğini ve canlılığını zayıflattığını gösteriyor. Buradan şu çıkıyor: V.Lenin'in öngördüğü gibi, tekelci devlet düzenlemesinin birçok parçaları sosyalist dönüşümler sürecinde kullanılabilir. Bugün tarihscl ve çağdaş deneyimin ışığında, devrimci dönüşümlerin nesnel ekonomik ve sosyal yasalara, insan psikolojisine ve sosyal oluşum yasallıklarına dayanma gereksinimi birinci plana çıkıyor. Kapitalizmden sosyalizme geçişin böylesi bir tipi, iradeci ve otoriter yöntemlerle bir arada olamaz. Bu anlamda onu doğal-tarihsel diye adlandırmak mümkündür. Bu tip bilhassa, değer yasasının kullanımını, üreticiler ile üretim ve tüketim arasındaki pazar ilişkilerinin gerekliliğini, ekonominin çeşitliliğini, merkezi planlama ve düzenlemenin ekonomik faaliyetin öznelerinin bağımsızlığı ile kaynaştırılmasını öngörüyor. 


Devrimci sürecin politik alanına, sosyalizmi kuran toplumun politik örgütlenmesine ilişkin dersleri de derinlemesine değerlendirmek gerckiyor. Her devrim özünde demokratik bir eylemdir, bizzat yığınların eylemidir. Devrimci dönüşümlerin bütün süreci de gerçekleşme yöntemleri bakımından böyle demokratik olmalıdır. Bu ise, böylesi dönüşümleri gerçekleştiren toplumda salt temsili demokrasinin değil, yığınların, politik kararların hazırlanmasına ve yönctime gerçekten katılmalarını sağlayan bir demokrasinin var olmasını gerektirir. Bilindiği gibi, söz konusu sorunlarla ilgili leninci fikirler pratikte yeterli ölçüde gerçekleşmedi. Bununla birlikte, *“'katılım demokrasisi?” sosyalizmin gelişmesinin en önemli nesnci yasallıklarından biri olarak ortaya çıkıyor; çünkü böylesi bir demokrasi olmaksızın, yığınlar yönctim sistemiyle bağ kurmuyorlar; bu bağlar olmadan da sistem er ya da geç, yığınların çıkarlarına hizmet etmeyi durduruyor, kendi kendince hizmet etmeye başlıyor. 


Devrimci başarıların savunumu ve iç karşı devrimin bastırılmasının yöntemlerine ilişkin sorun çağdaş koşullarda ayrı bir karmaşıklık kazanıyor. Bunun çözümünün sosyalizmin ilkelerine en uygun düşen yolu, herhalde devlet baskı organlarının acımasızlığı ve güçlenmesi gibi yöntemlerin mutlaklaştırılmasından vazgeçilmesinde ve karşı devrimi yalıtlamaya, devrimci amaçları sonuç alıcı biçimde savunmaya yctenckli hareketlerin ve bağımsız yığın örgütlerinin çok yönlü gelişmesindedir. 


Çağdaş koşullarda, devrimci güçler tarafından çözülen görevlerin.karakteri ve özünün gözle görülür bir şekilde değiştiğini genci olarak saptamak mümkündür. Geçmişte yığınların sosyalizm için savaşıma girişmesi, sosyalist devrimin politik ordusunun hazırlanması temel sorun olarak ortaya çıkıyordu. Devrimin amacı, sosyalist dönüşümlerin karakteri yeterince açık olarak değerlendirilmezdi. Çağdaş koşullarda devrimin perspektifleri sorunu başka bir düzleme yerleşiyor, *'nasıl bir sosyalizm” sorusu çözümleyici önem kazanıyor. 


Bu sorunun yanıtı, çağdaş tekelci devlet kapitalizminc somut demokratik bir alternatif oluşturma yoluyla bulunabilir. 


Açık ki, bilhassa toplumun ilcrici dönüşüm yollarının, toplumun ckonomik, sosyal ve politik yapısının üretici güçlerin ve çağdaş insanın gereksinimlerine uygun düşen alternatif tiplerinin, insan uygarlığının global sorunlarının çözüm gereksinimi- nin arayışı, bugünden, devrimci güçlerin cn can alıcı görevlerinden biri oluyor. Bu arayışın temel yönelimleri şunlardır: Ülkeler arasında askerscl anlaşmazlıkları dışlayan uygar uluslararası ilişkilerin şekillenmesi; yeryüzünde insanların doğal yaşam koşullarını korumaya, bilimsel-teknik ilerlemeyi emekçi yığınların çıkarlarına tabi kilmaya yelenckli, uyumlu bir ekonomik gelişme; bireyin maddi ve moral-psikolojik yeterliliğinin, toplumla birey arasındaki uyumlu ilişkilerin şartlarını sağlayacak çok yönlü bir hümanizmin yaşam biçimi olması; ckonomik, sosyal, politik ilişkilerin dcmokratikleştirilmesi; yaşamın ilkel koşullarının, sefaletin, açlığın, “Üçüncü Dünya” halklarının ekonomik ve sosyal geri kalmışlığının tasfiyesi. Başka bir deyişle bu arayış, çağdaş koşullarda devrimci sürecin gelişiminin ana yolu olan toplumsal ilerleme için verilen pratik savaşımla kopmaz bir bağ içinde gerçekleşiyor. Görülüyor ki, dolaysız sosyalist devrimci amaçların ileri sürülmesi için, gerek devrimci öncü açısından, gerekse emekçi yığınlar açısından, bu amaçlarmı somut içeriğinin kavranması için gerekli olan şartlar yalnız bu savaşımın gelişmesi sonucunda şekillenebilir. 


Eğer ilkel klişeler perdesiyle gözlerimizi kapamazsak, toplumun yeniden kurulması ve yenilenmesi arayışının iki karşıt sisteminin varlığı koşullarında birçok ortak yanı olduğunu görmek zor olmayacaktır. Sorunu bir sistemde zaten söz konusu olan sosyalizmin mükcmmelleştirilmesi, diğerinde isc tümüyle başka bir görev, sosyalist devrimc giden yolların aranması biçiminde koymak yetersiz olurdu. Gerçekte, sosyalizmin gelişmesi ve kapitalist ülkelerdeki devrimci güçlerin faaliyeti kendi iç kapsamı bakımından belirli sorunların çözümüne, belirli toplumsal gereksinimlerin gerçekleşmcsine yöneliktir; nc ki, bu sorunlar ve gereksinimler farklı sistemlerin koşullarında kimi zaman derinlemesine farklı, kimi zamansa yakın ve aynı biçimdedir. Şöyle ki, bugün sosyalist ülkelerin çoğunda kapitalist toplum için güncel olan işsizlikle 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savaşım sorunu bir anlam taşımıyor; fakat her iki tarafta da, bilimsel-teknik ilerlemenin sonuçlarının insancıl kullanımının, toplum ve bireyin yaşam biçiminin insancıllaştırılmasının, gerçek, biçimsel olmayan demokrasinin sorunları (bu sorunların somut ckonomik ve sosyo-politik çözüm koşullarının bütünüyle farklı olmasına karşın) oldukça keskin bir biçimde kendini gösteriyor. Şüphesiz, tekelci devlet kapitalizmi şartlarındaki bürokrasi ile, ““sosyalis”? bürokratizm farklı sosyal-sınıfsal temellere sahipler, fakat şu var ki, hem orada, hem burada bürokratizm, toplumsal bilinç tarafından toplumun gelişmesinin ve normal fonksiyonlarının frenleyicisi olarak algılanıyor; hem orada, hem burada teknokrat idcolojisi ve teknokratik yönctim yöntemlerinc demokratik alternatifin yoğun arayışı devam ediyor. 


Benzer olgular, şüphesiz, bir zamanlar moda olan konverjans (yakınlaşma) teorisini hiçbir biçimde onaylamıyor. Karşıt sistemlerin ilkesel farklılıklarını küçültmüyor. Fakat bunlar gösteriyor ki, çağdaş dünyanın bütünlüğü yalnızca onun farklı bölümlerinin karşılıklı bağımlılığıyla, uygarlığın keskinleşen global sorunlarının gcrçekliğiyle sınırlanmıyor. Uygarlık farklı sistemler tarafından doğurulan sorunların, farklı toplumsal sistemlerin şartlarında gelişen belirli teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin bütünlüğünü kapsıyor. 


Bu sonuç komünist hareketin ve diğer devrimci, ilerici güçlerin faaliyetleri açısından can alıcı bir önem taşıyor. Bir yandan, bilhassa bugün süregiden sosyalizmin devrimci yenilenmesiyle, özünde, uluslararası toplumsal gelişmenin evrensel bir eğilimi olarak sosyalizme yönelme sorunu ve bu arada, çağdaş eclişmiş kapitalist devletler açısından sosyalist perspektifin gerçekliği sorunu çözülüyor. Sosyal ilerleme savaşımının gidişi, önemli ölçüde, sosyalizmin devrimci yenilenmesinin gidişine bağlıdır. Geçmiş tarihsel dönemde olduğu gibi, toplumun sosyalist yeniden yapılanma perspektifi dünya ölçüsünde, sosyalist ülkelerde süregiden süreçlerle, başlangıcını Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin oluşturduğu bilinçli süreçlerin sonuçlarıyla ve gidişiyle kopmaz biçimde bağlıdır. 


Diğer yönden, sosyalizmin yenilenme faaliyeti, kapitalizm koşullarında sosyal gclişmenin bütün deneyimini her yönlü ve eleştirci tarzda gözönüne almalıdır. Herhalde sosyal ilerlemenin sonuçlarına böylesi bir yaklaşım, uluslararası yaratıcı diyaloğun ve gerek komünist hareket içinde, yani sosyalist, kapitalist ve gelişmekte olan ülkelerin marksisileri arasında, gerekse komünistler ilç bütün diğer politik güçler, ilerici, demokratik değerleri, düşünceleri paylaşan toplumsal düşünce akımları arasındaki işbirliğinin zeminini genişletir. 


Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dergisinin 1988 yılı, 3. sayısından çevrilmiştir. 
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YASALLIK, BİRLİK ve YENİLENME 
ÇİZGİSİ” 


TBKP Kongresinin açıklandığı 8 EkimOde Oberhausen'de (FAC) 
yapılan Behice BORAN'ın 1. ölüm yıldönümü toplantısında, TBKP 
Başkan Yardımcısı, Mehmet Karaca'nın yaptığı konuşmanın metnidir. 


Degeri yoldaşlar, kardeşlerim, dostlar 


Dün kamuoyuna açıklandığı gibi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi kongresi toplandı. Önce Türkiye Komünist Partisi'nin 6. Kongresi ve Türkiye İşçi Partisi'nin 8. 
Kongresi yapıldı. Her iki kongrede iki partinin birleşmesi kararı alındı ve bunu birlik kongresi izledi. Oybirliği ile alınan kararlarla TİP ve TKP'nin birleşimi ile TBKP oluşmuş oldu. 


Bundan bir yıl önce Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında Behice Boran ve Haydar Kutlu yoldaşlar TİP ve TKP'nin TBKP olarak birleşme kararlılığını kamuoyuna ilan ederken, birlik sürecinin yapılacak olan kongre ile noktalanacağını açıklamışlardı. Í 


Biz şimdi birlik sürecinin başarıyla noktalandığını herkese duyurmaktan onur duyuyoruz. TKP ile TİP’in tek bir parti olarak birleşmesi, Türkiye Marksist hareketinin gelişmesinde çok önemli bir adım olmuştur. Bunun gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde olumlu etkiler uyandıracağını düşünüyoruz. 


Komünistlerin başlayan birlik sürecini, daha da genişletmek amacımızdır. TBKP ile TSİP'in birleşmesi ve çeşitli Marksist kişi ve çevrelerin bu birlikte yer alması için aralıksız çalışacağız. Önümüzde tarihsel bir fırsat var: Komünistlerin kamuoyu gözündeki bölünmüşlüğüne son vermek toplumsal meşruiyetimizi güçlendirecek, komünistler ve onların politikalarına güveni artıracaktır. 


TBKP Kongresi'nin toplanmış olması, komünist hareketin legalitesine doğru atılmış yeni bir adımdır. Kongre daha önce TİP ve TKP'nin yetkili organlarının aldığı komünist partisinin legal olarak kurulması için mücadele kararını onaylamış, Haydar Kutlu ile Nihat Sargın yoldaşların ülkeye dönerek başlattığı girişime tam destek vermiştir. 


Birlik Kongresi Nihat Sargın yoldaşı parti başkanlığına, Haydar Kutlu yoldaşı genel sekreterliğe seçmiştir. Bu TBKP'nin legal çalışma, Icgaliteyi kazanmak için mücadelc etme kararlılığının en açık göstergesidir. 


(9) Başlık tarafımızdan konulmuştur. (Red) 
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Legaliteyi kazanma mücadelesi ile yeni bir yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolun alternatifi yoktur, çünkü yeni gelişmelerle tekrar tekrar kanıtlandığı gibi, demokrasinin kazanılması esas hedeftir. Demokrasi de komünist partisiz olamaz. Demokratik bir rejim kurulmadan Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülebilir duruma gelemez. Demokrasinin kazanılması hepimizin yaşadığı gibi zor ve sancılı bir süreçten geçiyor. 
Bunun kolay olmayacağının altını hep çizdik. 


TBKP'nin oluşması, yeni parti programımız, TSİP ile birlik görüşmelerinin başlaması, bütün bunlar demokrasi mücadelesindeki olanaklarımızı artırmaktadır. Komünist hareket Türkiye'nin demokratikleşmesine yaptığı ve yapacağı katkı oranında halkın desteğini kazanacak ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabilecektir. Kongremiz bunun altını çizmiş ve kararlarını bu temele oturtmuştur. 


Bu kararları yaşama geçirmek için her çabayı göstereceğiz. 
Kardeşlerim, değerli dostlar, - ` 


Bu toplantımız aynı zamanda, Boran yoldaşı kaybetmenin birinci yılına rastlıyor. 
Boran yoldaşı uğurlarken hep birlikte anısını yaşatacağımıza söz vermiştik. Onun büyük katkıları olan birlik sürecini noktalayarak, Icgaliteyi kazanma mücadelesini başlatarak, mücadelenin her alanında kendimizi yenilemeye çalışarak bu sözü yerine getiriyoruz. 


Boran yoldaş örnek bir komünistti. Ondan öğrenecek ve genç devrimci kuşaklara aktaracak çok şey vardır. 


Boran yoldaş herşeyden önce her koşulda, bizim için en olumsuz durumlarda bile, emekçi halkın çıkarları için, barış, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edilebileceğini, kanıtlamıştır. Bütün bilinçli yaşamını kayıtsız şartsız halkın hizmetine sunmuştur. Hep ileriye bakmıştır ve mücadele kararlılığıyla, yüksek özveriyle çevresine sürekli cnerji saçmayı başarmış, eşsiz bir iyimserlik kaynağı olmuştur. 


Boran yoldaş, uzun yıllar kahırlı mücadeleler içinde pişmiş eski komünist kuşağın Leninci mirasına bağlı kaldığı kadar, yeni gelişmelere yeni tarzda yaklaşmayı, yaratıcılığı ve yenilikçiliği de teşvik etmiştir. 


Boran yoldaşın, oluşmasına büyük katkıda bulunduğu Türkiyc Birleşik Komünist Partisi, hiçbir zaman cskimeyecek olan Lenin'in devrimci mirası ile yenilikçiliği birleştiren bir partidir. 


Komünist hareket sürekli kendini yenilemek, değişen koşullarla birlikte ideolojik- politik yaklaşımlarını geliştirmek, uygarlığın genel gelişmesinin içinde yeralmak zorunda olan bir harekettir. Partimiz bu gereksinime yanıt vermek için sürekli bir arayış çabasında olacak, kendi içinde ve öteki Marksist çevrelerle sürekli yapıcı bir tartışma yürütecektir. 


TBKP aynı zamanda işçi ve komünist hareketin onlarca yıllık tarihinde pratikte sınanmış, doğruluğu kanıtlanmış, canlılığını koruyan Markscı, Leninci fikirlere bağlı kalacaktır. Ama bu bizi, eskimiş, günün gereksinimlerine yanıt vermeyen görüşlerden ayrılmaktan hiçbir zaman alıkoymayacaktır. 


Değerli yoldaşlar, 
Türkiye komünist hareketi yeni bir aşamada bulunuyor. Birlik, yasallık ve yenilenme bu yeni mücadele aşamasının birbiriyle bağlı, biri olmadan, ötekilerin de olamayacağı ve her biri ötekileri de güçlendiren üç temel özelliğidir. 


Türkiye komünist hareketi bütün güçlerini, bütün potansiyellerini birleştirmek istiyor. Bu yalnızca bizim değil, bu hareketin bütün öğelerinin isteğidir. O nedenle birlik süreci genişleyerek sürmeye adaydır. Komünistlerin birliği bütün sol güçlerin, öteki demokrasi güçlerinin birliği için özendirici olabilir. Türkiye'de politik güçler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni bir dönem başlayabilir. 


Biz komünistler hiçbir girişimimizi öteki sol güçlerin, demokrasi mücadelesinin öteki öznclerinin gereksinim ve yaklaşımlarını dikkatc almadan gündeme getirmekten yana değiliz. Biz kendi rolümüzü, genci barış ve demokrasi harcketinin gelişmesine, bu harckċtin öznesi olan farklıgüçler arası ilişkilerin yapıcı bir diyalog ve işbirliği karakteri kazanmasına katkıda bulunmak olarak görüyoruz. 


Komünistlerin birliği yönündeki çalışmalarımız da böylesi geniş iki yönlü bir öze sahiptir: Bu, bir yandan demokratik bir rejime ulaşılmasının görevleriyle bağlıdır, bir yandan da bütün devrimci sol Marksist parti, çevre ve kişilerin birlikteliği amacımız doğrultusundadır. 


Öte yandan şunu söylüyoruz: Komünistlerin birliği ne kadar geniş olursa, hareketin toplumsal meşruiyeti o kadar geniş olur ve dolayısıyla yasallığa o kadar yakınlaşırız. Aynı şekilde birlik nc kadar geniş olursa, gerçekçi ve etkili politikalar üretme, kendini yenileme olanakları da o kadar artar. 


TİP ve TKP ayrı ayrı kalsalardı, birleşmeselerdi, Kutlu ve Sargın yoldaşların ülkeye dönüşleriyle başlayan Icgal komünist pratisi kurma hakkını cilde ctme mücadelesi böylesine güçlü gündeme gelebilir miydi? O nedenle şimdi diyebiliyoruz ki, TSİP ilç birlik yolunda yeni adımlar attıkça, bu birliği daha da genişletmede içten davrandıkça, komünist hareketin legaliteyi kazanma mücadelesinin olanakları daha da artacaktır. Kendimizi yenileme süreci daha da hızlanacaktır. Ve bundan komünist harcketin bütün bileşenleri yarar sağlayacaktır. 


Komünistler onlarca yıldır emekçilerin çıkarlarını savunuyor, toplumsal gelişme için mücadele ediyorlar. TKP'nin, TİP'in, TSİP’in çok kısıtlı olanaklarla yürüttükleri çalışmalardan ülkemiz şimdiye kadar yalnızca yarar görmüştür. Marksist aydınların rolü olmasaydı ülkemiz kültür yaşamı çoktan çölleşmişti. 


Şimdi Marksist hareket birliğini sağlamaya çalışırken, bu hareketin potansiycllerinden emekçi ve aydınların, genci olarak ülkenin daha çok yarar sağlayabilmesi için, komünist partisinin legal olarak kurulma hakkının kazanılması bir zorunluluk değil midir? Biz, birliğin potansiyellerini halkın hizmetinc sunabilmek için yasallık istiyoruz. 


Bizim yasallık istememiz aynı zamanda, işçi ve sendika hareketinin, gençlik ve kadın harçckctinin, barış ve kültür harcketinin bütün bileşenlerinin güvenliğini sağlama, onları komünist suçlamasıyla koğuşturulmaktan kurtarma ve düşünceyi özgürleştirme amacımızla bağlıdır. ' 


Türkiye'nin gelişme yolunu özgürce scçebilmesi, her aşamada önc çıkacak çok sayıda seçenekten cn civerişlisinde karar kılabilmesi için gerçekten çoğulcu; çok sınıflı, çok ideolojili ve çok kültürlü bir rejim zorunludur. Komünist partisi yasaklı olduğu sürece böyle bir rejimden sözcdilemeyeceğini artık yalnızca biz değil, bütün dünya söylüyor. Bizim yasallık istememiz böylesine derin ulusal ve toplumsal amaçlarla bağlıdır. 


Yasallık yolunda adımlar attıkça, daha geniş marksist çevrelerle diyalog içine girebiliyor, komünist harcketin daha geniş bir birliğine yöncimenin gerçekçi olduğunu görüyoruz. j i 


Yeni politik düşünce olmadan, nc komünistlerin birliğinin ne yasallığın gerçek olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. TİP ve TKP cski görüşlerini gözden geçirip, çağın koşullarına uygun geliştirme temelinde birleşcbildiler. 


Yeni politik düşünce bizi milyonlarla birlikte politika yapmaya, milyonların oldu-Bu yere ulaşmaya, bu nedenle legalite için mücadeleyi gündeme getirmeye teşvik etli. 


Yeni düşünceyi ne kadar etkili uygulayabilirsek, yasallığın o kadar yakınlaşacağına ve o kadar geniş bir komünist partisine ulaşabileceğimize inanıyoruz. 


Yeni politik stratejinin gücü onun gerçekçiliğinden geliyor. Bu stratejidir ki, bizce halkın içinde, onun her alandaki günlük uğraşları ile bağlı bir şekilde ona yardımcı olan, onun yolunu özgürce seçmesi için çalışan ve onunla ilerleyen bir parti olma olanağı veriyor. 


Elbette sorun yalnızca yeni, gerçekçi politikalar üretmekten ibaret değildir. Bu daha işin başıdır. İdeolojik-politik yenilenme daha işin başıdır ve biz bunu da daha tam olarak yerine getirdiğimizi söyleyemeyiz. 


Kendimizi bütün alanlarda yenilemeliyiz. Yeni politikamızı bütün alanlarda somutlamalıyız. Parti yapısında, parti yaşamında, yığınlarla ilişkilerde, sol güçlerle ilişkilerde, yığın örgütlerinde çalışmada, geçmişe ve geleceğe bakış tarzında yenilenme zorunludur. 


Bu hiç de kolay bir şey değildir. Onlarca yılın alışkanlıkları, ataletin dev kuvveti, eski çalışma tarzının frenleri, kendimizi gereken hızda yenilememizi önlüyor. Ama yenilenme başlamıştır ve durdurulamaz. Yenilenme bizde kuvvetini, iki partinin yeni bir parti olarak birleşmesinden, Sargın ve Kutlu yoldaşların yeni tarzdaki devrimci girişiminden alıyor. Bu eşsiz bir güç kaynağıdır. 


Değerli yoldaşlar, kardeşlerim, sevgili dostlar, 


Kutlu ve Sargın yoldaşların ülkeye dönüşleri bir yıla yaklaşıyor. Onlar hala cczaevindeler ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Rejim içerde ve dışarda bütün dünyadan yükselen protesto seslerini dikkate almaz gözüküyor ve bu çağdışı tutukluluk durumu sürüyor. İlk bakışta fazlaca birşey değişmemişc benziyor. 


Elbette çok fazla şeyin değiştiğini söylemek doğru olmayacaktır, ama durumun bir yıl öncekinden oldukça farklı olduğunu da görmemiz gerckiyor. 


Komünist partisi serbesiçe kurulup çalışmadan demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacağı, bugün kimse tarafından kolay kolay karşı çıkılmayan bir gerçek haline gelmiştir. TBKP gerçek yüzüyle iki önderinin kişiliğinde kamuoyunun önünc açık çıkarak bu görüşün oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur. Kaba antikomünizmin son bir yıl içinde oldukça zayıflamış olduğunu söylemek doğru olacaktır. 


Rejimin, Türkiye'de demokrasi vardır diyerek, Marksist solu, Marksist harcketi politik sistem dışında tutma oyunu bizim girişimimizle bozulmuş ve Türkiye'de insan 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hakları sorunu bütün dünyanın gözünde bir kez daha güncel bir konu haline gelmiştir. 


Bugün bizzat hükümet 141. ve 142. maddelerin cezalarını azaltan bir tasarıyı gündemine almışsa, bunda komünist hareketin legalitesi için mücadele edenlerin payı olsa gerektir. S 


Elbette 141. ve 142. maddelerin cezalarının azaltılması hiçbir sorunu çözmez. Düşünce ve inanç özgürlüğünün önünde bir engel oluşturan 141, 142 ve 163. maddeler 

tümden Türk Ceza Yasasından çıkarılmalıdır. Düşünce ve örgütlenme bir günlük bir ceza ile bile olsun cezalandırılmak istendiği sürece, özgürlükten söz edilemez. 


Hükümet Türk Ceza Yasasındaki değişiklikler üzerine Adalet Bakanlığının tasarısını ciddi bir şekilde elc almalı ve idam cezasının ve sözkonusu maddelerin yasadan çıkarılmasını sağlayacak değişikliklere gitmelidir. 


Bu amaçla hükümet üzerinde baskı uygulamak için muhalefet partilerini, baroları, sendika ve dernekleri, aydınları, basını, aktif çaba göstermeye çağırıyoruz. 


İdam cezasının ve 141, 142 ve 163. maddelerin TCY?'den çıkarılması, Türkiye'nin demokratikleşmesine paha biçilmez bir katkı olacak, politik ortamın istikrarlılaşmasına ve politik ilişkilerin uygarlaşmasına son derece büyük bir yarar sağlayacaktır. 


Bu yıl 12 Eylülün yıldönümünde bu dönemin yargılamaları demokrat kişilerce bir kere daha kamuoyunun önüne getirildi, 12 Eylül hükuku sorgulandı. Bir kere daha görüldü ki, 12 Eylül dönemindeki haksızlık ve adalcisizlikleri kökten tasfiye edecek bir genel politik af çıkarılmadan, kamu vicdanı huzura kavuşamayacaktır. 


Kardeşlerim, 


Özal hükümeti 25 eylül günü yapılan referandumu büyük bir farkla kaybetmiştir. 
Ancak halkın üçte birinin oylarıyla anti-demokratik seçim yasası sayesinde parlamentoda bir çoğunluk sağlamış bulunan hükümete, bu referandumda halkın üçte ikisi “git!” demiştir. Bu kesin kararlı reddir. 


Özal hükümeti referandumu kaybetmiş olmasına rağmen, çekilmeye yanaşmamaktadır. Sanki böyle bir referandum olmamış gibi dört yıl daha işbaşında kalma niyeti- ` ni açıklamaktadır. 


Bu politik istikrarsızlığı daha da artırıcı bir tutumdur. İstikrarsızlığın temelinde bugünkü politik sistemdeki derin adalcisizlik yatmaktadır. 


Bir kere parlamento marksist sola kapalı tutulmaktadır. Marksist sola, komünist partisine kapalı bir politik sistem adaletli bir sistem değildir, bir hukuk devletinde böyle şey olmaz. 


İkinci olarak mevcut sistem azınlık oylarına dayanan bir partinin parlamentoda çoğunluk elde edebilmesini sağlamaktadır. Azınlık oylarıyla bir partiye bütün toplumun kaderine hükmetme hakkı tanınmaktadır. Böylesi adaletsiz bir sistemde istikrar söz konusu olamaz. 


Halkımız, toplumun çoğunluğu referandumda ANAP hükümetine karşı olduğu- 
“nu uygar bir şekilde göstermiştir. Halk istikrar ve huzur istemektedir. Ama, hükümet halkın iradesini hiçe saymakta, onunla alay edercesine halkın kendisini desteklediğini iddia etmektedir. Bu durumda istikrarsızlığın daha da derinleşeceğini söylemek için falcı olmaya gerek yoktur. 
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Burada iki büyük muhalefet partisinin SHP ve DYP'nin önemli kimi zâatla: işarct etmek istiyoruz. Bu zaaflar Özal hükümetini anti-demokratik uygulamalar u da cesaretlendirmektedir. Yüzde 32-33'lük oy oranıyla iktidara gelme olanağı SHO ve DYP'nin gözlerini kamaştırmaktadır. İlk genel seçimlerde böyle şeyin gerçekle; mesi olasılığını dikkate alarak bu iki parti ister istemez bugünkü antidemokratik durumu meşru saymaktadır. 


Tek bir partinin seçimlerde çoğunluk sağlamasının olanaksız görüldüğü koşullarda bu yaklaşımı anlamak mümkündür. Ama buna hak verilemez, çünkü söz konusu olan ne olursa olsun gene bir azınlık iktidarı olacaktır. 


SHP ve DYP, bu iki parti, ülkenin demokratikleştirilmesi, 12 Eylül'ün tasfiye edilmesi konularında, halkın yaşam düzeyini yükseltecek ekonomik politikalar konusunda halkta yeterli güven yaratmamaktadırlar. Özal'ın gitmesini istemek tek başına yeterli değildir. Halkın güvenini kazanabilmek için Özal gittiğinde kendilerinin 
ne yapabileceklerini de ikna edici, samimi bir şekilde halka anlatabilmelidirler. 87 
Kasım genel seçimlerinde de, halkın muhalefet partilerinden beklentisi buydu. Bu referandumda da halk bunu bekledi. Hele Özal'ın “çekilirim” şantajı karşısında muhalefet bunu daha açık ve kararlı yapabilmeliydi. Önümüzdeki seçimlerde de halkın beklentisi bu olacaktır. 


Günümüzde bir ülkenin gelişme yolu mutlaka ve mutlaka halkın çoğunluğunun mutabakatı temelinde belirlenmelidir. Bizce ancak ve ancak halkın çoğunluğunun mutabakatına dayalı iktidarlar meşru sayılabilir. 


Tek bir partinin halkın çoğunluğunun desteğini sağlaması bugün için ve yakın geiecekte olanaksız görülüyor. Ülkenin köklü sorunları vardır. Bu sorunlar hiç bir partinin tek başına altından kalkacağı, üstesinden geleceği sorunlar değildir, bunlar toplumun çoğunluğuna, onun desteğine dayanmadan çözülemez. 


Sorunların başında demokrasi sorunu gelmektedir. 12 Eylül ve onun felsefesinin toplan tasfiye edilmesi; onun halkta, toplumsal yaşamda açtığı tahribatın giderilmesi gerekmektedir. 


Halkın yaşam düzeyi hergün gerilemekte, enflasyon yüzde 100'lere tırmanmaktadır. 12 Eylül 80'de 13 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcu, bugün 50 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu yıl Türkiye 7 milyar dolar nakit borç ödediği halde, borçlar bir türlü azalmamakta, aksine her yıl artarak devam etmektedir. Uluslararası finans kuruluşları ise bügünkü Özal hükümetini tahsildar tayin edip onun eliyle ülkenin döviz gelirlerini kemirmektedir. j 


Bu iki sorun ülkenin köklü sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorunları neresinden yakalarsanız yakalayın, her bir parçasının derinlikleri vardır, toplumsal yaşamda bıraktığı izler vardır. Bu sorunlar çoğunluğun özgür iradesinc dayanmadan çözümlenemez. Bu da bugünkü koşullarda politik güçler arasında belli bir mutabakatı gerektirir. Bu durumda demokratik bir mutabakata dayalı bir koalisyon tek çıkış yolu olarak gözükmektedir. 


SHP referandum öncesinde gerekirse DYP ile koalisyona gidebileceğini açıkladı. 
DYP ise bunu reddeden bir tutuma girmedi. Bu yaklaşımlar olumlu olmakla birlikte koalisyon son çare olarak düşünülmektedir. 80 öncesi koalisyonların olumsuz sonuçları günümüze kötü bir miras olarak yansıtılmak istenmektedir. Geçmişteki kötü miras 
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buraya örnek gösterilmektedir. Ne dünya 80 öncesinin dünyasıdır, ne de Türkiye 12 
Eylül 1980 öncesinin Türkiye'sidir. Köklü çözümler ittifakları, ortaklıkları gerektiriyor. Bizec koalisyon demokratik gelişme için tek çarcdir. Bu görüşümüzü bütün kamuoyunda tartışmaya açmak isteriz. 


Elbcite burada söz konusu olan cski tür, kısır çıkar çekişmelerinin belirlediği koalisyonlar değildir. Halkımız geçmişte bu tür koalisyonlardan birşey bulamadı. 


Türkiye'nin yeni bir tür koalisyona ihtiyacı vardır. Bu, bütün demokrasi güçlerinin koalisyonudur, demokratik mutabakatıdır. Bu, o nedenle marksist solu da dikkatc alan bir koalisyondur. Ayrıca bu yalnızca iki ya da üç partinin bir araya gelip hükümet kurmasından ibaret olmadan, bunun yanısıra sendikaların, öteki kitle ve meslek örgüllerinin, aydınların, üniversitenin ve basının yapıcı katkısına, demokratik katılımına açık bir koalisyondur. 


Demokrasi güçlerinin böylesi bir mutabakatının ülkemiz açısından tek çıkış yolu olduğunu halka göstermek genc muhalefet partilerinin görevidir. 


Değerli yoldaşlar, arkadaşlar, 


Önümüzdeki dönemde politik yaşam daha canlanacak, halkın hareketlenmesi artacaktır. Biz halkın bugünkü adaletsizliğe tepkisiz kalacağına inanmıyoruz. Artan sosyal adaletsizliğe şimdi bir de halkın oylarını hiçe sayan derin bir politik adalctsizlik eklenmiştir. Özal hükümeti her iki yönde de adaletsizliği sürdüren politikalar iz-Iemekic, demokratikleşmenin acil görevlerine karşı ilgisiz kalmaktadır. 


Son referandumda halkın üçte ikisi bu politikalara karşı olduğunu belirtmiştir. O zaman hükümctin bu uyarıyı ciddiye almasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için yalnızca Mart 1989'da yapılacak yerel seçimleri beklemekle yetincmeyiz. Demokrasi güçleri olarak halkın her olanağı kullanarak görüş vc istemlerini dile getirmesine yardımcı olmalıyız. 


Bugünkü hükümeti demokratik bir hükümetle değiştirmek için mücadele sürccin- de, bizim politikamız bu hükümeti de, demokratikleşme doğrultusunda zorlamak, günün olgunlaşmış iç ve dış görevlerini çözmek için olanaklı ölçüde bu hükümeti etkilemektir. 1983'den beri ANAP hükümeti koşullarında atılan birçok adım bunun olanaklı olduğunu göstermektedir. 


Demokratik bir seçim yasasının yapılması demokratikleşme davasının kilit sorunlarından birisidir. Biraz önce de değindiğimiz gibi meycut seçim yasası azınlık. iktidarlarına kapı açmakta, böylece istikrarsızlığı koşullandırmaktadır. 


Eğer muhalefet partileri bu soruna gereken önemi verir ve kararlı bir mücadele yürütürlerse, ANAP'ı zorlamak mümkün olabilir. 


Bu sorunu çok acil bir sorun olarak görüyoruz, çünkü bizce cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce parlamento yenilenmelidir. Mevcut parlamento demokratik ko-. 
şullarda oluşmamıştır, iktidar partisi genci çoğunluğun iradesini yansıtmamaktadır. 
Bu parlamento bugünkü yapısıyla çoğunluğun saygı ve desteğine sahip olacak bir cumhurbaşkanı seçemez. 


Demokratik bir şekilde oluşmuş, halkın oylarının gerçekten yansıdığı bir parlamento kendi içinde uygar ve sivil bir cumhurbaşkanını çıkarabilir. 
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Özetlersek, demokratikleşmenin çıkarları için uygar ve sivil bir cumhurbaşkanı, bunun için parlamentonun yenilenmesi, bunun için de demokratik bir seçim yasası için mücadele ctmek, komünist partisinin legal kurulma hakkı için mücadeleyle birlikte şimdi önc çıkmaktadır. 


Mart 1989'da yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık bu bağlamda birçok bakımdan büyük önem taşımaktadır. 


Yerel seçimlere hazırlık dönemi emekçi çıkarlarının, gençliğin ve kadınların haklarının, kürt ulusal haklarının daha aktif savunulduğu bu #öncm olmalıdır. 


Öteki sol güçlerle birlikte halkın yerci düzeydeki soruularına yerel yönetimlerin demokratikleşmesi fikriyle bağlı çözüm alternatifleri önerebilmek için yoğun bir çalışma yapılmalıdır. Bu konuda 1970'li yılların küçümsenmeyecek bir deneyimi vardır. 


Yerel seçimler dönemi, Marksist solun politik yaşamdaki ağırlığını artıtdığı bir dönem olmalıdır. Bu hayal değildir. Devrimci sol güçler yerel düzeyde azımsanmayacak bir yandaş birikimine sahiptir. Eğer sol güçler kendi aralarında ilişkileri demokratik uygar bir şekilde geliştircbilirlerse, birlikte bu güç birikimini en iyi nasıl değerlendirebileceklerine de karar verebilirler. 


Kardeşlerim, 


Ülkemizdeki gelişmeyi yeni, demokratik bir yola sokma uğruna verdiğimiz mücadelcler, dünya çapında devletler arası ilişkilerin yani, barışçıl bir yola sokulması mücadelesinden ayrı değildir. Demokratikleşme gerek tek tek ülkelerin iç yaşamlarında, gerekse ülkeler arası ilişkilerde günümüzün en acil ihtiyacıdır. 


Son aylarda insanlığın giderek genişleyen bir bölümünün barışçı ve istikrar içindeki bir işbirliği dünyası fikri etrafında birleşmekte olduğunu görüyoruz. 


Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Avrupa'daki orta menzilli roketlerin yokedilmesi anlaşmasına varılması ve ilk nükleer rokcilerin yokedilmiş olması, bütün insanlığa derin bir nefes aldırdı. 


Yeni ABD Başkanı belli olduğunda, sanıyoruz ki, çeşitli alanlardaki silahsızlanma görüşmeleri yeni bir hız kazanabilecektir. 


Nükleer silahsızlanma adımlarının yanısıra dünyanın çeşitli bölgelerindeki yerel savaş ve anlaşmazlıkların sona ermekte, sorunlara politik çözümler bulunmaya başlamakta olması bir başka olumlu gelişmedir. Öleyandan gelişmekte olan ülkelerin dış borç sorununa adil bir çözüm bulunması için çabalar artmaktadır. 


İnsanlığı bekleyen tehlikeler daha tam uzaklaştırılmış değildir ama diyebiliriz ki, uluslararası ilişkiler sisteminde çıkarların karşılıklı uyumuna dayalı, demokratik bir işbirliği sistemi yönünde bir yenilenme yavaş da olsa başlamıştır. 


, 


Bütün politikacılar bu gclişmeyi dikkate almalı, bunu hızlandırmaya katkıda bulunabilmck için çaba göstermelidir. Ulusal düzeyde de artık politikalar global çerçevede cle alınıp saptanmalı ve uygarlığın genci gidişiyle uyum içinde düzenlenmelidir. 


Türkiye'miz açısından iki temel sorunda bu acil olarak kendini dayatmaktladır. Bunların birisi Kürt ulusal sorunudur, ötekisi komünist hareketin lcgalitcsi sorunudur. 
Bu sorunların demokratik çözüme kavuşturulması geciktikçe, Türkiye çağı yakalamakta daha çok güçlük çekecektir. 
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Son gelişmeler bir kere daha Kürt ulusal sorununun şiddet yoluyla, zorbalıkla çözülemeyeceğini göstermiştir. Üstelik Başbakan Özal, Kürtlerin varlığını kabul etmiş, cumhuriyet dönemi boyunca izlenegelen ‘‘tedip” politikasını eleştirmiştir. 


Özal'ın Irak'lı Kürt göçmenlere ilişkin izlediği insancıl politika ve bu gerçekleri açıklaması yalnizca referandum öncesindeki bir göz boyama taktiği miydi? Yoksa bu gerçeklerin görülmesinin doğal bir sonucu muydu? Bunu önümüzdeki dönemde daha açık göreceğiz. 


Şimdi Kürt sorununda bugün yeni bir durum oluşmuştur. Yeni durum ilgili bütün güçlerden yeni politikalar talep etmektedir. TBKP bu konuda daha çok çaba göstereccktir. Sorunun adil, demokratik ve barışçı bir çözüme kavuşturulmasını isteyen Türk ve Kürt güçlerin ayrı ayrı ve birlikte daha aktif olması için koşullar daha elverişlidir. 

Legal bir kürt hareketinin Türkiye'de etkinlik göstermesi, bu hakkın kazanılması sorunun çözümüne yaklaşılması için bizce zorunludur. Bu hiç de kolay olmayan görevin nasıl yerine getirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunulması çok yararlı olacaktır. TBKP legal planda bütün çıkışları bütün olanaklarıyla destekleyecektir. 


Değerli yoldaşlar, 


Sovyetler Birliği'ndeki gelişen yenilenme süreci sosyalizmin yaşama ve gelişme yeteneğini bir kere daha kanıtlamaktadır. Şimdi bu ülkede yılların uygulamaları sonucu birikmiş sosyalizme yabancı ögeler, üretim ilişkilerinden politik sisteme, parti yapısından bireyin tutum ve davranışına kadar her alanda adım adım temizlenmekte, sosyalizm bir anlamda yeniden doğmaktadır. 


Bütün bunlar açıklık temelinde gerçekleşmektedir. Yarın etkisi daha iyi görülecek, ama bugünden söyleyebiliriz ki, Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizm, açıklık uygulamasıyla insanlığa muazzam birşey armağan etmiştir. Çünkü her ülkede, her alanda politikalar ne kadar açıklık temelinde saptanır ve uygulanırsa, insanlık o kadar hızlı ve huzur içinde gelişecektir. 


Sosyalizm şimdi kendi eksikliklerini, zayıflıklarını bütün dünyanın önünde sergileyerek, büyük bir üstünlük ortaya koymuştur: Çünkü açıklık, çözücü cnerjileri açığa çıkarmakta, topluma şevk ve coşku vermektedir. 


Değerli yoldaşlar, 


Partili yoldaşlarımız soruyorlar. Partimizde karmaşık bir durum var, birçok şey tartışma konusudur. TBKP nasıl bir parti olacak, bu gidiş ncreyedir, diye. Partimizin durumu Marksist hareketin dikkat merkezindedir. 


TBKP çok önemli adımlar atmıştır ve atmaktadır. Bu kadar önemli adımların karmaşık bir durum yaratması doğaldır. 


Komünist hareket legaliteyi kazanma yönünde eyleme geçmiştir. Güvenliğini unutmadan bütün parti legale yönelmektedir. Yılların alışkanlıkları terkedilmekte, kamuoyuna çıkmanın bütün yolları denenmektedir. Bu kendi başına bir alt üstlük değil midir? 

İki partinin birleşmesi sürcci, şimdi TSİP ile birleşme çalışmaları, hep ayrı ayrı durmuş yapıların birlikte ortak iş yapma, kaynaşma süreçlerinin sorunsuz olmasını 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beklemek çocukluk olurdu. 


Ve üçüncü olarak, teoriden pratiğe, parti yapısından solla ilişkilere kadar her alanda bütün görüş ve yaklaşımlarımızı gözden geçirme, yeni görüşler geliştirme, kendimizi yenileme süreci! Bu kendi başına dev çalışmayı, biz bölünüp parçalanma bir yana, birleşerek ve genişleyerek sürdürüyoruz. 


Attığımız adımların öneminin bütün parti farkındadır. Legal komünist partisine ne zaman ulaşacağız. TSİP ile birlik nasıl sonuçlanacak ve yenilenme süreci ne gibi yeni sorunlar getirecek? Elbette öngörülerimiz var ama bunları kesin bilemeyiz. Ama doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Yasallık, birlik, yenilenme bütün partinin onayına sahiptir, bütün partinin kollektif hareketi olarak gelişmektedir ve ancak böyle sonuca ulaşacaktır. 


Bütün bunların çeşitli sorunlar yaratması doğaldır. Eskimiş, işe yaramayan çalışma anlayışları, bakış tarzları bir bakıma hepimizde şu ya da bu ölçüde etkilidir. Ycnilenme bir süreçtir. Parti eksikliklerini bir günde gideremez, zayıflıklarından bir günde kurtulamaz. Parti yönetiminin de kendini yenilemede, yeni politikanın gerektirdi-Bi bir çalışma tarzına kavuşmada sorunları yok değildir. 


Ama bütün bunlar geçicidir. Tutulan yolun doğruluğuna inanıyoruz ve birbirine sıkı sıkıya bağlı üç doğrultuda adımlar attıkça bu sorunlar da çözülecektir. Başta da belirttiğimiz gibi bu üç doğrultu komünişt hareketin yasallığı, birliği ve yenilenmesi doğrultularıdır. 


Bugüne kadar birlik içinde geldik, bundan böyle de bu dağrultularda birliğimizi güçlendirerek ilerleyeceğiz. Çağdaş, demokratik, kitlesel komünist partisi böyle do-Bacak! 


Birçok yeni şey söylüyoruz. Bunlar eski yaklaşımlarımızdan farklıdır. Birçok eski görüşümüzü terkediyoruz. Daha birçok başka yeni şcy de söyleyeceğiz. Daha tartışmamız gereken birçok konu var. Sürekli arayış çabasında olmak, hakikatin peşinde koşmak komünist partisinin vazgeçilmez özelliği olmalıdır. 


Elbette eskiyi tümden terketmiyoruz. Terkettiğimiz görüşler zamanını doldurmuş yada zamanın sınavını verememiş görüşlerdir. Doğruluğunu koruyan birçok eski görüşe bugün de bağlıyız. 


Yeni söylediklerimizin doğruluğunu araştırmak için, onların eski söylediklerimizle değil, yeni gerçekliklerle uyumunu araştırmak gerekir. 


Amacımız değişmemiştir, amacımız sosyalizmdir. Yalnız şimdi buna giden yolun eskiden sandığımızdan çok daha uzun ve karmaşık, haritası önceden çizilemcez bir yol olduğunu kavradık. Sınıf mücadelesini bugün çok daha geniş, çok yönlü, her alanda süren, çok boyutlu ve çok faktörlü bir mücadele olarak görüyoruz. Bu mücadelede çok çeşitli güçleri dikkate almak gerektiğini, mücadeleyi her zaman halkın çoğunluğunun mutabakatını sağlayarak yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. 


Eğer herşeyin merkezinde insan var, diyorsak, herhalde bu doğru bir yaklaşım olmaktadır. 


Leninizm, uygarlığın ana caddesinde, onun dışına düşmeden ilerleyebilmek ve geniş güçlerle birleşebilmek değilse, nedir? 
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Hayır yoldaşlar, sınıf mücadelesi geçmiş onyıllara “nostaljik”? bir özlem demek değil. Günümüzün başta gelen sorunu nüklcer ve ekolojik felaketten, öteki global sorunların ezici baskısından insanlığı kurtarıp toplumsal ilerleme yoluna sokabilmektir. 


Açıktır ki, yeni politikalar onları yaşama geçirecek yeni parti yapılarını, yeni çalışma stillerini şart koşar. Bu herşeyden önce parti anlayışı sorunudur. Leninci parti anlayışını günün koşullarına uygun geliştirip uygulama sorunudur. 


Biz, halkı, işçi sınıfını, aydınları nesne kabul eden, onları tepeden buyruklarla, talimatlarla yönetmeye çalışan bir parti anlayışını reddediyoruz. Komünist harekette böyle bir parti anlayışının izlerinin silinmesi için her çabayı göstereceğiz. 


TBKP'nin parti anlayışına göre halk gelişmenin öznesidir, herşeyi yapacak olan, demokrasiyi getirecek olan da, sosyalizmi kuracak olan da halktır. Parti halkla birlikte varolmalıdır. Onun önünde, ondan ayrı değil, onunla birlikte ilerleyebilmelidir. 


Onun için TBKP geniş tartışmayı vc katılımı ve opcratif davranışı sağlayacak yapilara ve demokratik bir parti içi yaşama sahip olacaktır. Onun için TBKP'de her zaman marksizm temelinde çeşitlilik olacak, farklı görüşler olacaktır. Bu çeşitliliğin hareket birliğinin sağlanması, işte partinin güç kaynağı da bu olacaktır. 


Halkı özne kabul eden parti anlayışımız, doğrudan yığınların hareketleriyle, sendika hareketinden, çevre hareketine, Kürt ulusal hareketinden gençlik hareketine, kadın hareketinden çeşitli kültür hareketlerine kadar çok çeşitli hareketlerle birlikte olmayı gerektirir. 


İnsanı bütün faaliyetinin merkezine alan bir partide açıktır ki bireyin, kollektif içindeki tck tek komünistlerin rolü hızla artmalıdır. Bu her düzeyde teşvik edilmelidir. 


Aynı şey tek tek parti örgütleri için de söylenmelidir. TBKP'nin sesini duyurmak için çeşitli girişimlerde bulunmak, bildiri çıkarmak, çeşitli yayınlara yazı yazmak, kamuoyu çevreleri ile ilişki kurmak her parti örgütünün görevidir. 


Partiyi canlandıracak olan dışa açıkmaktır, sosyal ve politik olarak dışa açılmaktır. 


Parti örgütleri ve komünistler, çok çeşitli sosyal katmanlardan kişi ve kuruluşlarla, çok çeşitli politik görüşten kişi ve örgütlerle sürekli bir ilişki içinde olmayı amaçlamalıdır. Bu uluslararası alan için de geçerlidir. Dışımızdaki katmanlara, dışımızdaki politik güçlere, uluslararası hareketlere açılmak, hem bizim için güç kaynağı olacak, hem de etkimizi artıracaktır. 


Çağdaş komünist her sınıftan, her akımdan, hatta her ulustan insana hitap edebilen, onunla paylaşacak birşey bulabilen insan demektir. 


Gerek Türkiye'de gerek yurtdışında yoldaşlarımızın özellikle devrimci sol güçlerle ve kürt ulusal hareketinin çeşitli kollarıyla işbirliği için, solun yeni demokratik politik kültürü için çabaları artırmaları yararlı olacaktır. 


Değerli dostlar, 


Türkiye'nin demokratikleşmesinc katkı yapmamızın bugün temel doğrultusu komünist hareketin legalitcsini kazanmak için mücadele cimcektir. Bu konuda kafamız açık olmalıdır. Bu bizim özgül çıkarımız için değil, düşüncenin, örgütlenmenin, uygar yaşamın özgür olduğu bir Türkiye için zorunludur. O nedenle bu amaca ulaşıncaya kadar bütün çalışmalarımız buna bağlı düzenlenmek durumundadır. Kongrcmiz bunu böyle karara bağlamıştır. 


Kutlu ve Sargın yoldaşların ülkeye dönüşlerinden bu yana legalite yolunda önemli sayılacak bir mesafe aldık. Bunda Kutlu ve Sargın yoldaşların rolü belirleyici olmuştur. 


Partimizin bütün potansiyellerini değerlendirdiğimiz söylenemez. Bunun bilincindeyiz. Şimdi legalite mücadelesini geliştirmeye hazırlanırken zayıflıklarımızı saptayıp, gercken önlemleri alacağız. 


Yoldaşlar, 


Kongremizle birlikte yeni bir şevkle ileriye atılmak gereklidir. Kongrenin yasallık, birlik ve yenilenme çizgimizi onaylayarak, bunu bütün partinin iradesi haline getirmesi, legalite doğrultusunda yeni bir hamlenin çıkış noktası olmalıdır. 


Gerek Batı Avrupa'da, gerek ülkede komünistler önümüzdeki dönemde kamuoyunun daha çok dikkat merkezinde olacaklardır. Bundan herkes emin olmalıdır. Biz bunu halkın ve toplumsal gelişmenin çıkarlarına uygun politikamızla ve özverili giri şimlerimizie başarmaya çalışacağız. 


Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar, ilginize teşekkür ederim. 
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Okuyucu Gözüyle 


YA GÜVENLİK, YA DEMAGOJİ 


Bilindiği gibi Ekim ayı içinde Sovyet lideri M.Gorbaçov barış ve güvenlikle ilgili yeni bir öneride bulundu. Öneri, öz olarak, Güneydoğu Asya’ nin nükleer silahlardan arındırılmasıni ve üslerin tasfiyesini kapsamaktaydı. 


Bu öneriye, karşılık, ABD yönetiminin yanıtı gecikmedi: Alışılmış olduğu üzere, öneri reddediliyordu. Ancak, SSCB'den gelen her türlü silahsızlanma önerisinin altında "bir bit yeniği” arayan emperyalist çevreler, kendileri inanmasalar da, müttefiklerini inandırabileceğini düşünerek, red gerekçelerini 13 Ekim 1988 cuma sabahı saat 5.30'da Amerika'nın Sesi radyosunda açıkladılar. Haber, alışılageldiği gibi, Amerikan hükümetinin görüşü” olarak verildi. 


M.Gorbaçov Ekim ayının ilk haftası içinde, Filipinler'deki ABD üslerinin kaldırılmasına karşılık, kendilerinin de Vietnam'daki üslerini kaldırmayı, bir anlamda bölge ülkelerinin “'hislerine tercüman olarak” dile getiriyordu. 


Amerikan hükümetinin yanıtında ise şöyle deniliyor: ''Gorbaçov'un son önerisi, Filipinler'deki üsleri ortadan kaldırıp, bölgede bulunan Batı ittifakının yandaşlarını güvensiz bırakmak, böylece kendine avantaj sağlamayı istemektir. Bölge ülkelerinin korunmasına hizmet eden yegane üsler olan Filipin üslerinin kaldırılması ile uğraşacaklarına, Kamboçya'daki işgalci Vietnam birliklerinin geri çekilrhesini sağlasınlar. Bu haliyle Vietnam bir istikrarsızlık unsuru olmaktadır.” 


Öte yandan da önemli bir “'ifşaatta” bulunuluyor: “Zaten SSCB tarafımızdan zorlanmasaydı, orta menzilli silahların ortadan kaldırılması antlaşması imzalanamayacaktı!..” 


SSCB'nin barışçıl politikası 1917 Ekim Devrimi yıllarına kadar uzanır. En son somut ürününü de dünyada ilk kez bir nükleer silah türünün ortadan kaldırılmasıyla kazanmıştır. Tek başına SBKP ve SSÇB'ye mal edilemez bu başarı. Başarı tüm dünya barış güçlerinindir. 


Şimdi yapılan son öneriyle de bu alanda büyük bir adım atılmasının olanakları yaratılmaya çalışılıyor. Yaratılan olumlu sürecin devamı için bu adımın da desteklenmesi bir devrimci görev olduğu kadar, insanlığın geleceğine duyulan kaygıların azaltılması yönündeki 

. adımlardan biri olacaktır. 


Nükleer silah artık hiçbir ulusal sınır tanımaksızın tüm insanlığın sorunu olmuştur. Bugün nasıl ki, insan hakları, çevre sorunları sınır tanımıyor, yeryüzünde yaşayan her insanı ilgilendiriyorsa, nükleer silahsızlanmadan tüm insanlığın çıkarı olduğunu düşünerek do- 
'ğan her umut değerlendirilmeli, desteklenmelidir. Eğer bu tür olumlu adımların atılması desteklenmez, önemsenmez, “'benim sorunum deği!” denilirse, sorunun gelip kapıya dayanmasını görme fırsatını bile göremeyeceklerdir. 

Yaşar YILDIZ (METRİS) 
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POSTAMIZDAN 


Sunuş yazısında da belirttiğimiz gibi, bu sayımızla birlikte, sizlere, okur mektuplarından derlenmiş bir köşe sunmaya başlıyoruz. Burada, okurlarımızın düşünce, görüş, eleştiri ve önerileri yer alacaktır. 


Şimdi, bu zamana dek elimize ulaşan mektuplardan hazırladığımız ilk derlemeyi sunarken, gelecek sayılarımızda dergimizin biçim, içerik, söylem ve görünümüne ilişkin daha ayrıntılı, daha sistemli çözümlemeler ve öneriler içeren mektup ve yazılara yer vermeyi umuyor, tüm okurlarımızı bu yolda çaba harcamaya çağırıyoruz. 


Şimdiye dek postamıza yurtiçinden, yurtdışından, “içerden” ve “dışardan” pek çok mektup ulaştı. Bunların bir kısmı yalnızca abone olmaya ve dergiyi düzenli elde etmeye yönelik yazışmalar olduğu halde, önemli bir kısmı da kuramsal ve pratik birçok soruna değinen mektuplardı. Mektuplarda olumlamaların yanısıra eleştiriler de vardı. i 


Mektupların içinde, ülkenin içinden geçtiği kültürel ve düşünsel erezyona, bunun insanlarda yarattığı tinsel yoksulluğa işaret edenler de vardı. Özellikle cezaevindeki yurtseverler, bu kohuda ağır koşullar altındaydılar. Örneğin KUK davasından idam hükümlü A.Can Azbay, “cezaevinde su Kadar, hava kadar, ekmek kadar yaşamsal olan ihtiyaçlarımızın başında gelen biri de okuma sorunudur” diyor ve dergileri “zevkle okuduğunu” ekliyordu. V.Cen- ' giz, okumaya, düşünmeye susamış insanlarımızdan biriydi ve "okumayı çok seviyorum” diyordu. Güliz Yapıcı ise, dünyadaki ve ülkemizdeki değişmelerin önemini algılayarak, “bu dergileri okumak benim için gerçekten çok önemli” diye vurgulamaktadır. Haydar Şanlı bu duyguya katılarak, bunun nedenini, dergilerimizin “Çok önemli konuları işlemesi”'ne bağlamaktadır. Kurtuluş davası hükümlülerinden Ali Sayılgan'a gelince, o daha genel bir yaklaşım sergiliyor: “İster benimsediğim bir yazı olsun, isterse benimsemediğim bir yazi olsun, her halükârda dikkatle okunması gereken yazılar olduğu da bir gerçek.” 


Pek çok okurumuz, yaklaşımlarda ve düşüncede açıklığı ve yenilenmeyi dergimizin temel işlevi olarak gördüklerini belirtiyor ve bu yöndeki beklentilerini dile getiriyorlar. 


Adnan Demir, “Çıkarken yazısında ifade edilen ve benimsediğim yaklaşımlardan biri de düşüncede açıklıktır. Bu yaklaşım beraberinde bilgiyi ve netleşmeyi de getirir. Bu yaklaşım demokrasi mücadelesinde daha bilinçlice yer almayı sağlar'' derken, Emin Taş dergimizin işlevini şöyle niteliyor: “Ülkenin devrimci, sol güçlerinin tartışmalarına yeni boyutlar, yeni sesler katacak, uluslararası ailenin ürettiği yeni kuramsal materyalleri Türkiyeli okura taşıyacak yayınlara gerçekten önemli bir ihtiyaç duyuluyordu uzun zamandır. Umuyor ve diliyorum, dergileriniz bu ihtiyaca yanıt verecektir!” 
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Nazmi Şaşmaztin de bize sürekli yazan okurlarımızdan. Nazmi'ye göre, yeni politik kültürün kavranmasında Yeni Açılım büyük görevlerle karşı karşıya: ‘“Yeni politik kültürün kavranması geçmişimize ilişkin birçok şeyin akıl süzgecinden geçirilmesini, sorgulanmasını da beraberinde getirdiği için ideolojik-politik eksikliklerin bir an önce tamamlanması zorunluluğunu da karşımıza çıkarıyor. Ancak sıkı tutulan bir politik eğitim, değişik kesimlerle tartışmalar, bilgi alışverişi önümüzü açabilir. Birikmiş önyargılarla, gözü kapalı politikalarla hiçbir yere varılamayacağı artık anlaşılmalıdır. Yeni Açılım ve Dünyaya Bakış dergilerinin bu konularda sorunların önünü açıcı bir işleve sahip olacağına inanıyorum.” 


Engin Arıcan, dergimizin ideolojik açıdan vazgeçilmez olan görevini daha başka bir anlatımla dile getiriyor: '*Yeni politik düşünce tarzının ve buna uygun ideolojik ve teorik açılımların daha iyi anlaşılmasında sanırım (Yeni Açılım) büyük bir rol oynayacak. Şimdiden bu alanda hissedilen büyük bir boşluğun doldurulduğunu, bu boşluğun büyük ölçüde giderildiğini söyleyebilirim.” 

Yeni Çözüm Malatya temsilciliğinin *'dostluk ve dayanışma” duygularını dile getiren ve dergi isteminde bulunan mesajı, Marksist solda kurulması gereken yeni tip ilişkilerin bir boyutu konusunda bizce olumlu bir örnek olarak anılabilir. 


İzmirMenemen'den “bir yurtsever” imzasıyla yazan okurumuzun yanısıra Şafak Layiç, Nazire İsmail, Gün Adana Bürosu adına Ömer Uz, Göksel Işık ve daha birçokları, dağıtım sorunlarımıza yakın bir ilgi duyuyorlar ve bize, buna ilişkin görüşlerini ileterek, katkı yapıyorlar. 


Elimize gelen mektuplar, kuşkusuz yalnızca dergimizin olumlu yönlerine değil, eksikliklerine, yanlışlarına, başaramadıklarına da işaret ediyor. Çeşitli alternatifler sunarak, öneriler getirerek çalışmalarımızı iyileştirmeye yönelik mektuplar da var. 


Menemenli “'yurtsever”' okurumuz dergimizin son sayfalarında ''yabancı teorisyenlerin yazıları değil de, bizim insanlarımızın yazıları olsun istiyoruz” derken, Galip Doğan da benzeri görüşleri dile getiriyor: ““Yeni Açılım tamamen -denebilirse- ‘telif’ bir dergi olmalı. 
Ülkemizden söz etmeli. Dünyaya Bakış zaten çeviri ihtiyacını karşılıyor.” Oysa, buna karşılık Yavuz Aktaş, sözün genel anlamıyla, “dış dünyaya açılan pencerenin daha genişletilmesini” öneriyor. 


Öte yandan Galip Doğan ile Nezire İsmail, dil konusurıda da öneriler getiriyor ve daha yalın, anlaşılır bir dille yazmak, gündelik, konuştuğumuz dili kullanmak gereğini vurguluyorlar. N.ismail, ayrıca, "aktarımda başvurulacak temel kaynakça” konulmasını da öneriyor. 


Firuz Makal, bir tanıtım yazısı konulmasını, ara başlıklar kullanılmasını ve yeni programa açıklık getirecek incelemelere yer verilmesini istiyor. 


Bunların yanısıra, aşağıdaki öneriler ve eleştiriler de bize çeşitli yollarla iletilen değerlendirmeler arasında yer alıyor: ' 


— “6. sayıya kadar Yeni Açılım'ın günceli yeterince yakalıyamadığını düşünüyorum.” 


— "Yeni Açılım'a en büyük eleştirilerimden biri de 'Kadın' konusu. Niye hala bu konuda yeterli açılımlar yapabilen, günceli değerlendirebilen yazılar yok? Oysa kadın sorunu çok tartışılan, yeniliklere gebe bir hareket." 


— “Kullanılan yeni terimlerin, açıklamaların dipnot olarak ya da arka sayfalarda sözlük biçiminde verilmesi gerekiyor.” 


— “Yazılar konusunda tartışma, yazılar üstünde konuşma ortamlarının yaratılması” da gerekiyor. "Bunların biçimleri bulunmalı (paneller, konferanslar olabilir)” 


— “Kullanılan harf karakterinin tırnaklı olması gözü yoruyor. Birinci sayıda kullanılan harf karakteri ufak olduğu için değiştirilmişti. Ama aynı karakterin daha büyük boyu kullanılmalı." 
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— “İmzaların sayısı artırılmalı. Uygun görülürse yazarlar da kısaca tanıtılabilir” 


— “Önde gelen kuram, siyaset, kültür, vb. adamlarıyla kuramsal, özellikle de program sorununa ilişkin soru ve yanıtlarla karışık bir tartışma-röportaj yürütülebilir.” 


— “Okuyucu mektuplarının yayınlanması ve yanıtlanması.” 
— *..çeşitli yayın organlarında çıkmış olan eleştirilerin yanıtlanması, yapıcı bir tartışma...” 


— “Sovyet kuramcıların yazılarının yanısıra Batılı, Çinli, vb. kuramcıların doğru içerikli yazıları” da yayınlanmalı. 


— "bizim arkadaşlarımızın -eğer varsa- değişik yaklaşımlarına yer verilmesi...” 


— “Dergi kendisini teorik düzeyi yüksek kişilere hitap eder olarak görmemeli, konularını ve dilini yalnızca bu bakışla belirlememelidir”" 


— “Yalnızca belirli yazıların sunumu niteliğini terketmeli, okuyucu ile bağlarını geliştirmeli, eleştiri mektupları köşesi ya belirli (tartışmalı) yazıların, okuyucudan ulaştığını belirterek, bunlara da yer vermeli ve tartışma platformuna dönüşmelidir.” 


— “Teorik sorunların çözümü kadar kadrolarin eğitimini de gerçekleştirebilmelidir.” 
— “Dergiye karşıt görüşlü kişilerin yazmasına da olanak tanınmalıdır.” 


— Geçmiş politik faaliyetin çözümlenmesi, diğer anlayışların eleştirilmesi yapılmalı, ancak, “bu aşamada daha yeni politik düşüncenin bütününün tartışılır durumda” olduğu da akılda tutulmalıdır. 


— “Kapak ve iç düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir.” 
— “Haber niteliğindeki bazı yazılara yer vermek gerekir?" 
— "Yeni Açılım'a daha politik bir dergi içeriği kazandırılmalıdır.” 


— "Yayınlanan birçok yazı iyi bir araştırma, sistemli bir düşünce ürünü olmaktan çok, herkesin bildiği genellemeleri tekrarlar nitelikte yazılardır. Böylesi yazılar dergi sayfalarına girmemelidir." 


— “İlan ‘usulen’ yapılmış olmaktan çıkarılmalı, bu yayını alanlar bellidir biçimindeki anlayış terkedilmelidir.” ' 


— “Sosyalizmin kendi pratiğinde oluşan acıları olduğu gibi aktarmanın bu acıları ve olumsuzlukları tüm boyutlarıyla sermenin, bu konuları öne çıkarmanın gereği bulunmamaktadır. Açıklık ve yeniden yapılanmanın ilkeleri verildiğinde, geçmişin değerlendirilmesiyle çıkarılan sonuçlar aktarıldığında zaten asıl amaca ulaşılmış olacaktır” “Sosyalist olmayan, bizim gibi antikomünizmin antistalinist bir propaganda ile sunulduğu ülke bireyleri, böylesi olayları, sosyalist ülkelerdekine benzer bütünsellikle kavramayabilir. Ve dolayısıyla, her zaman doğru sonuçlara varamayabilir.” 


— " “Doğruları birlikte aramak (gerekir), ‘Bizim her dediğimiz doğru olmayabilir” gibi bir tartışma kültürüne sahipken, katı yargılar, tek yanlı yazılar (...) sunmamız kendimizle çelişki içinde olduğumuzu göstermiyor mu?” 


— “Yazılar kadroları dönüştürücü, onlara çalışmalarında önaçıcı, yol gösterici bir perspektif verebilmeli. Salt bir fikir organı değil, politik bir fikir organı olduğunu unutmamalı; keza, dergiyi kadroların, politik insanların okuduğunu, ya da, onlar için çıkarıldığını da...” 


— “Kısa, basit cümleler” kullanılmalı, “konuşur gibi” yazılmalı. "Yazı dilini ayırmak klasizmin ürünü, bundan sıyrılmalı.” 


— “Yazılar genelleme havasını aşmalı, spesifik olmalı.” 
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— “Eleştiri ve tartışmayı içermelidir dergi. (...) Önemli olan tartışmanın, eleştirinin bazı- nın iyi ayarlanması; olumlu, uygar yaklaşılabilmesi.” “Kısaca tartışalım, eleştirelim, ama sekterliği dışlayarak, başkalarını kaale alarak, yok saymadan.” 


— "Yeni politik kültür gibi hayati bir konuda, aktarılan tezlerle (birlikte) karşı tezleri de aktarmak aynı önemdedir.” 


— “Teorik dergi teorik alanda söz sahibi olabilmeli, çok yönlü faaliyetleri de bu alanda olmalıdır. Bizim ileri sürdüğümüz tezler kamuoyunda birçok boyutuyla tartışılabilmeli.” 


— “Ele alınan konular bir sürecin devamı olarak gündeme girdi. Bu nasıl bir durum yarattı? Birincisi, süreçlerden kopuk olan insanlar görüşlerimizi anlamakta zorlandılar, hatta kimileri kuşku duymaya başladı. İkincisi, görüşlerimizin bütünsel anlaşılması sağlanamadı (ve bu), daha önce de belirttiğimiz gibi, bir durgunluk sürecini getirdi.” 


— "Tartışmalar sürmeli, polemik türü yazılar yer almalıdır.” 


— Geniş bir konu yelpazesi gözetilmeli ve bunlar, “çeşitli çevrelerin katılımı sağlanarak” işlenmeli. "Her sayısında bir ana konu belirlenmeli” “Konu ile ilgili çeşitli tarafların yaklaşımlarına yer verilmeli.” “Uzmanlar ve taraflardan yuvarlak masa toplantıları, seminerler, paneller düzenlenmeli, özel yazılar, araştırmalar ve kaynaklar istenmeli.” 


— Derginin “bugünkü kuru halinden kurtarılması için, herşeyden önce, birbiriyle ilgisiz yazıların birbiri ardına dizilmesi tarzına son verilmelidir.” 


— “..Redaksiyon fiili bir işleve kavuşmalı, çeşitli alanlardan düşünen, araştıran, tartışan, yazan dostlarımızın çabalarını birleştiren bir organ olmalıdır.” 


— “Başlıklardan sunusuna, kapak biçiminden gazetedeki ilanına dek her yönü üzerinde yaratıcı çabaya gerek var. Karikatürler, fotoğraflar değişik dizgi-mizampaj biçimleri etkili biçimde kullanıma sokulmalıdır.” 


Böylesi genel eleştiri ve önerilerin yanısıra, tekil yazıları konu alan değerlendirmeler de postamıza gelmektedir. Örneğin, Ali A. Feyizoğlu, böyle bir değerlendirmesinde, “yeni demokratik bir kültürün biraz feminizmden, biraz liberalizmden, biraz sosyalizmden, biraz şundan biraz bundan almak ve bunlara kendi deneyimimizi de ekleyerek, yazmakla oluşacağını sanmak yanılgıdır” dedikten sonra, şunları ekliyor: ‘Yeni bir demokrasi kültürü oluşturulacaksa, bunu kadın-erkek birlikte, emekçi sınıftan yana olan güçler kendi ideolojilerini yaşama geçirerek başaracaklardır.” 


Başka bir örnek de M.Şeyhmuz Atıl'ın mektubu. Şeyhmuz, dergimizde Kürt sorununa yer vermemiş olmamızı eleştirerek, ““sorunun ortaya konuşu, tarihsel gelişimi, kültürel ve sosyal boyutu, kısa ve uzun vadede ne yapılması gerektiği, vb. detaylı bir şekilde ele alınıp dergide yayınlanmalı diye düşünüyorum.” Şeyhmuz'un görüşüne katılmamak elde değil. 
Ve bu sorun üzerinde çalışmakta olduğumuzu da belirtmemiz gerekiyor. 


Buna karşılık, kimi okurlarımızdan ilkesel anlamda görüş ve düşüncelerimize katılmadıklarını belirten notlar da almaktayız. Bu açıdan, “Elveda Marksizm-Leninizm, Merhaba Yeni Açılım” başlığı altında bize görüşlerini ileten bir grup okurumuzun düşünceleri karakteristiktir. Yazılarının bir yerinde şunları okuyoruz: “Yeni Açılım'ın yayınlanan sayılarında ise, bu konudaki (işçi sınıfının tarihsel görevi konusundaki -Red.) utangaçlık bir yana bırakılarak, tarihsel misyonun değiştiği ve günümüzde bu görevin kapitalizmin devrimci yoldan sosyalizme dönüştürülmesi ve insanlığın nükleer bir savaşta yok olma tehlikesinden kurtarılması olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle de görevin birinci ayağı ikinci ayağa tabi kılınmaktadır.” Bu okurlarımıza göre, “tarihsel misyon sınıfsallıktan kopartılmışsa, politik strateji de tarihsel misyondan kopartılmıştır." Yazıyı kaleme alan arkadaşlarımız, sosyalizmin kurulmasıyla global sorunların da çözülmüş olacağını düşünüyorlar: “İşçi sınıfının tarihsel misyonu, dün olduğu gibi bugün de, kapitalizmin devrimci yoldan yıkılması 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ve yerine sosyalizmin kurulmasıdır. Bu görevi yerine getirmekle işçi sınıfı ekonomik, sosyal, kültürel sorunların yanısıra, global sorunların çözümlenmesini de sağlayacaktır.” 


Birçok okurumuz, bize yazdıkları mektuplarda dergimizin sorunlarından ve bunlara ilişkin önerilerinden hareketle, dünyamızın ve ülkemizin kilit sorunlarına da değinmeden edemiyorlar. Hüseyin Demirci, "barış ve ilerleme, insanlığın sağduyusunun istemi ve ifadesidir” derken, O.Kemal Su, bizim de katıldığımız şu istemleri dile getiriyor: “TBKP yasal çalışma özgürlüğüne kavuşmalıdır. Sosyalist Parti kapatılamayacaktır. Zindanlar boşalacaktır. 
DİSK mücadele ilke ve gelenekleri yaşama geçecektir. Kürtçe serbestçe konuşulacak, Kürt emekçilerinin katmerli sömürüsüne son verilecektir. Demokratik, bağımsız ve laik bir toplum kurulacaktır.” 


Görüldüğü gibi, okurlarımız çok çeşitli konularda bizlere yazıyor ve genellikle, dergimizin iyileşmesi, etkinliğinin daha da artması için yapıcı önerilerde bulunuyorlar. Önerilerin hepsini değerli bulduğumuzu belirtirken, okur yazışmalarına bundan böyle de yer vermek niyetimizi yinelemek isteriz. * 


Yeni öneri ve görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazmanız dileğiyle. 


Yeni Açılım 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amaç aydınlanmadır... 
amaç birlikte daha güzele ulaşmadır... 


Bilim ve Sanat Kitapları/Yarın Yayınları, Amaç Yayınlarıyla birleşerek, Amaç adı altında yayın yaşamını sürdürmeyi Karaftlaştırdı. 
Bulunan 46 kitabıyla, duruşmaları süren toplatılmiş 3 kitabıyla 70 
kitaplık bir toplama ulaştı. 

Şimdi de, birlikte daha güzel, daha güçlü yayıncılık çabasına okurlarının omuz vermesini bekliyor. 

İstiyor ki, bir kitap, bir kitap daha diyerek yeni kitapların basılmasına okurları temelden destek versin. 

İstiyor ki, böylelikle daha nitelikli, daha çoğalmış bir kitaplığı okur- 


larına sunabilsin. 


bir kitap, bir Kitap daha... 


BULUNAN KİTAPLARIMIZ 


TÜRKİYE 

Sorgu, Haydar Kutlu-Nihat Sargın/6480 lira 
Behice Boran, Son Nefesine Kadar/2000 lira 
Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, Server Tanill/2500 lira 
Nasıl Bir Demokrasi istiyoruz, Server Tanilliğoptatıldı 
Barış Derneği Davası, Sorgular/4009 lira 
Görülmüştür, Hapisaneden Mektuplar/2750 lira 
Yazılar-Konuşmalar, Haydar Kutlultoplatıldı 
Öğrenci Kıyımı, Selim Demirci/750 lira 

Öğrenci Dernekleri, Serdar Can750 lira 

Yök Çıkmazı, Güney Dinç/2300 lira 


POLİTİKA 

Konuşmalar-Makaleler, Mihail Gorbaçov/4850 lira 
Yenilenme ve Kadro Politikası, Gorbaçovw1850 lira 
Nükleer Silahsızlanma ve Barış, Gorbaçov/1300 lira 
Ekim ve Perestroyka, Devrim Sürüyor, 
Gorbaçov/1600 lira 

Ekonominin Kökiü Yenilenmesi, Gorbaçov/1600 lira 
Tüm Yönleriyle Perestroika, Aziz Çalışlar/3150 lira 
Palmiro Togllatti-Yaşamı Savaşımı/5700 lira 
Sovyetler ve Ortadoğu/2300 lira 

Siyonizm ve Filistin Trajedist/1850 lira 

El Salvador'da Devrim/2300 lira 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürhan Uçkan/4850 lira 
Çağdaş Sendikaya Evet, Krasucki/3650 lira 

Dünya Sendikalar Federasyonu/4400 tira 
Kadınların Özgürlüğü, Aleksandra Kollontay/toplatıldı 
Markalzm ve Feminizm, J.Naiman/2200 lira 


BİLİM 

Kim Korkar Matemetikten, Nazif 
Tepedeleniloğlu/2300 lira i 

Nükieer Tehlike, Haluk Gerger/2700 lira 
Asimov Açıklıyor, Çev. Aykut Göker/4100 lira irk ve Irkçılık Düşüncesi, Alâeddin Şenel/3200 lira 
Topluluk ve Birey, A.Petrovski, 2 cilt/8500 lira 
Felsefe Tarihinin Sorunları, Olzerman/7000 lira 
Felsefe Nedir?/3500 lira 

Kapitalizm Nedir?/yeniden basılıyor 

Ekonomi Politik Nedir?/4800 lira 

Diyalektik Materyalizm Nedir?/4800 iira 


SANAT 

Nâzım Hikmet, Sanat Edebiyat Üstüne, 

Haz. Aziz Çalışlar/8500 lira 

Sabahattin Ail, Asım Bezirci/5000 lira 

Nâzım Hikmet-Orhan Kemal Dostluğu, 

Kamal Sülker/2900 lira 

Edebiyat Bilimi, Pospelov, Çev. Yılmaz Onay/4800 lira 
Edebiyat Barış Özgürlük-Lotus Ödülleri, 

Haz. Aziz Çalışlar/6500 lira 

İki Oyun, (tiyatro) Schnelder-Gorki, 

Çev, Yılmaz Onay/2600 lira 

Güneyde Söyleşiler, (roman) M Traba, 

Çev. Gürhan Uçkan/3800 lira 

Saul Stalnberg-Sanatı, Çizgileri (kartkatüry3000 lira 
İdeolojik, Hatay Dumlupınar (karikatür)/750 lira 
İçerden Dışarıya Sevgilerle, (karikatür) 2500 lira 
Cevahir Katbiyle Dolunay, Halim Yazıcı (şiiry/1500 lira 
Günlerimiz, Yağmur Atsız (şilr)/500 lira 

Yolculuk, Şükrü Erbaş (şlir)/1500 lira 

Yine de Gülümseyerek, Nihat Behram (şlir/3850 lira 
Dingin ve Kuşkusuz, Kamal Durmaz (şiir/t500 lira 
Acının Dar Açısı, Nail Koç (şiir)/1500 lira 


Kasım, aralık, ocak ayları boyunca yayınevinden doğrudan ya da postayla” bütün kitaplar 1/3 indirimle alınabilir. Bunun için İstanbul'daki okurların yayınevine gelmeleri, İstanbul dışında oturanlarınsa, almak istedikleri kitapların topları fiyatının 2/3'ünü postapulu olarak ya da havaleyle yayınevine göndermeleri, istek listelerini ve eğer havale göndermişlerse bir nüshasını mektupla yayınevine iletmeleri yeterlidir. 

Adresimiz: Amaç Yayınları, Çatalçeşme Sk. 15/1 Cağaloğlu, İstanbul (İstanbul içindeki okurlarımız için, yayınevimiz Cağaloğlu'nda Türkiye dh gazetesi merkezinin yanındadır.) N A 


NA 
AMAÇ 


Anlatılan senin hikayendir 


Sosyalızmın tarıhı... Kültür, sanat, felsefe ve bilimie karsılıklı etkileşimleri... Sosyalıst düşünce. siyaset ve örgütlenme sorunları üzerinde ortaya çıkan teorik ve pratik farklılıklar... Osmanlıdan günümüze Türkiye - de sosyalizmin ve toplumsal mücadelelerin örgütlenışı, teorik gelişmesi, eylem biçimleri... ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Macanıstan. Yunanıstan, İsveç, Mısır, Pakıstan, Alman Demokratik 
Cumhuriyeti. Yugoslavya ve Türkiye nn ozel olarak bu ansiklopedi ıçın yazan. ozgun görüşleriyle tanınmış seçkin duşunür ve yazarları... Tartışan tarafların görüş açılarını kendi ağızlarından öğrenmeniz ıçın hazırlanan eklerde oolemikler, Delgeler, Kongre tutanakları, tüzükler, bildiriler. söylevler. gazele kupurler:. 
Türkiye de bugune kadar yayımlanmamış fotoğraf. 
Ilüstrasyon. gravür. resım. grafık, alış. karikatúr. şema, harita ve ıstatıstkler. Her dönemde önemi roller oynamış düşünce ve eylem adamlarının, sıyasel adam: asker sanatç olim adamı, duşunur ve yazar, binden çok ınsanın yaşamoyküsu... 


SOSYALİZM 


| VE VE TOPLU MSAL MÜ (ÜCADELELER 


ANSİKLOPEDİSİ 


8 cilt e Her cilt 10 faalkül e Her fasikül 32 sayfa 
Her tssiküile birlikte 8 sayfalık ek 


5 Aralık 1988'e kadar abone olun, 


indirimden yararlanın 
Fiyat artışlarından etkilenmeyin, ansiklopediniz evinize gelsin 


İletişim Yayınları 
Klodtarer Cadaes. setim Han Cağaloğlu 34400 ISTANBUL 
Tel. 520 14 53-54 55 


Sosyelizm ve Toplumsal Mücsdeleler Ansikiopedisi'ne cilt abonesi olmak istıyorum. Abone bedelini, 


Peşin (140.000.- TL) (Son ödeme tarihı 5 Aralık 1988) 
Taksıtle (190.000.- TL) ödemek istiyorum. 


1. Ödeme (son ödeme tarıhı 5 Aralık 1988)... 
| 2. Ödeme (son ödeme tarıhı 5 Ocak 1989) . 
3. Ödeme (son ödeme tarihi 5 Şubat 1989) ... 
4. Ödeme (son ödeme tarıhı 5 Mart 1989)... 
5. Ödeme (son ödeme tarihi 5 Nısan 1989) .... 
Seçtiğim ödeme planına uygun ilk ödeme tutarını. 3 
Z İletişim A.Ş. 255661 no'lu Posta Çeki hesabına yatırdım. 
Z Ödemeyi yaptığımı gösteren Posta Çeki Alındı Makbuzunun fotokopisi ektedir. 


H Abone formunu ' 


MURPA 


"İLETİŞİM YAYINLARI OKUR İLİŞKİLERİ KLODFARER CADDESİ 
İLETİŞİM HAN CAĞALOĞLU 34400 İSTANBUL” adresine gönderiniz. 


Humanlte i =i 


